n $ ° | em my 
K | Bahtiyar'ın CENTO'dan ayrıl ma Hakkında iaam kararı verilir. Bir zulüm yönetimiydi. Yıkıl Suriye ve Irak, Sovyet kıskacının ucu olacak mi olinayacak mi? Ù kararı, yıkılınakta olan bir evin ken, Pakistan "Balkaulaştırı!- dı. İran, şimdi de Sovyet ya- nümüzdeki gelişmeler bunu tayin edecektir, , , Irak ve Suriye kapısını çarpmaya benziyor... ma'', milli parçalanma eşi gi nde. yılması tehdidi altında, nin durumu Orta Doĝu'da birçok gelişmevi belirlevecektir 


AX* 


Korutürk dün de Ecevit'i kabul etti 


ECEVİT: 


-görüşmemiz yararlı olacaktir” 


@ Cumhurbaşkanı ile görüşmesinde AP bildirisinin ele alınmadığını 


© “söyleyen Ecevit, Türkiye'de 


bir hükümet bunalımı yoktur dedi 


AP — CHP işbirliği konusundaki temaslar Çanka- ă ya'da yoğunlaşıyor. Dün de Başbakan Bülent Ecevit, hegemonyacılığına APE ay A Cumhurbaşkanı tarafından kabul edildi. karşı çıktığını bütünlüğün Cumhurbaşkanı Fah- anlıyoruz 


ANKARA (ÖZEL) 


ri Korutürkile dün bir saat görüşen Başbakan Ecevit "AP Genel Başkanı Demirel ile görüşmesinin yararlı olacağını söyledi. Ecevit Türkiye'de bir hükümet bunalımı olmadığını söyledikten sonra 


"Demokratik ülkelerde plandaki yeni durumu " ` gi: , iktidii Baris ile muhale- amli eme İN, Sovyetlerin desteği ile Vietnam lk ani ira Michel | Berthelemy'nin askerlerinin Kamboçya” yı işgali, 


(Devamı Sa. 7 Sü,6'da) 


m amm edc me a 


d 7 


Türkiye-İran-Pakistan'da 


TAŞOVA 


OLAYLARININ 


[A 


: 
KATMANDI 


ai 
9 YENİ DELHI 


© HİNDİSTAN 


OVYET KISKACI 


© Türkiye'nin "tarafsızlaştırılması sözkonusu ediliyor 


© Haritaya baktığımızda, Çin” in neden ısrarla Sovvet 


PARİS (ÖZEL) 

Fransa Radyosu 8 Şubat 1979 günü (TSİ 20.00) yayınladığı yo rumda, İran'daki son gelişmelerden yola çıkarak bölgedeki ve uluslararası 


bu tahlilini aktarıyoruz 


© "Yeni bir dünya savaşı çıkarsa, 


MSP grup sözcüsü, dünyadaki gelişmeleri değerlendirdi: 


Sener Battal: “Homeyni'nin başarısı, İran'da halk ve toprak 


sağlamasına bağlıdır” 


bunun galibi emperyalist devletler olmayacaktır” 


emperyalist ekonomik işgalın fiili 


“Bahtiyar hükümeti- İka $ AP kurucusu ve Genel H zi e Rt işgale dönüşmesinin bir sonucudur” iyi yaptığı bir açık-Başkanlık Danışmanı: UMMAN DENİZİ E r A PERT dan çıkacağını söylemiş- azısı 9. ayfada v a i. İran'ın bugünkü duru-Yorgancıoğlu: Fransız Radyosu, Sovyetler'in Orta Do- şan Sovyetler, bütün gücüyle bu bölgeye yükleniyor. Ve hâlâ iste- S : . . . aay ` , ) , , seye) yor. a munda bu açıklamayı A i 5 p Eskişehir Sanayi “ij birliğinin ÇATLAYAN KUŞAK gu'ya iniş yolu üzerindeki CENTO'nun diği gibi, bir yakınlaşma sağlayamadığı bölge ülkelerini kıskaç içine (o şimdilik bir kenara kay Ege Bölgesi Sanayi Odası Başkanı: $ g artık çatladığını belirtiyor. Çin — Batı yakınlaşması üzerine sıkı- almaya çalışıyor. Hindistan'ın tutumu da henüz belirgin değil, ,, detmek ve gelişmeleri iz- e . 
Odası Başkanı PA H a: k M a i k Š lemekten başka bir şey E t . 
en doğru şekli Yaabilin miyiz? Her pe Inasi r an: 


Mümtaz Zeytinoğlu öldü 


ESKİŞEHİR 


Eskişehir Sanayi 
Odası Başkanı Mümtaz Zeytinoğlu 15 
gün önce geçirdiği trafik kazası sonucu girdiği komadan kur tulamayarak vefat etti. 

Başbakan Bülent Ecevit'in, sanayiciler ve iş adamları ile yaptığı toplantıdan dönerken Eskişehir' 
e 25 kilometre mesa fede 26 DL 180 pla kalı özel otosunun (Devamı Sa.7 Sü. 7'de) 


AP-CHP seçim 


hükümeti olabilir” 


ANKARA (ANKA) 

AP Kurucusu, Temsilciler Meclisi üyesi ve Genel Başkanlık Danışmanı Mehmet Yorgancıoğlu, ANKA Ajansının sorularına verdiği cevapta, "AP ister soldan gelsin, ister sağdan gelsin şiddet hareketlerine daima karşıdır " dedi. Yorgancıoğlu, "işbirliğinin en doğru şekli, memleketin içinde bulunduğu zorluklara ve çıkmazda bulunan ekonomiye çare bulabile- 
(Devamı Sa.7 Sü, 4'de) 


BAŞSYAZI 


Adalet Partisinin 


dikkatine 
Doğu Perinçek 


DALET Partisi Genel İdare Kurulu 6 Şubat günü bir açıklama yaptı. Açıklamada "Orta Doğunun dünyanın en hassas bölgesi haline geldiği, bu nedenle dış güvenlik sorununun özel bir anlam kazandığı" belirtildi. Kanımızca açıklamanın en önemli ve olumlu yönü bu tespittir. 

Öte yandan Adalet Partisi, paslanmış "komünizm düşmanlığı" silahını da elinden bırakmadı. 

Orta Doğu niçin "dünyanın en hassas bölge - si" haline gelmiştir? Bir kere bu soruya berrak 
bir cevap vermek gerekir, 5 

Çünkü Sovyetler Birliği, Orta Doğuya yüklenerek dengeyi bozmaya çalışıyor. Avrupa'yı dize getirmek için Orta Doğuya hakim olmak istiyor, Türkiye'nin "dış güvenlik sorununun özel bir anlam kazanması"' da buradan ileri geliyor. 

Komünizm düşmanlığı politikasında ısrar edenlerin gideceği bir tek yer vardır: 1970'lerde birbiri ardı sıra sapır sapır dökülen faşist diktatörlerin yanı, Daha somut konuşalım: İran Şahının, Tayvan'daki kukla kliğin, Yunan cuntası - nın, Portekiz faşistlerinin, Kamboçya'daki Lon Nol kliğinin , Vietnam ve Laos'taki ABD kuklası faşistlerin yanı. Bunların hiç biri ayakta durama- 

(Devamı Sa.7 Sü, 9'da) 


Çatışan iki grup, olaydan sonra gösteri yaptı. Polis, çok sayıda öğrenciyi yakalayarak Sıkıyönetime gönderdi 


© Mersin'de bir işçi öldürüldü 


© Buca 
Cezaevinden kaçan 3 kişi 
Uşak'ta kendilerini kıstıran polis ve bekçinin silahını alarak kaçtılar 


ANKARA (ÖZEL) 
İki yıllık Eğitim Enstitüsünde okuyan 440 öğrenci dün saat 13.00 sıralarında gözaltına alındı. 
Öğrencilerin "gösteri yapmaktan" gözaltına alındığı öğrenildi. Gösteri- nin çıkan bir çatışmadan sonra yapıldığı bildirildi. 
(Devamı Sa. 7 Sü, l'de) Homeyni taraftarları ile bahtiyar hükümeti arasındaki çekişme 


devam ederken iran”da 
Bezirgan, hükümet proğramını açıkladı 


Yazısı 5. Sayfada 


ere 
- Elekdağ karşılıklı güven için hazırlanan anlaşma tasla- 
(Fotoğraf: AYDINLIK) 


Görüşmeler olumlu geçiyor: Teodoropulos ğını ele aldılar. 


A 


Ankara'da 440 öğrenci gözaltında 


Türkiye-Yunanistan ilişkilerinde olumlu gelişmeler var 


Yunanistan'la karşılıklı güven anlaşması ilke olarak benimsendi 


KIBRIS RUM YÖNETİMİ: «Denktaş-Makarios 


ilkelerine sadıkiz» 


LEFKOŞA (AA) 

Kıbrıs Rum yönetimi Makarios-Denktaş ilke anlaşmasını kabul ettiğini resmen açıkladı. Kıbrıs Rum yönetiminin resmi sözcüsü şu açıklama- 


_ da bulundu. (Devamı Sa, 7 Sü 3'e) 


ANKARA (ÖZEL) 
Türkiye ve Yunanistan Dışişleri Bakanlıkları Ge nel Sekreterleri Şükrü E lekdağ ve Byron Tedo ropulos arasındaki Ankara'da yapılan iki günlük görüşme olumlu bir hava içinde geçti. Görüşmelerin ana konusu olan kar şılıklı güven ortamı yara tacak anlaşma üzerinde (Devamı Sa ,7 Sü, 3'de) 


© Bütün sorunları içeren tek bir anlaşma mı, yoksa bir dizi anlaşma mi yapılacağı daha belirlenmedi 


ye rağmen Amerika'nın son kartı olabilecek bir hükümetin Dışişleri Bakanının bu açıklaması 


(Devamı Sa. 7 Sü, 8'de) 


Yeni bir sol fraksiyon! 


Hümanist 
(insancıl) 
olmak da sol fraksiyon sayıldı 


ANKARA (ÖZEL) 

Milli Eğitim Bakanı Necdet Uğur hakkında MHP tarafından verilen gensoru önergesinde, hü-, manist olmak suç sayıldı. 
MHP Milletvekilleri Mehmet Irmak, İhsan Kabadayı, Faruk Demirtola, Ali Gürbüz, Turan Koçal, Tahir Şaşmaz, Necati Gültekin, Mehmet Doğan Cengiz Gökçek ve Sadi (Devamı Sa, 7 Sü.4'de) 


TEKZİP 


MHP Genel Sekreter Yardımcısı Avni Çarsancaklı'nın Bingöl olaylarına katıldığı yalandır. 

Aydınlık gazetesinin 28/10/1978 tarihli nüshasının 1, sayfasında başlayıp 7. sayfasında sona eren "MHP'liler Bingöl' de işyerlerini tahrip ettiler" başlıklı yazıda, MHP Genel Sekreter Yardımcısı Avni Çarsancaklı' nın Eylülün ilk haftasın- da Bingöl'e gittiği ve bazı kişilerle görüştüğü 15 
Eylül günü de bazı MHP' lilerle Kıbrıs Mahallesindeki vatandaşların üzerine ateş ettiği ifade olunmuştur. 

26 Ağustos 1978 tarihinden 16 Eylül 1978 
tarihine kadar davetli olarak Uzak Doğu ülkelerinde bulundum ve tertiplenen sendikal toplarılara iştirak ettim. 

Bu bakımdan şahsımı hedef alan haber tamamiyle yalan ve iftiradır. 
Kamuoyuna saygı ile arz ederim. 


avni Çarsancaklı 
MHP Genel Sekreter Yardımeısı 


"Bu nedenle 


“Orta Doğudaki karışıklıklarla kuzey komşumuzun ilişkili olduğunu düşünüyorum” 


İZMİR (ÖZEL) 

AP ve CHP arasında diyalog kurulması yönündeki gelişmeler Egeli sanayici ve tüccarlar arasında olumlu etki yaptı. Ege' de AP içindeki muhale- 


Türkiye'deki son gelişmelerin olumlu bir sonuca bağlanması 


e) 
gerekiyor fetin kaynağı olarak binp: linen bu kesim, öteden Biz 1973 yılından beri AP'nin MHP'ile değil beri AP-CAP CHP ile işbirliği yapmad sını savunmaktaydı. 
koalisyonunu Gelişmeler üzerine gasavunduk” zetemize görüşlerini açık- 


(Devamı Sa, 7 Sü. 4'de) 


Odun depoları, kent dışına çıkarılıyor 


Kilosu 2 lira olan odun, vatandaşa 9 liraya mal olacak 


ABDULLAH KURTAY 

İstanbul Belediyesinin kent içindeki odun depolarının en kısa zamanda kent dışına çıkarılmasına karar vermesi, oduncuların sert tepkisine yol açtı. (Devamı Sa.7 Sü, 1'de) 


Pahalılığa karşı tedbir alabilmek için herşeyden önce pahalılığın nedenlerini araştırmak, kendi kendimize karşı sormak gerekiyor. Nedenlerini doğru bir şekilde tespit ettikten sonra gerek kişi olarak, gerekse toplum olarak pahalılığa ‘karşı tedbir almada, devlete düşen görevleri o hatırlatmada ve uyarmada yararlı olabiliriz. 

Herşeyden önce hayat pahalılığı nedir? Hayat pahalılığı geniş emekçi kitleler için (işçi, memur, esnaf, köylü ve diğer dar gelirliler) alım güçlerinin azalması ve daha çok yoksullaşması demektir. 

Diğer taraftan bir avuç sermayedar için ise (işbirlikçi burjuvazi, toprak ağaları, büyük tüccarlar, tefeciler) hayat pahalılığı emekçi yığınlarının aksine kâr ve refah demektir. 

Hayat opahalılığıyla mücadele halkımızın daha iyi yaşamak için verdiği bağımsızlık ve demokrasi mücadelesine hizmet etmesi açısından önemlidir. 

Bugün almamız gereken tedbirler olarak şunları öneriyorum. 

1. Kişi olarak alacağımız önlemler. 

2. Kitle olarak alacağımız önlemler. 


İzmit'ten M.Er: 


Halk için çalışan bir hükümet, pahalılıda karşı tedbir alabilir 


3. Devletin alacağı önlemler 

1. Kişi olarak: Mümkün olduğu kadar bur. 
juvazinin bize empoze etmeye çalıştığı şekilcilikten kaçınmak, Örneğin Moda. Yok efendim bu yıl kruvaze ceket modaymış... Hayda yiyeceğinden, çoluk çocuktan kıs, doğru konfeksiyoncuya, taksitle ceket al, Bilmem kaç lira makyaj parası, Çizme modaymış, moda yeşil renkmiş. Yok gece kıyafeti şöyleymiş, kır kıyafeti böylevmiş, Belli bir tabakaya hitap ettiği açık olan bu nesne- ye özenti duymak, uygulamaya kalkmak bizi biraz daha pabhalılığa iten etkenlerden biridir. 

Örneğin ev eşyaları, filanların ne güzel koltuk takımları var, bizde alalım. Bu rekabetçilikten kaçınmak gerekir. 


Genellikle erkeklerin yakalandığı bir hastalık da kahve köşelerinde gece gündüz demeden oturmaları, Hiç kimse yok ki, günde 15-20 lira çay parası vermesin. 
Kahvehanelerde bulunan çeşitli oyunlara genellikle düşük gelir düzeyinde bulunan arkadaşların kendilerini kaptırmaları. Bilardo, okey, poker, 51,52, konken, yanık, katla- 


Kangatın Çaltepe (Zerk) köyünden Aşık Ali Uçak, da tartışmamıza şiiriyle katılıyor. Aşağıda pahalılığın yükü omuzuna çökmüş, ama burjJuvdziye özenenleri eleştiren "Ne dersin" baş- 


lıklı şiirini yayınlıyoruz. 


NE DERSİN? 


Ekmek bulamayıp simit yiyenin Maltepeyi çekişine ne dersin ? 
Aha acımızdan öldük diyenin Rakı şarap içişine ne dersin? 


Hasta olsa yoktur doktor parası Melhemi yok, sarılmıyor yarası Hazır durur kıremiyle boyası Sabah akşam sürüşüne ne dersin? 


Yamalı pantolonu çekmiş dizine “öldüm"' dese kimse bakmaz yüzüne Güneş gözlüğünü takıp gözüne 

Bir de caka satışına ne dersin? 


ALİ UÇAK gezer kendi halinde Halk için dolaşır halkın dilinde Gece gündüz yazar kalem elinde Bize ozan oluşuna ne dersin? 


BAŞSAĞLIĞI 


Geçirdiği bir trafik kazasından sonra girdiği komadan kurtulamayarak vefat eden, değerli insan, Eskişehir Sanayi Odası Baskanı 


MÜMTAZ ZEYTİNOĞLU'nun 


ailesine, yakınlarına ve çalışma arkadaşlarına baş- 


sağlığı dileriz. 


TiKP Türkiye işçi Köylü Partisi 


SULDAN SAĞA: 1) Atmosterde meydana gelen hava olaylarını inceleyen ve sonuçlar çıkaran bilim dalı. 2) Ters bir bo runun ya da ırmağın belirli bir kesitinden bir saniyede geçen su miktarı, verdi-Anadolu'da eski bir uygarlık -Argoda adı Íbrahim olanlara denir. 3) Tek tırnaklı hayvanlara çakılır-Tersi halk arasında dol- 


muş müziği de denilen müzik türü, Arap usulü. 4) Tersi ince demir levhaldi Amin'in bir darbe sonucu devirdiği eski 


malı, daha aklıma gel meyen bir sürü oyun çeşitleri. Hem verilen çay ve meşrubat parası hem saat ücreti, hem sağlık yönünden bünye- ye bir sürü zarar ve kaybedilen vakit, hepsi bize çok pahalıya maloluyor Bu alışkanlıkla mücade - le etmek, gereksiz harcamaları kısmak ve daha gerekli ihtiyaçlara yönelmek bizler için hayat pahalılığının kötümserliğini umutsuzluğunu mücadeleye döndürmek açısından önemlidir. 

2. Kitle olarak: 

Kitlesel olarak hayat pahalılığı ile mücadele etme konusunda halkımıza büyük görevler düşmektedir. 

Bence, hayat pahalılığı emperyalizmin bir olgusudur. Türkiye'de toprak ağalığı ve tefeclii kökünden kazımak, emperyalizmin etkisini kırmak lazımdır. 

Üreticiden tüketiciye metodunu uygulamak için kooperatiflerde örgütlenmeliyiz. Aracı ve tefecileri aradan kaldırmak için çaba sarfetmeliyiz. 

Kitle eylemleriyle sağır kulakları duyurmayı, kör gözleri açmayı bir görev bilmeliyiz. 

3. Devletin alacağı tedbirler: 

En başta yetkililer televizyondaki reklamları kaldırmalı. Çocuğumuz bakkala gittiğinde 
10 çeşit sakız istiyor, 
özellikle çocuk yılı olması nedeniyle çocukların saflığından, temizliğinden yararlanarak yapılan bu sömürünün bir aracı olan televizyondaki reklamlara sayın yetkililer bir dur demeli. 

Sadece kâr için özünde kalkınmamıza ve üretime hiç bir katkısı olmayan sanayi dalları- nın faaliyetlerinin durdurulması lazımdır. örneğin, ciklet, dış kaynaklı meşrubat, kozmetik sanayi. 

Bütün bunlardan çıkan sonuç, halk kelimesini ağızlarından düşürmeyen yetkililerin, bütün bunlara kulak vermeleri ve halk için çalışmaları, hayat pahalılığına karşı alacakları en önemli ve kesin tedbir ve de görevdir. 


GÜZİDE VE HALİL 


Nişanımızda bize yardım eden Mem-Der yöneticilerine, nişanımıza gelen memur ve 
PTT arkadaşlara teşekkür eder, 18.2. 
1979 tarihinde Keçiborlu'da yapacağımız düğünümüze tüm arkadaş ve dostlarımızı bekleriz. 

Güzide Tutal-Halil 

Yapağılı 


Uganda devlet başkanı. 5) Küçük susta- 

Tersi gezinti yeri. 6) Gemicilikte daha 

çok dümenciye komut verilirken kullanılan bir terim. 7) İtalya'da eski ve köklü bir uygarlık -Afrika'da bir devlet. 
8) Birşeyin özü dışında miktar ve biçimi ile ilgili olan, nicelik bakımından-Tarlaya atılan tohumu örtmek için gezdirilen ağaçtan geniş araç , sürgü. 

YUKARDAN AŞAĞI: 1) Canlıların dışında yerkabuğun- 


da varolan kimyasal radtlelerin tümü, 2) Tersi Arabistan" 


da Hac sırasında çevresinde dönülen binanın adı-Argoda bir hitap. 3) Bilimsel hiç bir temeli olmayan, uzaktaki biriyle araç kullanmadan haberleşme şeklinde tanımlanan hayali iddia. 4) Tersi bir harfin okunuşu-Tersi halk dilinde sinek, sivrisinek, 5) Keman ve kemençe yayı. 6) Doğu müziğinde bir makam. 7) Tersi müzikte yankı-Tavır, davranış (eski dil). 8)Laboratvuarteknisyeni. 9) Büyük kardeş, Kimyada Galyum'un simgesi. 
10) Dünyanın döndüğünü kanıtlamak için , Foucault tarafından yapılan alet. 11) Barındırma (eski dil) -Bir nota. 1 2) Tersi nota, ezgi. 
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Rusya'ya volfram satmak, dünya halklarına karşı suçtur (1) 


OLFRAM: diğer a 

V diye tungsten, nadir metallarden biridir ve yer kabuğunun ancak % 0.0005'ini meydana getirir, Bu metal, birkaç karbür bileşiği hariç, diğer metaller arasında erime derecesi en yüksek olanıdır. Elektriği ve Isıyı iyi geçirir, çok yüksek sıcaklıklarda kullanılabilir, aşınmaya karşı dirençlidir. 

Volframın kullanım alanı çok geniştir. Başta savaş Sanayii olmak üzere delici kesici aletlerde, petrol ve derin kuyu deli - cilerinde, lamba teli ve elektrik malzemelerinde, yüksek devirli çelik aletlerde, yüksek derece fırınlarında, X ışını katodlarında, tekstil sanayiin- den atom enerjisi ve uzay araçlarına kadar çok degişik yerlerde kullanılır. 
Volfram karbürler sertlik ve dayanıklılıklarını yüksek sıcaklıklarda koruyabilir ve aşınma direnci gerektiren kesici çelik, tel çubuk ve boru çekme kalıplarında kullanılırlar, 

Volframın en büyük kullanım alanı çelik endüstrisidir ve savaş sanayii için bol volfram kullanan A.B.D. ve Rusya, başta gelen iki volfram tüketicisidir. 

Volfram çeliğe katıldığında onu sertleştirir, çeliğin ısıya ve aşınmaya karşı direncini artırır. 
Yüksek devirli çelik aletlerde % 18 volfram ilavesi yeterlidir. Volfram katkılı çelik karbon çeliğinden beş defa daha fazla kesme özelliğine sahiptir, dayanıklılığı da çok daha fazladır. Yüksek sıcaklıkta kullanılan çeliklere % 10 volfram katıldığında 600 dereceye kadar sertliğini korur, oysa normal krom celiği 


GEDİZ AYDIN 
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VOLFRAMIN KULLANIM ALANLARI VE ÖZELLİKLERİ 


Yüksek erime derecesi 


KULLANIM 
ALANI 


İyi elektrik geçirgen 

* liği 


İyi ısı 
(geçirgen 


Lambalar, isi telleri, katodlar. 


Mekanik özellikleri 


Atom! 
numarası yoğunluğu 


İşlerliği 


Anti katodlar 
X ışını levhaları 


Kesici alet ve Kontaktlar 


Nozullar, roketler isı Koruyucuları 


Mikroskop 


Yüksek sıcaklık laboratuvar aletler 


en fazla 400 dereceve kadar kullanılabilir. 

Çeliği sertleştirmede kullanılan volframın saflaştırılmasına gerek yoktur: % 60 WA 3 içeriği bu iş için yeterlidir. ` 

Volframın düşük yoğunluğu, nispeten hafif olması ve yüksek sıcaklıklarda dayanıklı olması, uzay araçlarındaki kullanımı artırır , Uzay araçlarını atmosfere girişte karşılaşabilecekleri yüksek sıcaklıktan korur, ağırlık - tan kurtarır. 

Savaş Sanayiinde kullanılan volfram, stratejik önemi büyük bir madendir, Son yıllarda bir yandan "DETANT"ın ardına gizlenip dünya halklarına barış ve yumuşama ninnileri söyleyen Rusya' nın diğer yandan modern silah sanayini hızla geliştirip,dünya volfram stokçuluğunda başı çektiği ve Türkiye gibi küçük volfram üreticilerinin madenini alabilmek için her türlü tehdidi kullandığı gerçeği bu madenin stratejik önemine somut bir kanıttır. 

Volframın stratejik önemini oluşturan, ısıya ve aşınmaya karşı en 


Işıklar köyümuhtarı Kadir Şentürk: 


TÜRKEŞ'LE 
İŞBİRLİĞİ, 
DEMİREL'E DE 
YARAMAZ 


Köyümüz Gediz ilçesinin yoksul bir köyüdür. 
Yalnız kendi çıkarını düşünen iktidarlar gelmiş geçmiş, bir türlü köyümüz yol, su, elektrik gibi imkanlara kavuşamamıştır. Particiler dört yılda» bir kere köyümüze gelirler. "Yapacağız! Asacagız! Keseceğiz! "" nutukları atıp giderler. CHP iktidara geleceğim diye neler vaad etti, neler yaptı. "Anarşiyi önleyeceğim"' dedi. İşte Maraş katliamı. 
MHP'li katiller at koşturuyorlar. Toprak meselesi askıya alındı. Bağımsızlığımızı soran yok. 

Yıllar önce köyün girişine bir köprü ayağı yaptılar. Mühendis parayı yemiş, köprü öylece, yarım duruyor. Bir de YSE Genel Müdürlüğünden bir yazı geldi. "'Köprünüzü tamamladık. Hayırlı olsun diye. Nasıl hayırlı olacaksa?... 

Bizim istediğimiz, insanları AP'li, CHP'li, MSP'li diye değil de, ezen ve ezilenler diye ayıran ezilen insanların fikri ne olursa olsun, on- dan yana olan iktidarlardır. 
Sol gösterip sağ vuranlar değil. 

Bir söz vardır: "Eşek mürşit olmaz, gidip gelmeyle tekkeye, insan hacı olmaz varıp gelmeyle Mekke'ye." 

Bağımsızlıktan bahsedip memleketi Rusya'ya teslim edebilir miyiz? 

Köyümüz çoğunluğu 
AP'li olan bir köydür. Sayın Demirel'e de divecek- 


lerimiz var. Biz anarşi istemiyoruz. Köylülerin, işçilerin bölünmesini istemiyoruz. Maraş olaylarının katilleri, anarşinin kaynağı belli. Türkeş'le işbirliğinden vazgeç. Bunun ne sana, ne de Türkiye'ye bir faydası olmaz. 1970'de hazırlattığın raporu sen de Türkeş in yüzüne vur. 

Maraş olaylarının sorumlusu MHP'den hesap sorulsun. 


ZONGULDAK 


yüksek direnci gerektiren uygulama alanı, katı yakıtlı roketlerdir. . İki süper devlet, kıtalar arası çok kademeli balistik başlıklarda, dövülmüş ve işlenerek şekil verilmiş saf volfram boğazlar kullanmaktadırlar. Bazı askeri füzelerin boğaz kısımları, gözenekli volfram preformalardan işlenir; gözeneklere nüfuz ettirilen gümüş kısa ateşleme süresinde buharlaşır böylece rokete itme gücü kazandıran, 3500 derece santigraddaki muazzam miktarda yanmış yakıt, geçtiği nozulu (emziği) soğutur. 


Türkiye'de volfram bulundu 


1950 yıllarında Maden 
Tetkik Arama Kurumu- nun çalışmaları sonucu Bursa Uludağ'da dünya standartlarına uygun ve çok miktarda volfram cevheri (Cawo 4) bulundu, Ortalama tenörü % 0.5 olan bu cevher yaklaşik 10 milyon ton olara': tahmin edildi. MTA'dan sonra işletme hakkı Etibank'a verilen bu maden 
1966 yılında Union Carbide firmasıyla işbirliği 


vk pa 


Biz Kelkit'e bağlı Yeşiloba köylüleri 30 
haneyiz. Dertlerimizi basın aracılığıyla hem halkımıza, hem de ilgili makamlara duyurmak istiyoruz. 

Dertlerimiz: 

1) Köyümüzün içme suyuna kavuşması için 20.1.1976 tarihinden itibaren her sene aynı tarihte yenilemek üzere üç defa *Gümüşhane-Trabzon YSE Müdürlüğüne dilekçe verdik. Dilekçelerimiz kabul olundu. Üç defa etüd yapıldığı halde hâlâ programa alınmadı. 


ster 


KELKİT GÜMÜŞHANE 


halinde yapılan rezerv çalışmaları sonucu, rezerv tahminini doğruladı 


Son tahminlere göre, Bursa Uludağ mevkiinde 14322, 138 ton binde beş tenörlü cevher vardır. 
Burada sözü edilen toplam rezerv, görünür rezerv ve muhtemel rezerv toplamından oluşmakta 
olup, görünür rezerv 7 
milyon ton civarında 96 
0.53 tenörlü WO 3, muhtemel rezerv ise yine 7 
milyon ton civarında 0.54 tenörlü CUO3 cevherinden oluşmaktadır 


Dünyadaki verimli volfram yataklarının tenörü, % 0.105 arasında değişmektedir. Türkiyedeki kaynaklan bu bakımdan son derece elverişlidir. Dünyada çok az bulunan bu madenin % 3. 
34'ü Türkiye'dedir. Ülkemizde Uludağ'dan başka Bursa-Keles, Bilecik-Sögüt, Elazığ -Keban, Kırklareli .Demirköy, Niğde. Gümler gibi mevkilerde de volfram bulunmuştur ve hemen hepsi, Uludağ'daki cevher ya- 


pısındadır, ancak rezerv . 


miktarı en çok olan Uludağ yataklarıdır. Bu du- 


Yeşilova (Havsu) 


Gümüşhane YSE Müdürüyle konuştuğumuzda 1980-1981'de ancak ya-, pılacağını söyledi. Biz parti çıkarlarına kurban gittik. Güya bizim köyümüz küçükmüş, seçmeni azmış. Vay seçmeni bizden daha az olan köyün haline! Herhalde onlara da 1984'de söz verirler. 


2) Yol sorunumuz şöyle gelişti: Üç beş sefer Gümüşhane YSE'ye dilekçe verdik. Köyümüz merkeze üç kilometre uzaklıkta olduğu halde çamurdan yine ne kasa- 


Komandolar ve sahte solcular, olay çıkartmaya çalışıyor 


Zonguldak'ta Akade- mi Okulunda bundan bir süre önce çıkan olaylar sonucu birçok talebe gözaltına alındı. Komandolar ve sahte solcular olaylar okuldan şehire sıçratma eylemi içinde, Gayeleri halkı olayların içine sokmak, Zongul. 
dak'a sıkıyönetim getirmek. 


Geçenlerde gazete anp arkadaşları görmek için indim. Bayiden Aydınlık gazetesi alıp arkadaşları çarşı içinde bulurum diye gezmeye başladım. 
Çarşıda halk yerine İGD'liler, Halkın Yolcu- 


ları, Kurtuluşçular ve MHP'liler (o dolaşıyordu. 
Yolda bir süre ilerledikten sonra tanımadığım ama MHPTi olduklarını “vit ettiğim sekiz kişi- - lik oir grupla karşılaştım. 
Biri bana sert bir şekilde “Naber lan" dedi. Buna karşılık bir cevap vermedim. Cebimdeki Aydınlık'ı görüp bana sataşmak ve olay çıkart- 


mak istediklerini anlamıştım. İlerlemek imkansızdı. Yolun iher 


iki tarafını da tutmuşlardı. Geriye dönüp yürümeye başladım. O arada bir arkadaşımla kar- 


şılaştım. Kendisine geriye dönüp yürümesini söyledim. Birlikte yürümeye başladık. Bu sefer de sahte solcuların tehditli bakışlarıyla karşılaşıyorduk, Çarşıda her an bir olaya sahne olacağız düşüncesiyle sakin bir köşeye çekilmeyi uygun bulduk. 
Bir tarafta sahte solcular öte tarafta MHP liler ilerde bir tabur asker duruyor. 

Bir an önce yetkilileri görev başına çağırıyoruz. 
Yoksa şehrimizde olaylar puyuk çapta genişleyebiir. 

Adnan OBAY 


rumun , ilerde yapılabilecek çalışmalarla değişeceği umulabilir. 
Dünya'da önemli volfram yataklarına sahip ülkeler, ve dünya toplam 


rezervine göre payları şöyledir: 

Çin.. % 51 
Kore % 6.06 
SSCB. % 1161 


ABD (Ve Kanada) % 15 
Türkiye 3.34 


Bundan başka, Portekiz, Bolivya, Fransa, Peru, Brezilya gibi ülkelerde daha küçük miktarlarda volfram yatakları bulunmaktadır. 

Yukarıdaki tabloda, SSCB için rezerv ve cevher niteliği hakkında kesin bir bilgi yuktur, Son yıllarda hızla silahlanan ve ABD'yi geride bırakan Sovyetler Birliği'nin volfram sıkıntısı çektiği görülmektedir. Türkiye volframının alım hakkını elde edebilmek için Rusya her türlü şantaja başvurmuş, nitekim bir miktar, volfram almayı becer miştir. İkinci Dünya savaşından sonra, dünya jandarması işlevi gereği, hızla silahlanan ABD'nin safta fiat destekleme politikası izlediği, ve stratejik depolama amacıyla büyük miktarlarda volfram satın aldığı hatırlardadır. ABD ile yarışan Rusya bu alanda sıkışık; bir durumdadır. Volfram alacağı yerler Sınırlıdır. 
ABD rakibine bu madeni satmaz; Çin, dünyanın bu en saldırgan hegemonyacısına bir gram volfram vermeyecektir, Kore-Portekiz gibi ülkeler madenin Stratejik önemini kavramış ülkelerdir. Sonuç olarak, Rusya , Türkiye'den volfram alabilmek için vargücüyle çırpınmaktadır. 

(Devam edecek) 


köylüleri adına muhtar Fikri Şen: 


Sulama tesisinin levhası var, kendisi işe yaramıyor 


baya inebildik, ne de köye çıkabildik. Bazen mahsur kaldığımız zamanlar oldu. Aynı tas, aynı tarak... Bizden üç kilometre uzaklıkta olan Aşut Köyünün yolu ise muntazam bir şekilde yapilmiştır. Bunun sebebi ise Aşut Köyünün görevlilere kuzu kesip rakı içirmesidir. YSE ilgililerine soruyoruz Köylüye hizmet götürmek için "Onlara 14 bin liralık kuzu yedirdik. yolu yaptırdık" dememiz mi lazım? 


3) Köyümüzün kâha: meselesine gelince Kelkit'e 8 Kilometre kala Tütenli köyünde şöyle şatafatlı bir levha görürsünüz. "Topraksu Havsu (Yeşilova) köyü sulama tesisleri." Topraksu yetkilileri biraz gözlerini açsınlar. Mesele şuraya ya da buraya şatafatlı levhalar yazıp asmak değildir. 
Gelsinler köyümüzü görsünler. Ara kanalları var mi, yok mu? Ama iş parti menfaatlerine gelince iş değişiyor. Adı bizim, tadı başkalarının oluyor. 

Sonuç olarak şunu söylüyoruz: Ülkemiz çalışanlarının büyük bir kıs- mi toprağa bağlıdır. Birçok meseleleri vardir. Bu meselelere şu köy AP'li, öbürü CHP, diğeri MSP'li, ya da şu köy fakir, orada kuzu kesip ziyafet çekmezler, öbür köy zengin ziyafet çekerler diye yaklaşmak köylüyü birbirine düşürür . Düşman eder. 
Bu ayrımın olmasına biz karşıyız. Hele ki milli birlik ve beraberliğe ençox muhtaç olduğumuz b“ dönemde. 


Emeğin yanında, zorbalığın karşısında... 


Emek, sermaye çelişkisi her geçen gün keskinleşiyor ülkemizde, 

Bu durum beraberinde amansız bir mücadeleyi getiriyor. 

Alınterini emerek palazlanan sermaye daha fazla sömürmek, emekçileri zaptı-rapt altına almak istiyor. 

İstiyor ki emekçiler, emeğinin karşılığını almak için başkaldırmasın. 

İçinde yaşadığımız dönem bunun sonucudur işte! 

Mücadelenin böylesine kızıştığı bir ortamda tarafsız kalmak mümkün mü ? 

Mümkün değil elbette. 

İki şeyden birini tercih etmek zorundasınız, o halde? 

Ya sermaye? Ya emek? 

İkisinin ortası yok bunun. 


kkk 


Gerçi diyeceksiniz ki "Sermayenin de millisi var, dışa bağımlısı var..." 

Doğru. Doğru ama zaten bizim kastettiğimiz hakim sermayedir. Yani dışa-bağımlı işbirlikçi sermaye... 


wkk 


Sermaye, emek arasmdaki tercihi biz düşünecek değiliz. 

Zira tercihimizi yapmışız. İşçi sınıfının ve onun biliminin yanında yer almışız. 
Yani emeğin yanında, 


kkk 


Hangi siyasi görüşü taşırsa taşısın emekçinin yanındayız. 

Emekçi ister CHP'li, ister AP'li, isterMSP'li, isterse devrimci olsun... 

Yeterki emekçi olsun. Kabulümüz. 

Halka kurşun sıkmadıktan, dışa-bağımlı işbirlikçi sermayenin paralı askerliğini yapmadıktan sonra, benim siyasi görüşümü taşımıyor diye niye düşman olayım emekçiye? 

Aksine ona dostça yaklaşır, taşıdığı siyasi fikirleri onunla tartışırım. 

Bugün değilse bile yarın; kendi-kendisiyle bir durum muhakemesi yapacak 've'mühakkak sınıfının (İşçi sınıfının) safında saf tutacaktır, 

Kaçınılmaz bir sondur bu. 


LEEI 


Onun içindir ki; sırf "Milliyetçi" -oldukları için Ümraniye'de 5 işçiyi öldüren ve kendisine "Devrimci" diyen eli -kanlı çeteye "aarşıyız. 
Aynı şekilde, sırf " devrimci" oldukları için Bahçelievler'de 7 kişiyi öld”.cn ve kendisine "milliyetçi" diyen eli-kanlı çeteye de karşıyız. 
Evet... Emeğin yanında, işçi sınıfının safında ama zorbalığın da dehşetli karşısındayız. 
Çünkü herşeyden evvel : halka inananlarde:uz. 


44 Ton TOZ ALTI KAYNAK TOZU 15 TON 
TOZ ALTI KAYNAK TELİ SATINALINACAKTIR 


Şartnamesi bedelsiz olarak aşağıdaki adreslerden alınabilir. 

- İSKENDERUN'da Müessesemiz Ticaret Müdürlüğü, : 

- İSTANBUL'da Sirkeci Ye''köşkü Cad. Yalıköşkü Han Kat: 4-5'dekı Mümessilliğimiz, 

- ANKARA'đa Kavaklıdere Tunus Cad. No: 63'deki Mümessilliğimiz, 

İSTEKLİLERİN, şartnamemiz esaslarına göre hazırlayacakları 78-1068 No'lu dosyayla ilgilidir, meşruhatlı kapalı teklif mektuplarını, geçici teminatlarıyla birlikte engeç 27/2/ 
1979 günü saat 14.30'a kadar İskenderun Demir 
ve Çelik Fab. Müessesemiz/Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğünde bulundurmaları ilan olunur. 

Basın: 11278-150 


KIRKLARELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN 


1- Belediyemize ait 6GA« ekli vasıta ile 
40 adet muhtelif ebatta iç ve dış oto lastiği, 
35 Ton, muhtelif cins hurda demir, 2 ton muhtelif cins hurda pik döküm ve 10 tonda muhtelif cins çelik döküm makina aksamları özel şartnamesi dahilinde 2490 Sayılı Kanunun 31 nci maddesi uyarınca ve kapalı zarf arttırma usulüyle satılacaktır. 

2- Satılacak vasıtalar ile hurda malzemeler toplu olarak satılabileceği gibi şartnamede belirtildiği üzere ayrı ayrıda satılabilecektir. 

3- Satılacak 6 adet eski vasıtanın muhammen satış bedelleri 152.500 lira olup geçici tenimatları 11.312,50 Liradır. 

4- 40 Adet muhtelif ebatta iç ve dış oto lastiğinin muhammen satış bedeli 6.000 lira olup geçici teminatı, 450,00 liradır. 

5- 47 Ton muhtelif cins hurda demir pik döküm ve çelik döküm makina aksamlarının muhammen satış bedelleri 190.500 lira olup geçici teminatları 12.225 liradır. 

6- Şartname hergün mesai saatleri dahilinde Belediye Yazı İşleri Müdürlüğünde görülebileceği gibi ücretsiz olarak postaylada istenebilir. 

7- İhale 1/3/1979 Tarihine rastlayan Perşembe günü saat 15.00 de Encümen huzurunda yapılacaktır. 

8- Taliplerin teklif mektupları ihale günü olan 1/3/979 tarihine rastlayan Perşembe günü saat 14.00 de kadar kabul edilir. (Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.) 18.1.1979 

Basın: 11375 -154 - 


10 Şubat 1979 


DEMOKRATİK KAMBOCYA'NIN SESİ RADYOSU 


"900 Vietnam askeri daha Savaş dışı bırakıldı” 


eBirleşmiş 
Milletler Genel Sekreteri 
Waldheim, 
Tayland'a gidiyor 


BANGKOK (AA) 


Demokratik Kamboçya'nın Sesi radyosu, 28 
Ocak ve 7 Şubat tarihleri arasında süren Çarpışmalarda, Devrimci Halk Ordusuna bağlı kuvvetlerin 500'ü aşkın Vietnam askerini savaş dışı bıraktıklarını ve 35 Sovyet yapısı tankı da tahrip ettiklerini açıkladı. 


Hafta başında, 16 
Sovyet yapısı tankın, kullanılır durumda ele geçirildiğini de açıklayan Kamboçya'nın Sesi radyosu, Pnom Pen'in Güneybatısındaki 3 No'lu karayolunda 70 Vietnam askerinin öldürüldüğünü belirtti. 


Bölgede bulunan Batılı gözlemciler ve Tayland kaynakları, radyonun verdiği sayıları "ihtiyatla" karşıkedıklarını “ran- 


cak Pol Pot önderliğin- ., 


deki Halk Ordusunun gerçekten de büyük başarılar kazandığını ve Vietnam'ın zorluklarla karşılaştığını açıkladılar. 


KPD İŞGALİ 
PROTESTO 
TOPLANTISI 
DÜZENLEDİ 


Almanya Komünist Partisi (KPD) Kamboçya' nın işgalini protesto etmek amacıyla, 8 Şubatta Frankfurtta bir protesto toplantısı düzenledi. 

Toplantıda bir konuşma yapan KPD Merkez Komitesi üyesi Jurgen Hovlemann, şunları belirtti. 

"Vietnamlı saldırganlar ve sosyal-emperyalistler, Famboçya halkının "Ulusai Kurtuluş Cephesi" önderliğinde ayaklandığını öne sürdüler. Bu bir anda ortaya çıkan "cephe" ABD'ye karşı mücadele sırasında neredeydi? 

Horlemann konuşmasında, Vietnamlı saldırganın ve Rusya'nın Batı kamuoyunu yanıltmaya çalıştıklarını, bu amaçla, ABD'nin eskiden başvurduğu iftiralara sarıldıklarını sövledi. 


WALDHEİM 
TAYLAND'A GİDİYOR 


Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Kurt Waldheim'ın, Tayland Başbakanı oKriangsak'ın ül kesini ziyaret etmesi için yaptığı devleti kabul ettiği bildirildi. 

Ziyaretin kesin tarihi daha sonra saptanacak. 


Tayland'da genel af ilan edildi 


BANGKOK (AA) 
Tayland'da geçtiğimiz Kasım ayında Prens Vajiralonkrorn'un taç giymesi ve Aralık ayında da Anayasanın resmen kabul 
edilmesi dolayısıyla 13 
bin. tutuklunun serbest bırakılacağı, 47 bin mahkumun da cezalarının hafifletileceği (o açıklandı. 


Bangkok'da yapılan resmi açıklamaya göre tutukluların ceza sürelerinin üçte ikisini geçirmiş olmaları ve iyi davranış göstermiş olmaları gerekmektedir. Tutuklular bu ay sonundan itibaren 60 gün içinde serbest bırakılacaktır. 


İsgalci Vietnam asker:eri, Kamboçya topraklarında 


. Irak Devlet Başkanı Hasan El Bekr, 


BAĞDAT (AA) 
1 Şubat'tan beri Orta Doğu ülkelerini ziyaret 
etmekte olan Yugoslavya Devlet Başkanı Tito'nun Irak'ta yaptığı resmi temaslar sonunda hazırlanan Irak “Yugoslavya Ortak Bildirisi yayınkındı. 
Irak-Yugoslavya Ortak bildirisinde iki ülke arasındaki ilişkilere , Orta Doğu ve uluslararası so - runlark ilgili ortak görüşlere yer verildi. 
Ortak Bildiride bütün bu konular üzerinde iki 


İREM KY lanmış old vti uyak 


bildirilerek; iki tarafında bundan kı lârıbelirtildiz “64.55 Ala €^ Irak-Yugöslavya Ortak bildirisinin Orta Doğu ile ilgili bölümünde şu ortak görüşlere yer veriliyor "Orta Doğuda barışın gerçekleşmesi için, İsrail'in işgali altındaki Arap topraklarının bütünüyle boşal- 


e bre. belli bir yaklaşım sağu 
R 


Tayvan'ın ABD ile “hükümet dışı” ilişki kuracağı açıklandı 


WASHİNGTON (AA) 

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Warren Christopher'in, "yeni bir ilişki biçimini kabul etmemesi halinde, Tayvan'la ilişkilerin pek çok alanda kesileceğini" açıklamasından iki gün sonra, 


Tayvan hükümeti, ABD ile "hükümet dışı" bir ilişki kurmayı kabul ettigini bildirdi. 


ABD Dışişleri Bakanı 


Cyrus Vance, 1 Martta kurulacak iki özel enstitünün, ABD - Tay- 


van ilişkilerini yürüteceğini ve bu enstitülerin 


“resmi olmayan büyükel- 


çilik" görevini üstleneceklerini açıkladı. 
Washington'un, 31 


Aralık 1979'da sona erecek olan askeri yardım programı (o çerçevesinde, daha önceden ısmarlanan silahları Tayvan'a teslim edeceğini de belirten Vance, bu ülkenin ABD ye 131 milyon dolarlık silah siparişi olduğunü söyledi 

Teslim edilecek silahlar arasında Mavericik füzeleri, uzaktan kumanda araçları ve F-5-E avcı ucakları bulunuyor 


DIŞ HABERLER 

SER VİSİ 

Almanya'da , yayınlanan Süddeutsche Zeitung gazetesi, Sovyetler'in Balkanlarda Makedonya kartını oynamaya hazırlandığını yazıyor. Sovyetler Birliği Devlet Başkanı Brejnev'in Bulgaristan gezisinden sonra, Makedonya sorunu, Balkanlarda yine günün konusu oldu. 


7. Bloksuzlar 


Zirvesinin Bağdat'ta yapılması isteniyor 


@ Orta Doğu gezisini sürdüren Tito, Suriye Devlet Başkanı Hafız Esad'la görüşmelere başladı 


© Tito, Suriye'den sonra Ürdün'e gidecek ` 


tılması ve Filistin halkının, kendi devletini kendisinin kurması hakkı da dahil, tüm yasal haklarına kavuşması gereklidir." 

Namibya ve Güney Afrika'daki kanlı olaylar karşısında her iki ülkenin de endişe duydukları açıklanan Ortak Bildiride bu sorunların Afrika kıta - sında sömürgeciliğin silinmesindeki yavaşlıktan kaynaklandığı görüşüne yer verildi 


Irak - Yugoslavya Ortak bildirisinde Bloksuz Ülkederle ilgili konular dä ele alındı. Yögoslavya, Bloksuz Ülkeler 6: Zirye taplantısı hazırlıklarına Irak'ın da. katılması görüşünü savundu ve 7. Zirve Toplantısının Bağdat'ta yapılması konusundaki Irak önerisini de destekleyeceğini açıkladı. 

İki ülke arasındaki ilişkilere de yér verilen Or- 


Brezilya'da sellerden 
1500 kişi öldü 


SAO PAULO (AA) Brezilya'da  sellerden en az 1500 kişinin öldügü bildirildi. 

ülkenin Güney - 

Doğu ve Orta Güney Bölgelerinde 1 aydan bu yana aralıksız devam eden yağışlardan 


VARŞOVA (AA) 
Polonya hükümetinin üç Başbakan Yardımcısı, ani bir kararla görevlerinden alınarak daha önemsiz bakanlıklara getirildiler. 
Başbakan Jaroszewicz tarafından yapılan hükü- 


en çok etkilenen Es- met değişikliği, önceki pirito Santo Eyaletin- gün yapılan parlamento de 800 kişinin kay- toplantısında da onaybolduğu saptandı, landı. 

1 milyondan fazla Görevlerinden alınan 


Josef Techna, Jozef Kepa ve Franciszek Kaim, tarım, ulaştırma ve ağır 


kişinin de evsiz kaldığı bildiriliyor. 


"Kızıl Tugaylar" örgütünün luluklu üyeleri mahkemeye götürülüp getirilirken 


Kızıl Tugayların lideri Curcio 
12 yıl hapse mahkum oldu 


ROMA (ANKA) 
İtalya'da Hristiyan Demokrat Parti eski Başkanı Aldo Moro ' öldüren 
Tugaylar tedhişy örgütünün Iderlerinden Renato Curaoo 12 yil hapis cezasına mahkum oldu. 
Curcio ie birlikte yarçılanan 


yu kaçırarak 


örgülün diğer 


Kızıl 


lar, 


dört üyesi adam kaçırma ve öldürme olaylarına karışmak suçundan dolayı, allı ay ile otuz ay arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı- 


Bilidiği gibi, Kızıl Tugaylar Örgütünün bazı üyeleri, hapis ce- 


de, zasina çarptırılan Renato Curcio'nun serbest bırıkılmasını sağlamak üzere, geçen yıl Aldo Moro'yu okaçırmışlardı. Örgüt üyeleri, isteklerinin yerine getirilmemesi üzerine Hırıstiyan Demokral Parti eski Başkanını kuryuna dizmişlerdi 


Bulgaristan'ın, Makedonyalıların Bulgar asıll ve Makedonya'nın da tarihi bakımdan Bulgaristan'ın bir parçası olduğunu, iddia ederek sorunu yeniden alevlendirmeye çalışması, Yugoslavya'da sert tepkilerle karşılandı. 

Yugosav basını, Bul garistan'ın bu çabalarını "Yugoslavva'dan top- 


IRAK-YUGOSLAVYA ORTAK BİLDİRİSİ YAYINLANDI 


X 


tak Bildiride özellikle ekonomik alandaki iliskile - rin en yüksek düzeyde bulunmasından duyulan 


memnunluk dile getirildi. 


Görüşmeler sonuda Yugoslavya Devlet Başkanı Tito, Irak Devlet Başkanı Hasan El Bekr'i ülkesine resmi bir ziyaret için davet etti, Bu davet Hasan El Bekr tarafından kabul edildi. Bu ziyaretin tarihi 


daha sonra tesbit edilecek. 


Yugoslavya Devlet Başkanı Tito 


Süddeutsche Zeitung 


MUNCHER NEUESTE NACHRICHTEN AUS POLITIK - KULTUR - WIRTSCHAFT- SPORT 


EOF) 


Sovyetler Birliği, Makedonya kartını oynamaya hazırlanıyor 


rak talebi" olarak nitelendirdi ve Sofya'nın bu tutumunu şiddetle eleştirdi. Bulgaristan'ın Makedonya milletini yok saydığını belirten Yugoslav basını, Sofya'nın tarihi çarpıttığını açıkladı. 

Belgrat'taki siyasi göz lemciler, Bulgaristan'ın Makedonya'yı ilhak ederek sıcak Akdeniz'e inmek hayallerini gerçekleştir- 


lid TİTO SURUYİ'DE z Iräk'taki temaslarını tamamlayan Tito, Şam" egelerekiSuriye'DevletıBaşkımı'Hafız Esat'la görü melere başladı, Dört gün sürecek olan Suriye ziyarelinin de tamamlanmasından sonra Tito'nun 11: 
14 Şubat tarihleri arasında Ürdün'e gideceği resmen açıklandı. 


Varşova'da beklenmeyen bir tasfiye hareketi! 


Polonya'da üç başbakan yardımcısı görevden alındı 


sanayi ile görevli Başbakan (o Yardımcılarıydılar. 


Görevlerinden alındıktan sonra yerel eko» nomi, eğitim ve metalürji bakanlıklarına getirilen başbakan yardımcılarının yerine yeni bir atama yapılmadı. 

Çeşitli gözlemciler, bu değişikliklerin birer tasfiye niteliğini taşıdığını belirtiyor ve söz konusu bakanların ikinci kez tasfiyeye uğradıklarını, daha önce, çok daha önemli parti görevlerinde bulunduklarını - hatırlatıyorlar. 


Belçika askeri birlikleri, 
14 Şubatta 
Zaire'ye gidiyor 


DIŞ HABERLER 
SERVİSİ 

Belçikalı 250 askeri uzmanın 14 Şubat tarihinde hava kuvvetlerine bağlı uçaklarla Zaire'ye gidecekleri ve Başkent Kinşasa'nın 20 km uzagındaki kışlalarda eğitim çalışmalarına başlayacakları beldirildi, . 
Belçika Dışişleri Bakanı Simonet'in bir açıklama yaparak bu birliklerin iki ülke arasındaki askeri eğitim anlaşmaları gereğince zaire ye yıu&- ceklerini bildirmişti. Belçika Dışişleri Bakanlıgının bir sözcüsü ise bu birliklerin Zaire'de ortaya çıkan iç karışıklıklar nedeniyle gönderildi- 


> 


silveste 


Hanptziehung . 
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ği yolundaki iddiaları kesinlikle yalanlamıştı. 30 Reisen für je 2. 
MUHALEFETİN oder Mittelasien 
TEPKİSİ Vorauslosung am 13. 12. 1978 
Bu arada Belçika ayin Yeni ee nehmen 


laman Sosyalist Partisi ve Valon Birliği Partisi 


-m 


glücksrakete78 x 


Über 560000 Gewinne von 10,— bis 50000,— Mark und Sondergewinne: 


30 Pkw Trabant 30 x 5000, — M 


Als Sondergewinne werden susgelost: 


5 Pkw Trabant 10x5000,-M 20x1000,-M 


mek istediğini, Brejnev'in ise Makedonya sorunuyla Yugoslavya'yı tehdit ettiğini belirtiyorlar. 


Alman Süddeutsche gazetesi bu konuda yaptığı bir yorumda Brejnev' in Makedonya kartını oynamaya hazırlandığına işarat etmekte, amacının ise Yugoslavya'daki çeşitli omilliyetleri Makedonya sorunu ile birbirine düşürmek ve milliyetler arasındaki dengeyi bozmak olduğunu belirtmektedir. 


Aynı gazete, Yugoslavya'daki Makedonya milliyetinin geniş bir özerkliğe sahip olduğunu ve Bulgaristan'la birleşmek gibi bir niyeti olmadığını da açıklıyor. 


Çin ile Portekiz arasında diplomatik ilişki 

kuruldu 


LİZBON (ANKA) 
Portekiz ile Çin Halk Cumhuriyeti arasında diplomatik ilişki kurulduğu açıklandı, Bu açıklamayı yapan Portekiz Başbakanı Carlos Mota Pinto, Çin kıyılarında bulunan Macao adasının Portekiz yönetiminde kalacağını bildirdi. 
Portekiz Dışişleri Ba- 
.kanlığından yapılan açıklamada | ise, 


Çin “Halk Uumhuriyeti 


hükümetini, Çin'i temsil | 


eden tek hükümet olarak tanıdığı ve Tayvan'ın da Çin'in bir parçasi olduğu belirtiliyor. 

İki ülke arasında ayrıca ortak bir bildiri yayınlandı. İki ülkenin Paris büyükelçileri tarafından imzalanan ortak bildiride, üç ay içinde Pekin' de ve Lizbon'da karşılıklı olarak birer' büyükelçiliğin açılması öngörülüyor. 


- DOĞU ALMAN "KOMÜNİST" PARTİSİ, ALMAN HALKINI ÖRGÜTLÜYOR. 


Portekizrin į 


ABD, Nikaragua'ya yaptığı askeri ve ekonomik yardıma son veriyor 


WASHİNGTON (AA) 

ABD hükümeti Nikaragua'ya yaptığı ekonomik ve askeri yardıma son vermeyi ve bu ülkedeki Amerikan varlığını büyük ölçüde azaltmayı kararlaştırdı. 

ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Hodding Carter tarafından yapılan açıklamada, Uluslararası Arabuluculuk Komisyonu'nun yaptığı son önerilerin de, Somoza tarafından reddedilmesi üzerine böyle bir kararın alındığı belirtildi, Hodding Carter Managua'daki ABD asker” temsilciliğinin geri çekileceğini ve geçen Eylül ayından beri askıda bulunan askeri yardım programının kesinlikle ve tümüyle kaldırılacağı- ne belirtti, Nikaragua'da bulunan barış gönüllülerinin geri çekileceğini de bilidiren ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, ABD büyükelçiliği personel sayısının önemli ölçüdeazaltılacağını belirtti. 


Papa Il. 
Jean Paul, silahlanma 

yarışının kınanmasını istedi 


i VATIKAN (AA) 

Papa “ll. Jean Paul:, NATO Savunma Yüksek Okul yöneticilerini ve öğrencilerini kabul ederken yaptığı konuşmada, silahlanma yarışının kınanmasını istedi. 

Dünyada barışın sağlanması için temel ilkenin, insanların yaşam haklarına saygı göstermek olduğunu söyleyen Papa, "şiddetin her türlüsüne karşı çıkmak ve hukukun gereklerini yerine getirmek yanında bu kavramlar üzerinde uzun boylu düşünmek gerekir ' dedi, İnsanlığın açlık, hastalık , geri kalmışlık ve okuma - yazma bilmezlik gibi geniş boyutlu sorunları bulunduğunu belirten Papa, "bununla çelişen silahlanma yarışı kınanmalıdır"' dedi. 

Papa ll, Jean Paul, konuşmasının sonunda, "'dünyada barışın gerçekleşmesini içtenlikle isteyenlerin, tek kelime ile, insan onurunun savunulması girişimlerini desteklemeleri gerektiğini" söyledi. 


Papa ll. Paul 


"Lotto-toio 


Personen nach Jalta 


bis zum 8. 12.1978 


hükümetin O parlasmeno- ya danışmadan Zaire'ye 


kirs 


Rechtzeitig spielen — zusätzlich gewinnen 


askeri uzman gönderme kararı „almasını şiddetle protesto ettiler. Her iki parti de bu konu üzerine bir parlamento görüşmesi" açılması için başvuruda bulundular. 


Aralık 1978 


oynayın, ka-aumn?” 


Doğu Almanya'daki revizyonist partinin yayın organı, Neues Deutschland gazetesindeki Lotto - Toto ilânları. 


Lotto-Toto-Ouoten 


20. Splelwoche 

Şi * (1 Zlehung) 

Dao Saheer: Zusatzfünf 

Vinoo Mark; Fünfer mit 340) rer mit 85 Mark; Dre j 

Me ; eler mdt 1,30 


Lotto-Toto-Quoten f; 


21. Splelwoche mit 


seri 
142 020 
Mark 
Dreier mit 


echser; ki 

Fünler aneri kein Züsatztünter; 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Re ; DIŞ HABERLER SERVİSİ 

Elinize Doğu Alman revizyonıst partisi merkez yayın organı "Neues Deutschland''ın (Yeni Almanya) bir nüshası geçerse, orta sayfasına bir göz almadan geçmeyin. Aynı şekilde gazetenin spor sayfasının alt köşelerine de bir bakın 


Tarif edilen köşelerde şöyle ilanlarla karşılaşacaksınız: 
“Lotto - toto oynayın, kazanın! Tele - lotto'yu 


deneyin, büyük ikramiye.sizin olsun!" 

Görüldüğü gibi, kapitalist sömürü çarkının tükettiği insanların afyonu olan "kader oyunları", Doğu Almanya'da bizzat “komünist” parti ya-Zra Ni tarafından teşvik edilmektedir.  * 

izim toplumumuzun adamı ne yaparsa - sın, ama devlet meselelerine burnunu sökme anlayışının ürünü olan ve insanları hayattan kopuk gerçek dışı bir takım umutların ardından koprürunü bu oyunlar, parti talimatlarının, direktiflerinin, si- 


yasetlerinin yayınlandığı bir gazetede kendisine köşe bulmaktadır. 


10 Şubat 1979 


SSK'ya bağlı işyerlerinde eylem kararı 


alındı 


6 Kararın 12 Şubattan sonra saptanacak 
tarihte uygulanacağı bildirildi 


ANKARA (THA) 
Türkiş, Sağlık-İş ve Tez Büroİş İcra Kurulları ile Türk-İş Bölge temsilcilerinin üç gündür ortaklaşa sürdürdükleri toplantı sonunda, SSK'da İşçi-memur ayrımına bir çözüm getirilmemesi ve bu işyerleri için teplusözleşme görüşmelerine başlanmaması wedeniyle SSK'ya bağlı tüm işyerlerinde eyleme geçilmesi kararlaştırıldı. 


Eylem kararının Halil Tunç başkanlığında ayrıca toplanan Türkiş fcra Kurulunda bir kez daha gözden geçirildiği ve uygulama için gerekli hazırlığa başlandığı bildirildi. 

Bu arada yayınlanan Türkiş İcra Kurulu bil- 


dirisinde, konfederasyon olarak işçilerin memurlaştırılması girişimlerinin önlenmesi amacıyla uyarıda bulunulduğu halde bugüne kadar sonuç alnam: dığı kaydedildi. 
Diğer yandan Türk-İş, Sağlıkiş ve Tez Büro İş üst kademe yöneticilerin - den oluşan bir "eylem komitesi" kurulduğu belirtilerek, bu komitenin’ 
12 Şubat Pazartesi gününden itibaren toplanarak geniş kapsamlı eyle- 


min tarih ve biçimini programlayacağı açıklandı, 


Kararlaştırılan eyleme 
20 bin Sağlık-İş üyesi ile 
7 bin Tez Büro-İş üyesi- 
nin katılacağı, gerektiğin - de diğer sendikaların da eyleme katkıda bulunacağı öğrenildi. 


Ertan Andaş; son bir uyarı yaptıklarını açıkladı 


İş cinayetlerine önlem alınmazsa, Genel-iş ülke çapında üretimi durduracak 


© Andaş, kazaların çoğunlukla işverenlerin umursamazlığı sonucu meydana geldiğini söyledi 


İZMİR (THA) 


DİSK'e bağlı Genel- 
İş Sendikası Genel Başkan Vekili Ertan Andaş, Türkiye'de iş kazalarının iş cinayetleri durumuna dönüştüğünü belirterek, "Çalıştıranlar devlet olsun özel sektör olsun işyerlerinde gerekli köklü önlemler almazlar, iş kazalarını önleyici girişimlerde bulunmazlarsa Genel-İş olarak ülke çapında üretimi durduracağız" dedi, 

Andaş İzmir'de bir gazeteye verdiği özel demeçte, iş kazalarının giderek. büyük boyutlara vardığını kaydetti ve 


bunda işverenlerin ihmal ve umursamazlıklarının büyük payı bulunduğunu söyledi. 

Genel-İş Genel Başkan Vekili işçi sağlığı 


konusunda önlemlerin çok yetersiz olduğunu belirterek, iş müfettiş- 


lerinin yetkilerinin de artırılmasını istedi. 

Bu çağrıların son uyarı olduğunu açıklayan Andaş, bundan sonra önlem alınmadığı takdirde ülke çapında üretimi durduracaklarını ve bunun sorumlusunun da işverenler ile işçi sağlığını bir sorun olarak göremeyen yetkililer olacağını söyledi. 


————< << ———— 


Sondaj kulesinden düşen petrol işçisi öldü 


SİİRT (THA) 
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına ait Kozluk bölgesindeki bir sondaj kulesinden aşağıya düşen Cuma Kahraman adındaki işçi öldü. 


Sondaj o kulesinde 


bakım çalışmasını yaparken dengesini kaybetmesi sonucu 35 
metre yükseklikten düşen işçinin cenazesi memleketi olan Diyarbakır'a gönderildi. Soruşturma Oo sürdürülüyor. 


İşe geç kaldı diye 


USTASI 
ÇIRAGĞIN 
GÖZÜNÜ 
SİSİRDİ 


şan bir çırak işe geç geldiği gerekçesi ile usta başısı tarafından dövüldü ve gözü patladı. 


Çıraklar yasası Şubat ayından itibaren yürürlüğe giredursun, her gün bir çırağın usta başı veya patron tarafından ya gözü şişiriliyor, ya da kafası kırılıyor. 

Yeşilçınar Alüminyum Mutfak Eşyalarında çalışan Yaşar 


Akbaş da bunlardan birisi. 

Yaşar Akbaş sabahın karanlığında işbaşı yaptıklarını, ta akşamın karanlığına kadar çalıştıklarını bir de usta başından durmadan dayak yediklerini söylüyor. 10 yaşında çıraklığa başlayan Yaşar Akbaş “16 yaşıma geldim hâlâ çıkağım bu çıkarlık ne zaman bitecek? diye soruyor. 


Ai 


Genel Kurulda 3. g 


Yaşar Akbaş, soruyor 6 yıldır çalışıyorum Bu çı- 


raklık ne zaman bitecek? 


Genel Kuruldan bir görüntü 


TEKSTİL GENEL KURULUNUN 


5 DELEGESİ HALA GÖZALTINDA 


© Gözaltında olan delegeler şunlar: Ahmet Göral, Mustata Ay, 


Mustafa Ergüleç, Muzaffer Karamer, Faik Yüksel 


© Rıza Güven Genel Başkanlığa aday olmayacağını açıkladı © Genel Kurulun 3. gününde Yürütme Kurulu eleştirilere cevap verdi 


İSTANBUL (ÖZEL) "Kongre içinde tutukla 


Tekstil Sendikası 5. malara, baskılara izin Genel Kurulu, çalışmala: o vermeyeceğiz" dedi rına devam ederken, Kendisine yöneltilen önceki gün Sıkıyönetim eleştirilere cevap veren 


tarafından salondan götürülerek göz altına alinan delegelerden 5'i dün de serbest bırakılmadı DİSK Genel Başkanı Baştürk ise dün sabah Genel 


eski Genel Başkan Rıza Güven ise tekrar adaylığını koymayacağını açıkladı. 

Genel Kurulun ikinci günü, salonda dağıttıkla- 


Kurulda yaptığı konuş ri, "Sıkıyönetimin kalmada, Divan Başkanının dırılması” ile ilgili bir tutumunu eleştirdi ve önerinin Sıkıyönetime 


MEM-DER 


MAGİRUS SATURN II OTOBÜSLERİ İÇİN ' 
45 ADET KOMPLE TAKIM SEKMANI 
SATIN ALINACAKTIR İ.E.T.T. İŞLETMELERİNDEN 


1)- Yukarıda yazılı malzeme mektupla fiat ve teklif isteme usulüyle ihaleye çıkarılmış olup, teklif edilecek bedelin, şarinamede yazılı kanuni nisbetlerine göre hesap edilecek miklar kadar teminatı havi teklif mektupları 22.2.1979 Perşembe saat 15.00'e kadar Metrohan 4 üncü katta bulunan Levazım Müdürlüğüne elden verilecektir. 

2)- Bu işe ait şartnameler Levazım Müdürlügünden bedelsiz olarak alınabilir. 

Basın: 11312-151 


KAPALI ZARF USULÜYLE YANGIN SÖNDÜRME MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR 


İstanbul Defterlığından: 

Muhan men Bedeli 9.100.- lira, Teminatı 683. 
- lira, İlimiz Hükümet Konağı için lüzum görülen 4 adet 6. Kg'lık tazyikli göstergeli yangın söndürme cihazı alınması işi. 


516-845/1 


Yukarıda yazılı satın alma işinin eksiltmesi 22.2.1979 Perşembe günü saat 15 de Milli Halk Müdürlüğündeki komisyonda dosyasındaki şartnamesi gereğince kapalı zarf usulüyle yapılacaktır. 

İsteklilerin 2490 sayılı kanunun tarifatı dairesinde hazırlanmış teklif mektuplarını ihale günü en geç saat 14'e kadar Komisyon Başkanlığına vermeleri ve mezkur malzemeleri dosyasın- da mevcut ve itfaiye Müdürlüğünce hazırlanmış vasif ve şartnamesine uygun olarak teslim etmeleri lazımdır. 

Basın: 11320-153 


yeni vergi tasarılarıyla ilgili görüşlerini açıkladı 


ANKARA (ÖZEL) 
Memurlar Derneği (MEM—DER) yeni vergi yasası tasarısı hakkında görüşlerini o açıklayarak öneride bulundu. Genel Başkan Baki Özilhan imzasıyla yapılan açıklamada, işçi ve memurların dışınaa kalan mükelleflerin gelirlerine göre yine vergi dışında birakıldıkları, eskiden vergilendirilmeyerlerin bu tasarıyla da vergilendirilmediği belirtildi. 
Memurlar Derneği bu konudaki şöyle sıraladı: 


"ücretlilerin gelirlerine uygulanacak en âz ge- 


önerilerini . 


çim indirimi 5 bin, özel indirim de 5 bin lira olmalıdır. Çalışan eş için de aynı vergi indirimi uygulanmalıdır. Bütün çalışanlara toplam 10 bin liralık indirim uygulanmal, Asgari Ücret Komisyonu en kısa zaman da toplanarak asgari ücreti 10 bin lira olarak tespit etmelidir. En az geçim indiriminin vergilendirilmesi sistemi terkedilmelidir. Yan ödemeler maaştan ayrı vergilendirilmelidir. Muhtelif ücretin maaşla vergilendirilmesi için tavan getirilme- li, bütün muhtelif ücretler maaştan ayrı vergilendirilmelidir. 


İLAN 
İSTANBUL YAKACIK BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NDAN 
1- Belediyemizin 1966 Model Opel Rekord Marka çalışır durumda otosu, 2490 Sayılı yasa- nin 31. Maddesi gereğince kapalı zarf usulü ile 


satılacaktır. 


2- Muhammen bedeli 50.000.-lira olup geçici 


güvencesi 3750.-Liradır. 


3- İhalesi, 27.2.979 Salı günü saat 15.00'te Belediye Encümeni'nde yapılacaktır. 

4- Şartnamesi Belediye Hesap İşleri Müdürlügü'nde mesai saatleri içinde istenildiğinde veri- 


lir, 


5- İsteklilerin belirtilen gün ve ihale saatin- den bir saat evvel teklif mektuplarını Belediye Başkanlığı'na vermeleri gerekir, postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. 6.2.1979 Basın: 11322-152 


ihbar edilmesi sonucu Emniyet yetkilileri tarafından salondan götürülerek göz altına alınan delege sayısının 6 olduğu öğrenildi. Bunlardan muhalefetin Genel Baş kan adayı Rıdvan Budak aynı gün serbest bırakıl mıştı. Diğer 5 delegenin 


Ahmet Goral, Mustafa Ay, Mustafa Ergüleç, Muzaffer Karamer, Faik Yüksel oldukları tespit edildi. önergenin altında imzası bulunan Ahmet Goral'ın dün ifadesinin 


alındığı, diğer delegelerin ise tanık olarak tutuldukları belirtildi. 5 delege Kongrenin 3. günü de serbest bırakılmadılar 


3.gün çalışmalarına sabah saat 11. 00'de başlayan Genel Kurulda bir konuşma yapan DİSK Genel Başkanı Abdullah Baştürk, sahte TKP yanisı Divan Başkanı Kemal Daysal'ı eleştirdi ve “Kongre içinde tutuklamalara, baskılara, işçi sınıfı izin vermeyecektir" dedi $çi sınıfı ödün vermeksizin sıkıyönetim döneminde biraz daha dikkatli olmaya özen göstermelidir" diyen Baştürk , "biz akıllı olmaya mecburuz, Don Kişot değiliz. Türkiye'nin koşullarını göz önünde bulundurmalıyız" dedi. 


Daha sonra Faaliyet Raporu ile ilgili eleştirilere devam edildi. Rıdvan Budak 2 saat süren bir konuşma yaptı. Divan Başkanının tarafsız hareket etmediğini, salon da sendika üyesi olmayan (kişilerin tutulduğunu belirten Rıdvan Budak, "ilerlemecilerin" TÖB-DER'de, DİSK'te bölücülük yaptığını söyleyerek bu bölücülerin Tekstil'de "uzlaşmacı" olarak nitelediği CHP'lilerle ittifak yapmasını eleştirdi. 


Tekstil'de 14 
Genel Başkanlık yapan Rıza Güven ise Genel Kurulda kendisine yöneltilen eleştirilere cevap verirken, Genel Başkanlıga yeniden adaylığını koymayacağını açıkladı. 
Kimseyi ve kendisini savunmayacağını, sadece gerçekleri açıklayacağını 


yıldır 


belirterek konuşmasına başlayan Rıza Güven, sahte UKP yanlılarını ve “Devrimci Birlik" grubunu eleştirdi, 

Rıza Güven'in konuşması sırasında "'ilerleme" grubundan delegelerin zaman zaman gülüştükleri ve laf attıkları görüldü. Aym gruptan bir kadın delege ise Rıza Güven konuşurken "Hırsız Güven" diye bağırdı. 

Yürütme Kurulundan Hüseyin Akduman, Yunus Kara ve Süleyman Çelebi ayrı ayrı yaptıklari konuşmalarda, Faaliyet Raporuna yöneltilen eleştirilere cevap verdiler. 


Bu arada Genel Kurulun 3. Gününde, Pakistan" ın eski Başbakanı Zulfikar Ali Butto'nun bağışlanması için Pakistan Devlet Başkanı General Ziya Ül - Hak'a ve gözaltına alınan 5 delegenin bir an önce serbest bırakılması için Başbakan Ecevit ile diğer ilgili yerlere telgraf çekilmesi de kararlaştırıldı 


Zeytinburnu I. Asliye Hukuk Mahkemesi 
İLAN 

1978/281 


Davacı Avni Şentürk ile Hatice Şentürk arasında cereyan eden boşanma davasının yapılan duruşması sonunda Bursa ili, Merkez ilçesi, 5, daire 3096 o hane, 
5/32 cilt, 66 sahife- de nüfusa kayıtlı Avni Şeniürk ile Hatice Şentürk'ün M.K. 
134. maddesi gereğince boşanmalarına ceza tertibine yer olmadığına, 27.7.1974 D.lu küçük Emrullah' 
ın velayetinin babası Avni Şentürk'e tevdii- ne dair mahkememiz- den verilen 23.1.1979 gün 1978/281 esas 1979/15 karar sayılı hüküm davalı Hatice a yokluğun- a verilmiş olduğun- 


dan iş bu hüküm hülasası davalıya ilanen 


teblig olunur. 31.1. 


199. 


Basın: 962-155 


,kiye'ye 


mene emi 


imi İsmil sem did 


IMF ile çıkmaza giren ilişkiler de gündemde 


© OECD Genel Sekreteri Lennep, Türkiye'de IMF ile aörüşmelerin başlatılmasını isteyecek @25 Şubata kadar IMF ile anlaşmaya varılamazsa, 


üçüncü dilim kredi olan 39 milyon dolar alınamayacak @ Yabancı 


X 


bankalar da IMF meselesi halledilmeden borç ertelemeye yanaşmıyor 


ANKARA (ÖZEL) 
OECD Genel ` Sekreteri ve Acil Yardım Koordinatörü Emil Van Len nep Türkiye Hükümeti yetkilileriyle görüşmek üzere Pazartesi günü Ankara'ya geliyor. 

Van Lennep bir günlük ziyareti sırasında Türkiye Hükümet yetkililerine Uluslararası Para Fonu (IMF) ile çıkmaza giren ilişkileri çözmek ve bu amaçla masaya oturma konusunda ikna etmeye çalışacak. 

Türkiye ile İMF başta devalüasyon olmak üzere birçok konuda anlaşmaz lığa düşmüş, bu nedenle de Aralık ayında Ankara'da görüşmeler yapan IMF heyeti ,ikinci kredi dilimi olan 38 milyon dglar kredinin kullanılmâasına izin vermeden Türkiye'den ayrılmıştı. 

ÜÇÜNCÜ DİLİM 

Ancak geçen yıl gönderilen niyet mektubuna uygun olarak verilmesi kararlaştırılan kredinin üçüncü diliminin 25 Şubata kadar kullanılması gerekiyor. Bu nedenle de Ankara'daki çevreler bu tarihe kadar ya bir IM} heyetinin Ankara'ya gelmesi ya da Türkiye'den bir heyetin ABD'ye gitmesi gereğine işaret ediyorlar. 

Başbakan Ecevit'in bu konuda daha önce Mali- ye Bakanı Ziya Müezzinoğlu'ndan ABD'ye gitmesini istediğini, ancak Maliye Bakanının bu öneri- yi kabul etmediğini hatırlatan yetkililer bundan sonra İMF ile ilişkilerin çıkmaza girdiğini ifade e diyorlar. 

Öte yandan Guadeloupe zirvesi ve ardından Bonn toplantısında Türacil ekgpgmik yardım yapılması için sürdürülen görüşmelerde sanayileşmiş dört Batılı ülke IMF ile anlaşma sağlanamadıkça bu yardımın yapılmasının olanaksız olduğu görüşüne 


varmışlardı. 
Bununla birlikte Acil Yardım Fonunun ku- 


rulması için OECD Genel Sekreteri Emil Van Lennep'i görevlendirmişler ve Van Lennep çalışmalara başlamıştı. 

Van Lennep çalışmalarını sürdürürken iki hafta kadar önce Türkiye, Genel Sekretere bir mektup göndererek IMF'nin şartlarının kabul edilmesinin imkansız olduğunu ifade etmiş ve yapılacak acil yardımın IMF' nin şartlarına bağlanmasını istemişti 

Van Lennep'in Pazartesi günü Ankara'da yapa- 


Libya'nın petrol satışını durdurması, Türkiye'yi etkilemeyecek © Libya'nın satışı durdurmadan önce, Türkiye'ye sevkiyatı 


cağı temaslarda Türkiye' ile IMF arasındaki anlaşmazlığın çözümü için bazı girişimlerde bulunacağı, buna bağlı olarak da Türkiye ile IMF arasında görüşmelerin yeniden başlayabileceği belirtiliyor. 

Van Lennep bu konu da yapacağı temasların yanı sıra sanayileşmi dört Batılı ülke Ekon: mik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) ile Pet rol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) bazı üyelerinin katılacağı Türkiye'ye Yardım Fonuna katkıda bulunacakları önerilerini de Türkiye Hü- 


kümetine bildirecek. 

TÜRKİYE'DEN NE 

* İSTENİYOR? 

Bu ülkelerih Türkiye" den özellikle şu konularda bazı istekleri oldugu bildiriliyor: 

—Piyasa ekonomi kuralları işletilmeli ve bu konuda kamu kuruluşla rına daha fazla olanaklar sağlanmamalı. 

—Sermaye piyasası geliştirilmeli ve tasarruflar daha verimli alanlara kaydırılmalı. 

—Kamu gelirleri kamu giderlerini (o karşılayacak düzeye yükseltilmeli. 

—İhraç ürünlerine öncelik verilmeli. 


—Yabancı sermayeye ihracata yönelik olmak kaydıyla izin verilmesi uygulanmasına son verilmeli. 

Bu arada Merkez Bankası ile yabancı bankalar arasında sürmekte olan Türkiye'nin borçlarının ertelenmesi ve yeni bazı krediler açılması yolundaki temaslar da IMF sorununun : Çözümünü bekliyor. Bankalarla Merkez Bankası arasında yapılması kararlaştırılmış olan görüşmelerin bu nedenle ertelendiği ve yeni görüşmelerin yapılması için tarih belirlenmediği öğrenildi. 


AET'nin Türkiye'ye vereceği orta vadeli kredinin 550 milyon dolar olacağı söyleniyor 


© AET, Türkiye konusundaki kararı yakında açıklayacak 


HADİ ULUENGİN, BRÜKSEL'den bildirivor 


Önceki gün haftalık olağan toplantısını yapan AET Daimi Konseyi Türkiye—AET ilişkilerini görüştü, Bugün bir açıklama yapan Komisyon Basın Sözcüsü Türkiye dosyasını oluşturan dört maddeden mali yardım, ticari ilişkiler ve sosyal haklar konularının komisyon ta- 


- rafından kesin olarak ta- 


mamlandığını, Türkiye'- nin AET ülkelerine ihraç ettiği tarım ürünleri konusunun ise çok kisa bir süre içinde bitirilerek, en geç 14 Şubat tarihinde Lüksemburg'da yapılacak olan komisyon toplantısında gelecekteki Türkiye—Ortak Pazar ilişkileri hakkında tavsiye kararının çıkacağını söyledi. 


Dört ana maddeden oluşan Türkiye dosyasının 
14 Şubattaki komisyon 
toplantısından önce açıklanmasına da mümkün gözüyle bakılıyor. AET Komisyonu Sözcüsü, dosyada tamamlanan konular hakkında bir açıklama yapılmamasına neden olarak "Dokuzlar''ın Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik ve mali güçlüklerinin gözönüne 


aldığını, Türkiye hükümetini zor durumda bırakmamak için tavırlarını bir bütün şeklinde açıklama yolunu seçmelerini gösterdi. 


tamamladığı bildirildi 


ANKARA (ÖZEL) 
Libya'nın petrol satışlarını durdurma kararının Türkiye'yi etkile- 


meyeceği bildirildi. 


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yetkilileri Libya'nın Türkiye'ye yaptıktan sonra satışı durdurduğunu ifade ediyorlar. 

İzmir Aliağa Rafinerisi yetkilileri de yaptıkları açıklamada önceki gece Libya'dan alınan petrolü taşıyan Yunan bandıralı tankerin rafineriye petrol pompalamaya başla- 


teslimatını 


dığını söyledi. 


Ham petrol darlığı yüzünden İz- 


mir rafinerisinde büyük 


şen üretimi Libya'dan alınan 80 bin ton ham petrolün önceki gece gelmesi ile tam kapasiteye yükselece- 


ği bildirildi. 


Libya bir 


gerekçenin ölçüde dü- 


BÜTÇE GÖRÜŞMELERİ 


Bayındırlık Bakanı Elçi: “Devlet, memurları toplusözleşme düzenine almalı” 


ANKARA (ÖZEL) 


Bakanlığının bütçesiyle ilgili olarak yapılan görüşmeler sırasında Senatoda konuşan Bayındırlık 


Bakanı Şerafettin Elçi, şöyle dedi: 
"Devlet kendi işini 


kendisi yapmalıdır. Bugüne kadar çalışmalar sırasında mevzuat ve personel yönünden bazı zorluklarla (o karşılaştık. 
Devletin kendi yatırımlarını kendi eliyle gerçekleştirmesinin yanı sıra tüm devlet memurlarının 


toplusözleşme düzeni içine alınması gerekir." 
Mevcut personel yasasının yozlaştığını ve bugünün (gereksinimlerine cevap vermediğini, bu nedenle tüm çalışanlar arasında uyum sağlayacak biçimde yeniden ele alınması gerektiğini savunan Elçi, yatırımlar açısından bölgeler arasında büyük dengesizlikler olduğunu savundu. 
Görüşmelerın tamamlanmasından sonra Bayındırlık Bakanlığı Bütçesi oylanarak kabul edildi. 


İzmir Rafinerisinin düşük kapasi teyle üretim yaptığı sırada bölge nin ihtiyacı stoklardan karşılanmış ancak önemli ölçüde akaryakıt sıkıntısı görülmüştü. 


jor" ilan etmiş ve bütün dünyaya petrol satişını durdurmuştu. Libya' nın bu kararı,Paris'ten ülkesine dönen dini lider Homeyni'yi desteklemek için-aldığı belirtiliyor. 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yetkilileri ise Libya'nın satışı durdurmasının ardında bir siyasal 


kendilerine ulaşmış bir bilgi bulunmadığını ifade ederek ,kış şartları yüzünden boru hatlarındaki manın ponpalanmayı engellemiş olabileceğini savundular. 


Dün yapılan komisyon toplantısında Türkiye'nin sattığı tarım ürünleri dosyasının tamamlanmamasına neden olarak da, zaman darlığının yanısıra, AET Komisyonu içindeki Dışişleri ve Tarım Komitelerinin bu konu hakkında farklı tavır alması gösteriliyor. Diğer taraftan komisyonun Türkiye konusunda hazırlayacağı tavsiye raporunun mali yardım kısmında hiçbir miktarın belirtilemeyeceği öğrenildi. Yapılacak yardımın tutarı hakkında şimdiye kadar çeşitli rakamlar ort: atılmıştı. 
Basın sözcüsünün açıklamasına göre raporda yapılacak yardımın tutarı hakkında açıklama yapıl- 


mamasının nedeni, AET'- nin Türkiye'ye vereceği yardım ve borçların orta vadeli proje kredilerinden oluşması ve yeni Beş Yıllık Plana giren bu dönemde AET'nin Türkiye ile olan ilişkilerinin özel bir devreden geçmesi. Doğrulanmayan bir habere göre raporda yer alan orta vadeli yatırım kredilerinin toplamı 320 milyon Avrupa Para Birimi (ECU). Bu paranın dolar olarak karşılığı yaklaşık 
550 milyon dolara yakın, 
Geçen Ekim ayında Brüksel'e giden Türk heyeti toplam olarak yaklaşık sekiz yar dolar kredi ve yardımı önümüzdeki beş yıl için AET" den talep etmişti. 


Her türlü ilan ve reklamlar "ilan ve reklam resmi”ne tabi olacak 


ANKARA (AA) 
Millet Meclisi'nde Belediye Gelirleri Yasasında değişiklik yapılmasına ilişkin yasa önerisinin 5,6,7 ve 8. maddeleri görüşülerek kabul edildi. 
KABUL EDİLEN 
MADDELER 
Kabul edilen 5. madde ile "tabela ve ünvan resmi" yeniden düzenlendi. 
Bu maddeye göre belediye sınırları içinde bulunan tüm işyerleri. faali- 


süre önce "Force Ma- 


bulunduğu yolunda 


don- 


yet sahibi gerçek ve tüzel kişinin adı, soyadı ve ticaret ünvanı ile işinin niteliğini belirten bir tabela asması hükme bağlandı, 

İLAN VE REKLAM 

Kabul edilen 6. madde ile, 'ilan ve reklam resmi'' yeniden düzenlendi, Buna göre belediye sınırları içersinde yapılan her türlü, ilan ve reklamlar, 'ílan ve reklam resmi'ne tabi olacak, Gazete ve dergilerin kendileri ile ilgili reklam ve ilanları ile, kayıp ilanları, iş arama ilanları bu resimden muaf tutulacak. ölüm ve doğum ilanları ile kamu yararna olan dernekler, sendikalar, vakıflar ve siyasi partilerin yapacağı her türlü ilan ve reklamlar "İlan ve reklam resmi" ne tabi olacak. 


İŞLETME VERGİSİ 


Benimsenen 7. maddede ise "eğlence ve hizmet işletmeleri resmi" yeni esaslara bağlandı. 


İŞGAL HARCI 


Kabul edilen 8, madde ile de işgal harcı yeniden düzenlendi. Pazar kurulan yerler, panayırlar, meydan ve mezat yerleri- nin seyyar satıcılar ve işportacılar dahil, satıcılar tarafından işgali nedeniyle, "işgal harcı" alınacak, 


Senatör Karavelioğlu: "Enerjide döviz sarfiyatına son verilmeli” 


ANKARA (AA) 


Cumhuriyet Senatosu- nun dünkü birleşiminde Bayındırlık Bakanlığı bütçesinden sonra Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bütçesinin görüşülmesine başlandı. İlk konuşmayı Milli Birlik Grubu adına yapan Kamil Karavelioğlu, şimdiye kadar uygulanan politika sonucu TEKin, enerji üretiminde fuel-oil kullandığını belirterek, "enerjide döviz sarfiyatına son veren bir politika uygulamamız gerekir" dedi, 


Karavelioğlu konuşmasında, enerji üretimin - 


de nükleer enerjiye yöş nelmenin gerektiği, bundan başka alternatif olmadığını söyledi. 

CHP Grubu adına konuşan Kastamonu Senatörü Mehmet Seydibeyoğlu da, bugüne kadar uzun vadeli bir enerji politikasının saptanamadığını ve enerji kaynaklarının sürekli dışa bağımlı olarak tutulduğunu belirterek, "yılda 15-2 milyon dolar petrole döviz ödememiz, yurt ekonomisi bakımından düşündürücüdür"' dedi ... 

Görüşmelerden sonra Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bütçesi kabul edildi. 
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işgalin fiili işgale dönüşmesinin bir sonucudur” 


@® Yeni bir dünya savaşı çıkarsa, bunun galibi emperyalist devletler 


olmayacaktır” 


başarısı, İran'da halk ve toprak amasına bağlıdır” 


Röportaj: A 


Konya Milletvekili ve MSP Grup Başkan Vekili Şener Battal, "İran'ın içinde bulunduğu bu şartlardan dış güçler yararlanmaya çalışabilir. 
Homeyni'nin başarısı, İran'da toprak ve halk bütünlüğünü sağlamasına bağlıdır" dedi. 

Şener Battal, İran ve Kamboçya olayları konusunda muhabirimizin sorularını şöyle cevaplandirdi. 

NERGİS: İran'da Homeyni önderliğinde halkın Şah'a karşı verdiği mücadeleyi ve İran'ın içinde bulunduğu bugünkü koşulları nasıl değerlendiriyorsunuz? 

Ş.BATTAL: İran olaylarını incelerken İran' ın sosyal ve ekonomik yapısına gözatmak lazımdır. İran'da gelir dağılımında büyük adaletsizliklerin olduğu öteden beri 


6©'Sovyetlerin desteği ile Vietnam askerlerinin Kamboçya”yıişgâli, emperyalist ekonomik 


am yg an 


bütünlüğünü sağ 


aydar Nergis 


milli gelirinin yüzde 80'i üç buçuk mutlu aile tarafından paylaşılmaktadır, Geriye kalan nüfusun beşte dördü ise, milli gelirden ancak yüzde 20 oranında pay alabilmektedir. Böylesine, birilerinin baktığı, diğerlerinin ise lüks içinde yaşadığı bir ülkede, ekonomik patlamalardan sosyal patlamalara geçmek kaçınılmazdır. 

İkinci husus, emperyalist süper devlet ve güçle, İran'da milli sanayi, milli ekonomi kurdurtmadıkları gibi petrol arama işlerini bile kendi kontrollerinde tuttular. 

İran'ın ekonomik yapı itibariyle para yiyen, üretkenlikten uzak, montaj ve dıs alıma dayau bir yapıya sahip olması da önemli bir buhran sebebidir, 

İran Şah'ı ve onun an- 


bilinmektedir. 


İran'ın 


iran'da gerginlik ve çatışma havası sürüyor. 


İran'da Bezirgan, hükümet programını açıkladı 


© Bahtiyar: ” Bugün seçim yapılırsa Homeyni 10 iranlıdan 9” unun oyunu alır. Ancak altı ay sonra, İranlılar onun gerçek yüzünü görür” 


, 


© Moskovacı Tudeh Partisi, Bezirgan'dan 


Islam Cumuhuriyeti içindeki kendi yerini sordu 


Mehdi Bezirgan dün Tahran Üniversitesinde yüz bin kişiye hitaben yaptığı konuşmada, hükümetinin programını açıkladı. 

Bezirgan'ın altı maddelik programı şöyle: 

İktidarın Bahtiyar hükümetinden kendi hükümetine geçmesi, 

—Rejimin değiştirilmesi için referandum yapılması, 

—ülkenin yeniden örgütlenmesi, 

—Kurucu Meclis için seçimler yapılması, 

—Yeni bir anayasanın yapılması, 

—Bir İslam hükümetinin kurulması. 

Türk Haberler Ajansının bildirdiğine göre, Bezirgan, Tahran Üniversitesinde yaptığı konuşmada, kendisine bakan bulmakta güçlük çektiğini söyledi. Bezirgan şöyle devam etti: 

“Benden şimdilik mucize beklemeyin. Üzerine bindiğim eşek, çok zayıf kalmış bir hayvandır. Üstelik bu hayvanla çok uzun bir yol almak zorundayım. Şah'ın İran'ı terk etmesi işin başlangıcıydı. Bugün devrimin ikinci aşamasına gelmiş bulunuyoruz." 


BAHTIYAR "ŞİMDİ 10 KİŞİDEN 9'U HOMEYNİ'YE OY VERİR, AMA..." 


Paris'te yayınlanan "Le Monde" gazetesine bir demeç veren Şapur Bahtiyar "Eğer şimdi seçim yapılırsa 10 İranlıdan dokuzu Homeyni' ye oy verecektir" dedi. 

Ancak altı ay sonra durumun değişeceğini ve İranlıların Homeyni'nin gerçek yüzünü göreceğini söyleyen Bahtiyar, Homeyni'nin İran'a şah'tan bile daha fazla kötülük yaptığını öne sürdü. 

Bahtiyar Bezirgan Hükümetinin çalışmaya başlamak istemesi halinde, nasıl bir önlem alacağı yolundaki soruyu ise şöyle yanıtladı: "Orduyu sakin göstericilere değil de, suikastçilere ve kışkırtıcılara ateş açması için emir verdim." 

Öte yandan İran'daki Moskovacı Tudeh Partisi bir açıklama yaparak, Mehdi Bezirgan'a kurulacak İslam Cumhuriyetinde yerinin neşplacağını sordu. Tudeh açıklamasında Mehdi Bezirgan'ı ve kurduğu geçici hükümeti desteklediğini belirtti. 


layışındaki mutlu azınlık- 


v 


tan yana yöneticiler, süper güçlerin ekonomik emperyalizmine teslim olmaları yetmiyormuş gibi, kapılarını onların kültürlerine de açtılar, Yabancı kültür emperyaliz- mi, artı ekonomik emperyalizm, artı sefalet ve cehalete karşı devletin ilgisizliği, sosyete magazinlerindeki Şah ve yakınlarının kayak resimleri, İran olaylarının gerçek sebepleridir. 
HOMEYNİ'NİN 
BAŞARISI 

Homeyni'yi güçlü yapan işte bu manzaradır. 
Şu anda gördüğüm kadarıyla Homeyni'nin petrolü millileştirme İsteği, süper devletlerin gölgesin- den uzaklaşma eğilimi ve İran'ın milli kültürüne, halkının inançlarına bağlığı, fakir fukaranın yanında oluşu onun hareketinin başarısının ilk işaretleridir. 

Homeyni'nin İran'ın başına geçmesi başarının ilk adımıdır. Esas önemli olan, bundan sonra şahsiyetli bir devlet anlayışı başarısını gösterme ~ sidir. 

Dış güçler, İran'ın içinde bulunduğu şartlardan yararlanmaya çalışa- 


tün , halkının bütünlüğünü sağlamasına bağlıdır. Bu vesile ile 


komşumuz İran'ın mutlu olmasını candan diliyoruz. 

NERGİS: Kamboçya' 
nın Sovyetler'in desteğindeki Vietnam birlikleri- nin işgaline uğraması olayını nasıl değerlendiriyorsunuz? 

Ş.BATTAL: Kamboçya'nın Sovyetler'in desteğindeki Vietnam askerlerinin tecavüzüne uğraması, ekonomik emperyalizm ile işgal modasın- dan fiili tecavüz hareketine geçilmesinin bir sonucudur. Fiili tecavüz hareketinin yeni bir ilavesi olarak ortaya çıkmıştır. 

Devletlerin kuvvet yolu ile işgal edilmesi, tecavüze uğraması, son derece haksız ve kötü bir durumdur. Kamboçya olayı ve onun öncesindeki Filistin topraklarının işgal edilmesi olayı süper güçlerin meydana getirdiği bir durumdur 


Hiç kimse, milletlerin mutsuzluğu ve felaketi üzerinde saltanat sürdüremez, mesut olamaz. 
Mazlumların ahı hiç kimseye hayır getirmez. 

Kamboçya gibi misallerin artması, yeni bir sıcak dünya savaşının çıkması ihtimallerini doğurabilir. 

Emperyalistler bilmelidir ki, yeni bir dünya savaşı çıkarsa, bunun galipleri kendileri olmayacaklardır. 


MHP'nin milletvekillerinden isteği: 


"Hiç bir şeyden çekinmeyin, bu hükümet 

düşürülmelidir” 


ANKARA (ÖZEL) 
MHP Genel İdare Kurulunun dünkü toplantısında yapılan açıklamada, milletvekillerine çağrı yapılarak, "şartlar daha ağırlasmadan bu hükümeti düşünün" denildi. 
MHP Genel İdare Ku rulu bildirisinde hükümetin sıkıyönetimi işlemez ve başarısız hale getirmek istediği öne sürülerek yeni bir hükümet kurulması ve erken seçime gidilmesi istendi. 
Bildiride "Genel İdare Kurulumuz hükümet degişikliği için parlamentomuzda yeterli sayının bulunduğuna ancak meseleye cesaret ve kararlılıkla yönelmek gerektiğine inanmaktadır." 
deniliyor 


MSP grup sözcüsü, dünyadaki gelişmeleri değerlendirdi: 


Sener Battal: “Homeyni'nin 


* bul da kişehir ve İstan 
E 2 kişi öldürüldü 


Taşova Savcısı i katilir di 


LAH YANIK 
LAN A'dan bildiriyor 


No “an Taşova il 
©savcı inal, kendini ge önce bat n Muhittin layan ve biri savct oia vuranl üzere iki kişinin Önü. 
Gündoğdu CHP ilçe binasi, olduğunu 


HABER MERKEZİ 
Taşova Cumhuriyet Savcısı İsmail Değer İnal'ın öldürülmesini soruşturan Savcı Mustafa Hayırlı, cinayetin Ülkü Ocaklı Muhittin Gündoğdu tarafından işlendiğini açıklayarak "yayınımızı doğruladı. 
Katil zanlısı Muhittin Gündoğdu'nun bulunması için bütün emniyet örgütlerinin seferber olması istendi. 


Gazetemiz 1 Şubat tarihli yayınında Savcı İnal' 


Ülkücü Gündoğdu'nun öldürdüğü 


f alacak” 


Uzun bir süredir ortalıktan kaybolan Samsun sigarasını bulabilmek iyi zorlaşacak. Bu yıl kaliteli ü tüccar kapatınca Tekel, Sam- 


tüt sun sigarası üretebilmek için tüccara başvurmak zorunda kalacak. . . 


Taşova Savcısını 


doğrulandı 


eöoruşturmayı yürüten Savci yaptığı açıklama ile ismail inal”ı ülkü Ocaklı Muhittin Gündoğdu’ nun öldürdüğünü açıkladı 


rev yapan ve demokrat eğilimli olarak tanınan 1smail Değer İnal, ETKO ve ÜGD hakkında soruşturma yürütmekteydi. Diğer taraftan Savcı İnal göreve başladığı ilk günlerde çeşitli silahlı eylemlere katılan Ülkü Ocaklı Muhittin Gündoğdu hakkında gıyabi tutuklama kararı vermiş ve Gündoğdu o tarihten bu yana yakalanamamıştı. 

Ülkücü olarak tanınan Davut Durak adlı gencin, 29 Ocak akşamı ETKO militanlarınca öldürülmesi yle başlayan olaylar sırasında, Muhittin Gün: 


Yoklara karışmıştı, 


lamıştı. 


2,5 yıldan beri Amasya'nın Taşova İlçesinde gö- 


ım ölmeden önce kendisini vuranın adıni açıkladığını ve katilin Muhittin Gündoğdu olduğunu açık- 


doğdu Taşova'da görüldü. Durak'ın öldürülmesin- den sonra ÜĞD militanları duvarlara İsmail İnal'ı 


hedef gösteren sloganlar 


cenaze töreni sırasında da Savcı İnal vurularak öl- 


dürüldü 


yazdılar. Davut Durak'ın 


Brüksel Türkiye Halk Birliği ne saldırıldı , iki Türk kahvesi kurşunlandı 


ANARŞI,BELÇİKA'YA SIÇRATILMAK iSTENİYOR 


HADİ ULÜENGİN 
BÜRÜKSEL e Ni bee ip 


Belçika'da faaliyet gösteren Bürüksel Türkiye Halk Birliği geçtiğimiz salı gecesi saldırıya 


uğradı, Dernek lokalinin vitrini parçalandı. 
Saldırıyı kimlerin düzenlediği konusunda 


şimdiye kadar bir ip ucu elde edilemedi. 


öte yandan hafta içinde Anvers'teki Türkiyeli işçilerin düzenli o- 


larak gittikleti iki kahve kurşunlandı. Yine kimliği saptanamayan kimseler tarafından açılan ateş sonucu Mehmet Karataş ve İsmail Yener adlı yurttaşlarımız yaralandı. 
Olaydan kısa bir süre sonrada Türkiyeli bir maden işçisinin otomobiline dört kurşun sıkıldı. 

Belçika polis yetkilileri olayların sorumlularının araştırıldığını ve siyasi bir nedeni olup olmadığının bilinmediğini söyledi, 


BTHB'ye yâpılan Saıdırıdan sonra kendisiyle görüştüğümüz Örgüt Başkanı Mahir Pala şunları söyledi; 

"İki süper devlet ve 
Kontrgerillaya karşı 45 
milyon halkımızın birliğini gerçekleştirme yolunda Belçika'daki vatandaşlarımız arasında faaliyetini sürdüren Bürüksel Türkiye Halk Birliği'ne yapılan bu saldırı yurt dışındaki vatandaşlarımız arasında da fesat tohumu atılmak istendiğini göstermektedir, Türkiye'de- 


© ki anar$i ortamını- Belçi" ka'daki işçilerimiz arasında hortlatmaya çalişan karanlık güçlerin oyununa gelmeyeceğiz. 
Belçika'daki Türk kardeşlerimizi bu saldırıyı lanetlemeye ve kardeş kanı dökerek yurdumuzu 


parçalamaya çalışanları 

tek başına bırakmaya 

çağırıyorum." 
Anvers'teki Türk 


kahvelerine ateş açılması BTHB'ye yöneltilen saldırı Belçika'daki işçilerimiz arasında tepkiyle karşılandı. 


Butto'nun affı için Kral Halid'in girişimde bulunması bekleniyor 


AJANSLAR 

Pakistan eski Başbaka 

nı Zülfikar Ali Butto hak kında verilmiş bulunar idam cezasının Yüksek Mahkeme tarafından de onaylanmasından (sonr: Butto'nun hayatının kur tarılması yolundaki ulus 


lararası girişimler sürü yor. 
İslamabad'daki göz 


lemciler Suudi Arabistan Kralı Halid'in de böyle bir girişimde bulunmas halinde Butto'nun dar ağacından kurtulabilece ğini belirttiler. 

Pakistan Askeri Hükü 


meti Başkanı Ziya-ül Hak ile Suudi Arabistan Kralı Halid arasında çok yakın ilişkiler bulunduğunu ha tırlatan gözlemciler, Kral Halid'in Butto'nun âffı yönünde bir girişimde bulunması halinde Ziya ül Hak'ın af yetkisini kul lanacağına kesin gözüyle bakıyorlar. 

1977 yılından askeri 
bir darbe ile yönetime ge lişinden bu yana 5 kez Suudi Arabistan'a giden Ziya-ül Hak, özel bir ko nuşmasında Kral Halid'in isteklerini emir sayacağını ifade etmişti. Öte 


yandan Pakistan'ın ya bancı döviz ihtiyacının karşılanmasına en büyük katkıda bulunan ülke de yine Suudi Arabistan'dır. 


Suudi Arabistan Hükümeti, 1978 yılında Butto nun Lahor Yüksek Mahkemesi tarafından idama mahkum edildiği sırada, gizli tutulan bir girişimde bulunarak bu karara karşı çıkmıştı. Pakistan da Butto taraftarlarının artık. bütün ümitlerini Kral Halid'in yapacağı bir girişime bağladıkları bildiriliyor. 


Bakırköy'de Aksu İplik Fabrikası yandı 


Bakırköy'deki Aksu İplik Fabrikası yandı. Hunüz bilinmeyen Dir ne- 


denle dün sabaha karş' 


ginda, fabrikanın depo olarak kullanılan bölümü tamamen yandı. Al- 


çıkan yanmaddi hasar lirtiliyor. 


tı saat süren ve ancak saat 14.00'de kontrol altına alınabilen yangında, yaklaşık 20 milyon lira değerinde 


meydana geldiği be 


PAKİSTAN'DAKİ GÖSTERİLER 
Butto'nun idam kararının onaylanmasından sonra uluslararası girişimler sürerken, Pakistan'ın birçok kentinde de Butto taraftarları tarafından büyük gösteriler düzenlendi. Gösteriler sırasında bazı kentlerde halkla polis arasında çatışmalar çıktığı öğrenildi 


BUTTO'NUN AVUKATI 'KARAR 
ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA 
İNFAZ EDİLEBİLİR" 

Bu arada bir açıklama yapan, Butto'nun avukatı Yahya Bahtiyar, ne Yüksek Mahkemeye ne de Ziya-ül Hak'a bir af talebinde bulunmayacaklarını bildirdi. Butto'nun avukatı, bu şartlar altında idam kararının önümüzdeki hafta içinde infaz edilebileceğini söyledi. 


SURİYE, İTALYA VE HİNDİSTAN DEVLET BAŞKANLARININ 
ÇAĞRILARI 


Öte yandan Suriye Devlet Başkanı Hafız Esad, İtalya Devlet Başkanı Sandro Pertini ve Hindistan Devlet Başkanı Reddy de Pakistan Devlet Başkanı Ziya-ül Hak'a birer mesaj göndererek Butto'nun hayatını bağışlanmasını istediler. 


TÜRKİYE—PAKİSTAN 
KÜLTÜR DERNEĞİNİN TELGRAFI 


Türkiye-Pakistan Kültür Derneği Başkanı Prof. 
Dr. Abdülkadir Karahan da Ziya-ül Hak'a bir telgraf göndererek Butto hakkında verilen ölüm cezasının infaz edilmemesini istedi. 


© “Bu sene Tekel, Samsun sigarasının tütününü tüccardan 


İZMİR (ÖZEL) 


Ekici tütün piyasasının açıklanmasına bir gün kala tüccarın yüksek randımanlı tütünün büyük çoğunluğunu kapatmış olduğu kesinlikle anlaşılıyor. ödemiş, Tire, Kiraz ve çevre köylerinde tüccarın birinci randımanlı tütünün 


yüzde 90'ını aldığı belirlendi 

Tekel'in müfettişler göndererek tedbir aldığı öne sürülmesine rağmen, bu bölgede üreticiden alınan tütün koçanları tüccar yazıhanelerinde deste deste görülüyor. Ödemiş'te Austro Türk firmasının alım bürosunda yapılan arama sonucu ele geçen bir miktar koçan üreticiye geri verildi. En çok (tütün alan firmaların Felemeng, Tikveşli, Kaval, Erman ve Karagözoğlu gibi büyük firmalar olduğu belirtiliyor. 
Bu çevredeki tütün üreticileri tüccarın alımların- dan sonra Tekel'e ancak en ;düşük randımanlı tütürün kaldığını belirtiyoklar. "Başka yerlerde de durum böyleyse bu sene Tekel Samsun sigarasının tütününü tüccardan almak zorunda kalacaktır" diyen üreticiler, bölgenin en kaliteli tütünü- 


nü yetiştiren Kiraz, Kara- . 


burç, Çömlekçi, Yeniköy gibi yerlerde. tüccarın tek bir koçan bile bırakmadığını belirtiyorlar. 

Piyasa açıldıktan sonra bu çevrede tüccarın harmanlama yapmak için orta kalitede tütün alması bekleniyor. 

Öte yandan Ödemiş, 
Tire çevresinde tütün ekimine uygun tarlaların kirası dekarda 2500 liraya çıktı. Kiraların artışından yakınan üreticiler, Ziraat Bankasının üreticiye verdiği kredinin en az bin liraya çıkarılmasını istiyor. 


3 PiM üyesini 
öldüren polislerin, duruşmalarına devam edildi 


ANKARA (THA) 
Ankara Sıkıyönetim Mahkemesinde bir süre önce, Esentepe semtinde ‘PİM üyesi üç kişinin öldürülmesiyle ilgili olarak yargılanan güvenlik görevlilerinin duruşmalarına dün devam edildi. 


Dünkü duruşmada, olay sırasında polislerle birlikte bulunan Ali Taş adlı tanik dinlendi.. 
Tanık, sadece otomatik silahlarla ateş edildiğini, tek atış şeklinde bir silah sesi duymadığını söy lerken, diğer tanıklar Fatih Altındaş, Veli Erkilıç ve Kemal Elibüyük de aynı tür ifadeler verdi ve polisleri suçladı. 


1 Eylül 1978 günü güvenlik kuvvetlerinin açtığı ateş sonucu ölen Mahmut Cal, İbrahim Uzun ve Sadi Okçuoğlu" nun oyaralanmalarından sonra derhal hastaneye götürülmeyerek, ölümlerine neden oldukları ve yaralıları bacaklarından sürükledikleri (o iddiasıyla açılan davada, Sanık Alper Yaz ve 7 arkadaşı suçlarını kabul etmediler. 


Mahkeme, olay günü polis telsiz konuşmalarının kaydedildiği bantların dinlenmesi, ayrıca sanıkların giydikleri çelik yeleklerdeki kurşun izlerinin askeri uzmanlarca incelenerek ölenlerin tabancalarından çıkan kurşunlarla, bü izlerin oluşup oluşmadığı- nın saptanmasına karar verdi ve duruşmayı erteledi. 


Sözü edilen telsiz konuşmasında, kod numarası saptanamayan bir kişinin "yaralıları biraz gezdirin, hemen hastaneye götürmeyin" dediği ve "arkadaşlarımızı öldürdüler, biz de onları öldüreceğiz" şeklinde konuştuğu iddianamede yer aldı 

Sanıklardan biri, böyle bir konuşmayı kendisinin de duyduğunu, ancak bu emri dikkate almayarak yaralıları hemen hastaneye (o götürdüğünü ileri sürdü. 


Taşova Savcısı 
Doğan Yurdakul 


30 Ocak günü öldürülen Taşova Savcısı İsmail 
Değer İnal'ın katilinin Taşova Ülkü Ocakları üyesi Muhittin Gündogdu oldugu açıklandı. 

Amasya Cumhuriyet Savcılığının açıklamasına göre, henüz yakalanamayan katilin aranmasına devam ediliyor. 

Savcı İnal, Amasya Hastanesine götürülmekteyken yolda, Yenice civarında can vermişti. Ama ölmeden önce, son nefesinde yanındaki Taşova Hakimi arkadaşına kendini vuranın Muhittin Gündoğdu olduğunu da söyleyebildi. 

Muhittin Gündoğdu, Amasya-Tokat yöresin- de faaliyet gösteren cinayet şebekesinin, ET-KO'nun şeflerinden biri. 

Savcıyı öldürmeden önce, hakkında üç tane gıyabi tutuklama kararı vardı. Ama elini kolunu sallayarak dolaşıyordu. Hatta karakola çeşitli "ziyaretler" yapıp, polislerle birlikte çay içiyordu. 3 
Tokat'ta üç gencin öldürülmesiyle sonuçlanan kahve kurşunlanması olayının da elebaşısıydı. 
Hakkındaki gıyabi tutuklama kararlarından biri, bu suç için verilmişti. Tutuklama kararlarından bir diğeri ise, Erbaa'daadam yaralama suçundandı. 

Son olarak Taşova'daki olayları yönetti. Dedik ya, elini kolunu sallayarak dolaşmakta, rahat rahat adam kurşunlayıp, bomba atmaktaydı. 

Önce TÖB—DER binasına bomba atılmasını yönetti, daha sonra da Savcı İnal'ı katletti. 

Taşova Karakoluna Türkiye'nin çeşitli yerlerinden sürülen MHP yanlısı Pol-Bir'liler doluşmuştu. Kaymakam ise basiretsizliği yüzünden, dizginleri bunların eline bırakmış, kasaba halkının can güvenliğini eşkiyaya terketmişti. 

Şehit Savcıya gelince. 

İsmail İnal, olup biteni görüyor, fakat üzerine gidemiyordu. Tamamen MHP yanlılarının kontrolu altında olan karakoldan yardım göremediği için çaresizlik içindeydi. Komandoların tehditlerine teslim olmuştu, hatta Tokat olaylarının sanığı olarak yakalanan Muhittin Gündoğdu'yu serbest bırakmıştı. 

Ne var ki, cinayet çetesinin işi iyice azıtma- sı, oraya buraya bomba atmaya başlaması ve duvarlara "Katil Savcı", "ETKO" yazılarının yazılması üzerine, ülkücüler hakkında araştırma- ya girişti. 

Öldürüldüğü günün sabahı, görevinin başına gelir gelmez, Muhittin Gündoğdu'nun dusyasını istemişti, 2 saat sonra da, Gündoğdu'nun kurşunlarına hedef oldu. 

Savcı İsmail Değer İnal'ın ölümü, bir ölçüde eski Afganistan Devlet Başkanı Davut Han'ın kaderine benziyor. 

Davut Han da önce eşkiyanın tehditlerine boyun eğmişti, Rusya ile siyasal belge imzalamıştı. 

Son anda ne yaptığının farkına vardı, Rusya'ya karşı tavır almaya başladı. a 

Ne var ki iş işten geçmişti. Davut Han'ın uyandığını gören Rusya, bir hükümet darbesi tezgahladı. Davut Han, kuvvetliye boyun eğerek teslim olmanın bedelini, Rus uşağı Taraki tarafından kurşuna dizilmekle ödedi. 

Taşova Savcısı ile Davut Han'ın başına gelenler arasındaki benzerlik, ikisinin de aynı hatayı yapması. 

Ama, Savcı İnal'ın hatası kendisinden de- 
«gil, onu yönetmesi gereken hükümetten gelior. 
A Hükümetin anarşiye karşı bir siyaseti, cesur ve kararlı bir tutumu yok ki, Savcılar buna güyensin ve korkmadan görev yapabilsin. 

Doğan Öz'ü de, İsmail Değer İnal'ı da faşistler katlettiler. İkisi de faşist cinayet şebekelerinin üstüne gitmeye çalışıyordu. 

Katillerin işini kolaylaştıran ise, hükümetin, saldırgana boyun eğen denge siyasetiydi. 


Besteci Muammer Sun: "Türk müziği, her yönden 


yozlaştırılmıştır” 


Tanınmış besteci Muammer Sun, 8 Şubat Perşembe günü, İstanbul'da, Teknik Üniversite salonunda "Türk toplumunun müzik sorunları ve çözüm yolları" konulu bir konferans verdi. 

Sun, Türk müziği konusundaki bilgilerimizin M.Ö. 2. yüzyıla kadar indiğini, en belirleyici döneminin ise Selçuklu ve Osmanlı dönemleri olduğunu belirtti. Halk müziğimizin ve Klasik Türk müziğinin, ekonomik ilişkilerin gelişmesine paralel olarak, Batıya açıldığını söyledi. "Bu. 
gün Amerika ve Rusya için yapılan müzik yapıt” ları gibi, o zamanlar da Bata bestecileri parlak dönemindeki Osmanlı İmparatorluğu için Türk marşları yazmışlardır" dedi. > 

Müziğimizin bugünkü durumunu tam bir kaos olarak niteleyen Muammer Sun, halk müzi - ğinin ve Türk Sanat müziğinin yozlaştığını, yerli ve yabancı ezgilerin karışımından bir hafif müziğin ortaya çıktığını söyledi. Bu kaosun ekonomik ve “nsval nedenlerine de değinen Sun, Cumhuriyet » minin kendi kültürünü kuramadığını, güvümüz. kadar ciddi bir sanat siyaseti izlenmediğini belirtti. 

Sun, bugün önümüzd: ki görevin varolan eski yabancı ve yoz müzik karışımının egemenliğini yıkarak, bunun yerine çağdaş Türk müziğini oluşturmak olduğunu vurguladı. 


aep 


1 


0 Şubat 1979 


Mevsimin ilginç Türk filmlerinden 


"KANAL/ın yönetmeni 


ERDEN KIRAL: 


"Esas olarak, ülkemizde verilen demokrasi mücadelesini, toprak mücadelesini anlatmak istedim” 


NEZİH COŞ 


—Özel gösterisinde o "Kanal''ış büyük bir ilgiyle izledim. Ve kanımca Türk sinemasında çok önemli bir soluk, bir "aşama" olarak anılacak bu film. Özellikle anlatım yönünden, Burada bize önce, sinemada neler yapmak isted manın işlevini nasıl gördüğün konusunda birkaç şey söyler misin? 
m 

—Ben sinema yaparak halkımın demokrasi mücadelesine katkıda bulunmayı amaçlıyorum, Yurdumuzda okuma-yazma oranının düşüklüğü göz önü- ne alındığında, sinemanın görselişitsel bir sanat olarak ne denli güçlü, önemli bir araç olduğu ortaya çıkar. Ben herşeyden önce "halk sineması" yapmak istiyorum. Emekçi halkımızın çektiği acıları, verdiği mücadeleleri sinema yoluyla geniş kitlelere maletmek istiyorum. 

Bu amaçla uzun yıllar şinema alanında mücadele verdik. 
Ben 1965-70 yılları arasında Yeşilçam'da çeşitli yönetmenlere asistanlık yapmıştım. Türkiye'de 1970'lere doğru siyasi mücadelenin yoğunlaşmasına paralel olarak ortaya çıkan "Genç Sinema Dergisi"' hareketi içinde, son dönemde yer aldım. 1971'de Beşiktaş'ta bir kum iskelesinde, kum taşıyan işçilerin direnişini konu alan, “Kumcu Ali Yaşar" adlı 23 dakikalık, 35 mmlik bir film yaptım. Daha sonra yine 35 mm. 
ile 14 dakikalık "Unutulmuşlar" filmini çektim. Bu filmde 
16 nüfuslu ailesiyle korkunç 
bir yaşam kavgası veren arabacı Osman'ın öyküsü anlatılıyordu. 
Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde, sinema kulüpleri ve sendikal örgütlerde gösterildi bu film. 

Daha sonra "Yedinci Sanat" "Gerçek Sinema" ve "Çağdaş 


Sinema" dergilerinde yazılar yazdım, yöneticilik yaptım. 
Daha o zamandan beri uzun 


film yapmayı düşünürdüm Çünkü kısa film, ülkemizde daima üvey evlat muamelesi görmüştür, Yapım ve gösterim olanakları kısıtlıdır. En geniş halk kitlelerine gitmek ve sinema yoluyla onlara seslenmek, ancak uzun filmler yapmak ve kurulu dağıtım mekanizmasın- dan yararlanmakla mümkündü. 
İşte "Kanal" ile bu amaca ulaşacağımı sanıyorum, 


—İlk uzun filmin olarak bu konuyu nasıl seçtin? Benzer bir konuyu işleyen Yaşar Kemal'in "Teneke''sinden ne ölçüde esinlendin? 


— 1960'ların Kadirli kay- 


makamı Mehmet Can'ın yoksul köylülerle birlikte çeltik ağalarına karşı verdiği mücadeleleri daha önceleri gazeteler- den okumuştuk. Bu yapılan 


konuda 


röportajları derledik. 


nel Kurul : Toplantısı 


Çoğunluğunun duygu ve 

rini yansıtmamaktadır. 
Genel Kurul 

üyeler 


Belçika Sinema Eleştirmenleri ödülünü "Harlan Country USA” aldı 


Gazetenizin 10 Ocak 1979 tarihli sayısı Sanat Edebiyat Sayfasında yer alan haberde ileri sürülen savlar, Genel Kurul 


çalışmaları ve Başkanlık Divanı aldıkları 


“KANAL”ın konusu 


e Olaylar Adana'nın Kadirli İlçesinde geçer. Kasabanın genç kadın doktoru (Meral Orhonsay) bir süre dağda eşkiyaların elinde tutulur, Bunlar aslında Haşim Ağa'nın (Kamuran Usluer) adamlarıdır.Amaçları haksızlığa karşı bir insan olan doktorun, kasabaya yeni gelen kaymakama halkın sorunlarını iletmesini önlemektir. Yeni kaymakamı (Tarık Akan) ağalar ve kasaba eşrafı karşılar ağırlarlar, Amaçları kaymakamlığın tasarrufunda bulunan iki su kanalını açtırmak ve bu sularla yaygın pirinç üretimi yaparak milyonlara kavuşmaktır. Kaymakamın ise kasabaya ve çevre köylere hizmet edebilmek için paraya ihtiyacı vardır. Bunun için iki kanalı ağalara kiralama yoluna gider, 

Ancak açılan kanalların suyu bütün çevre köylere zarar verir. 
Köylü kitleleri ayaklanır, kaymakamlığa gelir, köylerinin su altında kaldığını anlatırlar. Doktorun verdiği bilgilerin de etkisiyle kaymakam suyu kapatır. Ağalar kaymakamı bu fikrinden caydırmak için çeşitli yollar denerlerse de başaramazlar, Köylülerden Abuzer Dayı (Tuncel Kurtiz) kanalları silahla beklemeye başlar. Haşim Ağa, kaymakama suikast düzenletir, başaramaz. Ankara'ya bir ihbar mektubu yazarak kaymakamı vatan hainliği, ırz düş- 


manlığı ve komünistlikle suçlar, 


Köylüyü de, dönümüne 1000 


lira vererek topraklarını $ aylığına terke zorlar. Ancak başta Abuzer Dayı olmak üzere bazı köylüler buna karşı koyar, topraklarını bırakmazlar. Bunun üzerine Ağa Abuzer Dayıyı öldürtür, Ancak öteki köylüler kaymakamın da desteğiyle topraklarını ekip biçmeye devam ederler, Sonunda kaymakamın Kars'ın bir ilçesine tayini çıkar. Halk onu sevecenlikle uğurlarken film sona 


erer, 


O yörenin insanlarıyla konuştuk. Bizzat şimdi Adalet Bakanı olan Mehmet Can'la görüştük. O yıllara ait anılarını dinledik. Bütün bu malzemeleri yeniden kalıba dökerek senaryoyu hazırladık. 

Yaşar Kemal'in "Teneke" adlı uzun öyküsü, o yörede yıllardır tezgahlanan aynı oyunları anlatır. Ancak bizim filmimizin öyküsü, gerek kuruluşu, gerekse çıkardığı o sonuçlar bakımından "Teneke"'den farklıdır. Sırası gelmişken söyleyeyim, Yaşar Kemal beni derin- den sarsan, etkileyen bir yazarımızdır. 


— "Kanal"da vurgulamak istediğin ana tema neydi? 


— "Kanal"'da esas olarak ül- 


kemizde verilen demokrasi mücadelesini, toprak mücadelesini anlatmak istedim. Bir devlet memuru olan kaymakamın halkın yanında yer aldığı sürece, desteklenmesi gerektiğini vurgulamak istedim. Bir kimse hangi sınıftan gelirse gelsin, bilerek ya da bilmeyerek halkın çıkarları yanında yer alırsa o kimse mutlaka desteklenmelidir. "Kanal"'da köylülerin toprak ağalığına karşı mücadelesine arka çıkan kaymakam benim için böyle bir kişilikti. 
Toprak ağalığına karşı böylesi bir mücadelenin bugün büyük önem taşıdığı kanısındayım. 


— Filmin finansmanı nasıl sağ- 


landı? Kaç günde çektin? Kaç bin metre film harcadın? 


— Filmi kendi adıma yap- 


"Kanal" filminden bir görüntü. 


TAN ORAL'IN AÇIKLAMASI 


Derneğimizin 6 Ocak 1979 Cumartesi günü İstanbul Tabibler Odası Konferans Salonunda yapılan 9. Olağan Ge- 


ile ilgili, 


litik görüşe 


düşüncele- 


boyunca 


BRÜKSEL (ÖZEL) 


Her yıl verilen Belçika Sinema Eleştirmenleri Birliği 


Büyük Ödülünü, Bu yıl Amerikalı kadın yönetmen Barbara 


Kopple'ın yönettiği "Harlan County zandı, 


Sıralamaya giren diğer dört yapıt, Amerikalı yönetmen Robert Altman'ın "Düğün" (A Wedding) İtalyan yönetmen Ermanno Olmi'nin "Nalın Ağacı" (L'Albero degti Zaccoli), Belçikalı kadın yönetmen Chantal Akerman'ın “Anna'nın Randevular" (Les Rendezvous d'Anna) ve 


İtalyan yönetmen Franco Brusati'nin lata" (Pane e Goccolata) si. 


Birinciliği kazanan "Harlan County USA" Amerika' 


USA" adlı film ka- 


kararlar ve uygulamalarda, özellikle tüzük amaçları dışında girişimlere izin vermemiş ve herhangi bir politik görüş doğrultusunda ya da herhangi bir po- 


Bu açıklamamızı gazetenizde yayınla- 


manız ricası ile. Saygılar. 
KARİKATÜRCÜLEK DERNEĞİ 


Ankara Sanatsevenler Derneğinde, 


karşı karar almamışlardır. 


YÖNETİM KURULU adına Başkan 
TAN ORAL 


sanat edebiyat 


tım. Yani -yapımcısı benim. 
Başta bır arkadaşımdan bulduğum borç parayla 15 kutu negatif aldım. Daha sonra bölge işletmecilerinin verdikleri avanslarla filme başladık. Bu olanağı da Tarık Akan gibi ünlü bir oyuncunun filmde başrolü oynaması sayesinde elde ettik. 42 kutu negatif çektim. 
Yani 5000 metre. İzlediğim film, bunun yarısı değerlendirilerek oluştu. Filmi 22 işgünün- de gerçekleştirmek zorunda kaldım. Çünkü günlük prodüksiyon masrafımız 7.000 lira dolayındaydı. Filmin toplam maliyeti 1,5 milyon lirayı buldu. 


— Filmin anlatım olarak istediğin düzeye ulaşa bildi mi? 


— Filmde açık, yalın, kolayca algılanabilir bir anlatıma ulaşmak istiyordum. Bugün bunu büyük ölçüde gerçekleştirdiğim kanısındayım. Filmde kitleleri mümkün olduğunca değerlendirmeye, onları başrol oyuncusu gibi kullanmaya çalıştım. Ayrıca oyuncularımın doğal, gerçek hayata uygun biçimde davranmalarına, Yeşilçam'ın klasik tiplemelerinden kurtulmalarına çalıştım. Çok değişik bir Tarık Akan'ın ortaya çıktığını sanıyorum. 

Sinema dilinde yarıbelgesel bir anlatım biçimini esas aldım. Yörenin doğal mekanın- dan elden geldiğince yararlanmaya çalıştım. Ayrıca Çukurova'da emperyalizmin etkisiy: le varolan yoz, közmopolit kültür öğelerini, halkın , yaşamına yansıyan biçimiyle. göstermek istedim. Beymen'den ceketin altına şalvar giyen Haşim ağa örneği gibi. Şalvarın üstüne sırtında Havai adaları deseni olan rüzgarlığı giyen ağanın adamı gibi. 

, Filmi 40 objektifle, yani göze en yakın olan objektifle çektik. Bu da gerçeklik duygusunu artırıcı bir öğeydi. İstedik ki seyirci filmi sürekli gözlemlesin, olayları eleştirsin ve sonuçlara varsın. Ortaya çıkan kurgudan son derece memnunum. Çünkü uyguladığımız kurgu yönteminin seyircinin duygularını boşaltmayıp tersi- ne onları uyanık tutmaya yarayacağı (o kanısındayım. Arif Erkin'in film için yaptığı özgün müzik de amaçladığım yalın anlatıma büyük ölçüde katkıda bulundu sanıyorum. Renklerde de yöre yaşantısının vedoğa- nın zengin çeşitliliğini yansıtmaya çalıştık. Filmde az diyalog kullandık. 


— Yerli ve yabancı etkilendi- 


ğin sinemacılar var mı, 


m Evet: Bizden Yılmaz Gü ney'in "Umut" adlı filmi çıkış noktam sayılır. Bu film çok önemlidir. Başka yönetmenlerimizin bazı filmlerinin de bölüm bölüm beni etkilediği olmuştur. Yabancı sinemacılardan da başta Ayzenştayn' ın çalışmaları benim için büyük önem taşır. Günümüz sinemacılarından da İtalyan Taviani kardeşler, Ücüncü Dünya ülkelerinin önemli yönetmenlerin- den Jorge Sanjines, Miguel Littin, Glauber Rocha beni etkileyen başlıca isimlerdir. 

— Yeşilçam içinde genç yönet menlerin şanslarını nasıl buluyo! 
sun? 

— Sinemamızda bugün bir genç kuşak yetişmekte ve sinemaya egemen olmaktadır. Şerif Gören, Zeki Ökten bu konuda önemli adımlar atmışlardır. En yenilerden Korhan Yurtsever, Özcan Arca ve Yavuz Özkan da ilk filmleriyle kendilerinden söz ettirmişlerdir. Genç yönetmenler olarakbizlereçok önemli sorumluluklar düşmektedir.. 
Burada önemli olan, yaptığımız filmlerin geniş seyirci kitlelerince de benimsenmesidir. Bunu gerçekleştirebildiğimiz takdirde Yeşilçam içinde bizlerin yeri daha da sağlamlaşacaktır. 


— "Kanal" 
girecek? 


ne zaman vizyona 


—İzmir ve Adana Bölgelerinde Şubat ayı içinde gösterilmeye başlaması gerekiyor. 
İstanbul'da ise Martın ikinci yarısında hafta bulabileceğimizi sanıyorum. 


Ankara'da "Filistin Sanatı” sergisinde 


Prof. Ataöv'ün konuşması ilgiyle izlendi 


İsrail siyonistleri Filistin toprakları - 


Filistin sanatından örneklerin biraraya nı gaspetmenin yanısıra Filistin halkı- 


" Ekmek ve Çukularda oturan 


gunu söyledi 


nın Kentucky eyaletinde 1972-1975 yılları arasında üç yıl 


boyunca ülke tarihinin en uzun grevini gerçekleştiren kömür madeni işçilerinin mücadelesini anlatıyor. 

Üç yıl boyunca bu mücadeleyi kamerasıyla izleyen Barbara Kopple'ın yaptığı bu yarı belgesel filmin, Belçika Sinema Eleştirmenleri Ödülünü kazanması büyük bir 


sürprizle karşılandı. 


Amerikalı madencilerin bu büyük mücadelesini işçi sınıfının gözüyle belgeleyen "Harlen County USA". taşıdığı toplumsal içeriğin yanısıra tekelci Amerikan burjuvazisinin ve sarı sendikaların içyüzünü açıklaması bakı- 


mından ilgi çeken bir yapıt. 


Öte yandan, kuruluşunun 25. yılını kutlamak için Belçika Sinema Eleştirmenleri Birliği, son çeyrek yüzyılın en iyi yönetmeni olarak İtalyan sinemacısı Federico 

özel olarak ödüllendirdi, 41 oy alan Fellini'yi, İsveçli yönetmen Ingmar Bergman, Amerikalı Robert Altman ve İngiliz Stanley Kubrick izlediler. 


Fellini'yi sırasıyla 


getirildiği bir sergi açıldı 


natı" konulu bir konuşma yapan Prof. 
Türkkaya Ataöv, Filistin'in gerçek sahiplerinin 7. yüzvıldan beri butoprak- 


nın kültürüne ve sanatına da el uzatıyor 


onu kendilerine maletmeye çalışıyor- 


Filistin-Arap halkı oldu- 


Serginin açılışında "Filistin ve Sa- lar. Buna karşılık Filistin halkı hem geleneksel kültür ve sanatını kararlılıkla koruyor, hem de mücadele içinde yeni sanat eserleri yaratıyor. 


Yakın zaman içinde Filistin'i ziya- 


ret ettiğini belirten Ataöv, görüştüğü 


ğırdı. 


lar 


di. 


Prof. Ataöv konuşması sırasında. 


Ataöv, 

Müzesi'nin kurulmuş olduğunu, Türkiye'den hediye olarak gönderilecek sanat yapıtlarıyla bu dayanışmanın somutlaştırılabileceğini sözlerine ekile- 


Filistinli sanatçıların, kendi kişisel sorunlarının çözümünü Filistin halkının kurtuluş davasının bir parçası olarak gördüklerini anlattı, Türkiyeli sanatçıları, Filistin halkıyla dayanışmaya ça- 


Filistin'de bir Güzel Sanat- 


"Filistin Sanatı" sergisinde, Filistin el sanatı ürünleri, resim ve grafik çalışmaları tanıtılıyor. /nkara'daki bu sergi 19 Şubata kadar zlenebilecek. 


kimler? 


Beden Terbiyesi Genel Müdürü Fikret Ünlü, görevinden alınıyor!.. 


© Ünlü” nün görevden alınmasına, bir CHP 


milletvekilinin bacanağını başka bir göreve ataması gerekçe gösteriliyor 


ANKARA 
CHP Milletvekili Cevat Atılgan'ın bacanağını 


başka bir göreve atadığı gerekçe gösterilerek Beden Terbiyesi Genel Müdürü Fikret Ünlü görevinden alınmak isteniyor. 

Ünlü'nün görevden alınması gerekçe olarak gösterilen olay hakkında bilgiler şöyle: 

“CHP Milletvekili Cevat Atılgan'ın bacanağı Fikret Erbaş Sivas'ta görevli iken, mesleği ile bağdaşmayan davranışlarda bulunmuş, durumu tespit eden Sivas Valisi resmi bir yazı ile Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğüne başvurmuştu. 

Bu başvuru üzerine Beden Terbiyesi Genel Müdürü Fikret Ünlü Fik- 


ret Erbas'ı Sivas'taki görevinden alarak Kayseri Bölge Müdürlüğüne nakletti.  . 

Daha sonra Tokat 
CHP Milletvekili Cevat Atılgan Başbakan Ecevit' e giderek, bacanağının tayininin (o durdurulmasını aksi halde partiden istifa edeceğini bildirdi 

Başbakan Bülent Ecevit ise Gençlik ve Spor Bakanı Yüksel Çakmur'u çağırarak böyle olaylara sebebiyet verilmemesini istediğini söyledi. 

Bu tartışmalar üzerine Bakan Yüksel Çakmur ile Beden Terbiyesi Genel Müdürü Fikret Ünlü'nün iyice arasının açıldığı gelen haberler arasında, 

Öte yandan Gençlik ve Spor, Bakanlığı bütçe- 


sinin Senatoda görüşülmesi dolayısıyla bu haberlerin kulislerde duyulması üzerine bazı CHP milletvekilleri Ünlü'yü haklı bulmuş ve Ünlü'nün görevini yerine getirdiğini, bu atama işinin asunda bahane olduğunu, Bakan Çakmur ile Fikret Ünlü'nün arasının Müsteşar Orhan Çaplı' nın kasıtlı olarak açtığını savunmuşlardır. Ayrıca bazı CHP milletvekilletinin Ünlü'nün görevden alınmasına karşı çıkacakları da ifade ediliyor, 

Bazı çevrelerin Ünlü' nün görevden alınmaya çalışılmasını yabancı oyuncu yasağı ile ilgili baskılara bağladığı da belirtiliyor. 


Mehmet Güçlü, 


Tofaş-SAS'tani 


İSTANBUL 
Tofaş SAS Kulübü 
Mili Güreşçi Mehmet 


Güçlü 'yü kadrosundan çı kardı. 

1ofaş-SAS Kulübü Başkanı Yalçın İpbüken Mehmet Güçlü'ye gön. 
derdiği bir mektupla du rumu bildirdi. Tofaş SAS Kulübü Başkanı Yalçın İpbüken'in Güçlü'ye gön derdiği mektup şöyle; 

'Tofaş SAS Kulübü, Tofaş SAS müessesesi ve Antrenör Muharrem Atik ve bütün ülke Mehmet Güçlü'yü şampiyon etmek için hiç bir şey esirgememiştir. Sizi şampiyon yapabilmek i: çin çalışan kulbümüzün ve müessesemizin koyduğu birçok prensibi çiğnediğinizi üzülerek tespit ediyoruz." _ 

pbüken'in mektubun- da Güçlü'nün çiğnediği prensip olarak, Kulübün yasaklamasını rağmen yağlı güreş yapması ve uyarıldığı halde aynı hareketlere devâm etmesi gösteriliyor. 


İpbüken'in mektubu şöyle sona eriyor 

“Size (o yapılanlardan sonra gerek kulübünüze gerekse başta antrenörünüz olmak üzere, kulüp 


Uras: "Takımlara başarılı ve 


centilmence mücadele diliyorum” 


Galatasaray Kulübü Başkanı Prof. Dr. Ali Urasligin ikinci yarısı için verdiği demeçte "ikinci yarıda tüm takımlara başarılı ve sportmence mücadele diliyorum" dedi. 

İkinci yarıda yöneticilre de büyük görevler daha sonra sözlerine şunları ekledi 

“İkinci yarıda tüm takımlara başarılı ve sportmence mücadele diliyorum. Sahada takımların mücadelelerinin yanında, yöneticilere ve teknik adamlara da büyük görevler düşüyor. Teknik adamlar ve yöneticiler, takımların kışkırtmalara kanmamasını önemli ve 


* UEFA Hakem Komisyonu, 29 Martta yapılacak Macaristan Romanya Avrupa Gençler Şampiyonası Grup Eleme ma- 


çı için Uluslararası hakemimiz Erkan Göksel' 
e görev verdi, Bu maçta hakemimize Macar Federasyonuna bağlı hakemler eşlik edecekler. 

* Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunda Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün 1979 
mali yılı bütçe tasarısı, çoğunluğun bulunmama- sı nedeniyle onaylanamadı. 

* Futbol Federasyonu Başkanı Güngör Sayarı Anlaşma sağlanamama- sı halinde 16 Şubat Perşembe günü Anadolu Ajansı mensupları tarafından başlatılacak grevde grev gözcülüğü yapacak. 
Bunun kendisinin bir ajans mensubu olarak en doğal hakkı olduğunu söyleyen Sayarı, Türkiye de, eğer gerçekleşirse ilk olarak greve giden Federasyon Başkanı olacak. 

* Beden Terbiyesi Ge- 


Kısa haberler 


centilmence bir , mücadelenin geçmesini sağlamalıdırlar. Bütün arzum takımların iyi futbol oynamaları ve centilmence mücâdele etmeleridir. 
Her takımın bir ideali vardır; her takım gibi biz de Galatasaray olarak ligi en“ üst sırada bitirmek istiyoruz Tabii ikinci yarıda kim daha disiplinli Çalışır, kim futbolcusu, yönetici ve teknik adamları çin daha fazla uyum sağlarsa şampiyonluğu vakın olur, 


“Ikinci yarının tüm Galatasaray camiasına ve diğer takımlara başarı getirmesi en büyük dileğimdir." 


nel Müdürü Fikret Ünlü, Türkiye liglerinde takımı bulunan bölgelere bir genelge yollayarak stadların onarımına, mevsim =onunda derhal geçilmesini istedi. 

Aksi taktirde bu kulüplerin maçlarını yabancı sahalarda oynayacaklarını açıkladı. 

* Dünya Boks Federasyonu bir açıklamayla 
24 saat baygın kalan 
boksörlerin boks yapmasını yasakladı. 

* Geçen hafta öldürülen Milliyet Gazetesi Genel Yayın Müdürü Abdi İpekçi için bugün ve yarınki tüm spor karşılaşmalarından önce bir dakikalık saygı duruşunda bulunulacak. 

* 12 kişilik kayak mukavemet Milli Takımı aday kadrosu bugün ve yarın yapılacak seçmeler sonunda belirlenecek. 

* Avrupa Şampiyon Kulüpler Bayanlar Voleybol finali için İzmir'e gelen sporcuları siyasi polis bünyesinde oluşturulan özel timler koruyacak; 


hraç edildi 


yetkililerine müteşekkir olmanız gerekirken, yağlı güreşe devam etmekte israr ettiğiniz, kulübün kurallarına, hiyerarşisine her geçen gün daha fazla karşı çıktığınızı tespit etmiş bulunuyoruz, Son günlerdeki durumunuzu değerlendiren kulüp yönetimimiz, daha fazla bu olumsuz davranışlara göz yumamayacağına karar vermiş bulunuyor." 


Bilindiği gibi bir süre önce Mehmet Güçlü basına yaptığı açıklamada Kulüp Başkanı İpbüken" in kendini harcamak istediğini bu. nedenle kulüp sporcuları arasında ikilik yaratmaya çalıştığını belirtmiş, ayrıea yağlı güreşi yalnız kendinin yapmadığını, diğer güreşçilerinde böyle bir uygulama yaptığını ve son dönemlerde meydana gelen bir çok olumsuzluklar nedeniyle kulüpten birçok güreşçinin ayrıldığını belirtmişti. 


Spor tesisi kurulacak saha, tekrar 


geri alındı 


ADANA (AA) 
Özel idare tarafından 
1975 yılı Ocak ayında 
olimpik spor tesisleri yapılması için Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğüne verilen bugünkü hipodrom sahası, İl Genel Meclisinde alınan bir kararla yeniden Jokey Kulübüne iade edildi Verilen bilgiye göre, 


Özel İdare Müdürlüğü adına tapulu bulunan ve halen hipodrom olarak 


kullanılan 547 bin 500 
metrekarelik alanın, 400 
bin metrekaresi olimpik spor tesisleri yapılması için Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğüne verilmesi, İl Genel Meclisinde kararlaştırılmıştı. 

İl Genel Meclisinin son toplantısında ise, Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün gerekli şartlara uymadığı ifade edilerek Beden Terbiyesi lehine verilen karar bozulmuştur. 


Gül Yenici 


19 Mayıs ve 


Bulgar uzmanlar 


Bulgar uzmanlar bize bayram yaptırmayı öğreteceklermiş. Bu sayade bu yıl 19 Mayıs Bayramı modern bir anlayış içinde yapılacakmış. 
Sayın Gençlik ve Spor Bakanımız bu amaçla Bulgaristan'a görevliler yollamış, yetmemiş bize bayram yaptıracak Bulgar doçent ve profesörlerden bir grup da Türkiye'ye davet edilmiş. 

Hürriyet Gazetesi bu tutuma beden eğitimi öğretmenlerinin karşı olduklarını söylüyor, Ancak Çakmur'un kesin talimatı nedeniyle öğretmenlerimiz ,bize bayram yapmasını öğretecek uzmanlarla beraber çalışmak zorunda kalmışlar. 

Sovyetler Birliği'nden ve Bulgaristan'dan en son aldığımız, bu bayram uzmanları, Hay ellerine sağlık gelsinler de sayelerinde bir bayram nasıl yapılırmış öğrenelim, Çünkü son yıllarda bayramlarımız sönük geçiyordu. Gelsinler de renklendirsinler, Kalabalık gösterilerde uyum sağlasınlar. 

Sayın Hıncal Uluç dünkü Cumhuriyet Gazetesinde bu konuda yazdığı yorumda "'19 Mayıs" a Sahip çikmak, ulusal bağımsızlığımıza da sahip çıkmaktır" diye yazıyor ve Bulgar'ların bayram hazırlıklarımıza katılmasına karşı çıkanlara veryansın ediyor. 

Şimdi daha iyi anlıyoruz,demek Bulgar'lar bizim ulusal bağımsızlığımıza çok önem veriyorlarmış. Baksanıza adamlar masraflar yapıp Türkiye'den Sofya'ya öğretmenlerimizi davet ediyorlar, Profesörleri doçentleri kalkıp ta oralardan Ankara'lara geliyor. Sırf bu masrafları bu zahmetleri biz Gençlik ve Spor Bayramını daha iyi kutlayalım diye yapıyorlar. y 

Beden eğitimi öğretmenleri de anlamıyorlar. 
Sayın Hıncal Uluç belirtiyor, siz Bulgar uzmanlara karşı çıkacağınıza ''ülkemizin ekonomisine, politikasına el atmış yabancılara karşı çıkın." 
Ne olur yani adamlar gelselerde bize biraz gösteri yapmasını öğretseler,biz de bu sayede mede. 
niyetten nasibimizi alsak, i 

Hayal aleminde dolaşmayı bir yana bırakalım. Bulgarlar bizim kara gözümüze kara kaşımıza hayran oldukları için Türkiye'ye gelmiyorlar, Onların amacı her yolla ülkemize sızmak ve adım adım varlıklarını kabul ettirmektir, Son yillarda bu siyasetin bir parçası olarak çok sayıda Bulgar uzmanı, sporcusundan, müzisyenine, sanatçısından sendikacısına kadar Türkiye'ye akın etmektedir. Bu arada etkilemeyi amaçla. 
dıkları insanları da gruplar halinde Sofya'ya taşımaktadırlar, 

Bulgaristan'daki Jivkov yönetimi dünyada Sovyet sosyal --mperyalizmine en bağlı yönetimlerden birisidir, Onlar Sovyetler'in yayılma *Vöninegemonya siyasetleri doğrultusunda faaliyet göstermektedirler.' Bu konuda Bulgar halkı arasında yaygın bir fıkra da vardır, Halk, Jivkov yönetiminin Brejnev'e bağlılığını ''Moskova'ya yağmur yağsa Jivkov şemsiyesini açar" diyerek dile getirmektedir. 

Ülkesinin bağımsızlığını ayaklar altına serer bir yönetimin uzmanlarının bizim bağımsızlık bayramlarına ne gibi bir katkısı olabilir, Bayramların, canlılığın temel şartı ülke içindeki siyasi sorunların halledilmesidir. Her şeyden önce de bağımsızlık konusunda kararlı bir tutum almaktır, Bulgaristan'dan gelecek uzmanlara umut bağlayan bir politika en marifetli bayramcıların elinde bile hiç bir sorunu çözemez, Türkiye'nin bayram yapabilmesi ilk başta Sovyetler'e ve onun yolladığı uzmanlara bel bağlama tutumunun terk edilmesiyle mümkündür. 

Biz yabancı ülkelerden öğrenilmesine karşı değiliz, Türkiye'nin dünyadaki gelişme ve ilerlemeleri öğrenmeye ihtiyacı vardır. Ancak bu bayram uzmanlarının Türkiye'ye öğretmek amacıyla gelmedikleri ortadadır, Hâlâ elektriğimiz Bulgar yönetiminin isteğine bağlı olarak kesilip o durmaktadır. Sovyetlerle olan ilişkilerimizin gelişmesine göre elektrik şalterimiz inip kalkmaktadır. Onlar her alanda iktisadi sıkın tılarımızı bir baskı aracı olarak kullanmaktadır lar. Uzmanların Türkiye'ye gelip gitmesi de bu siyasetin bir parçasıdır. 


İşte sorun bu gerçeği anlayıp anlamamakta yatıyor. 


TÜRKİYE-CEZAYIR MİLLİ MACI NAKLEN YAYINLANACAK 


ANKARA (THA) 

28 Şubatta Bursa'da oynanacak Türkiye Cezayir (A) Milli takımları arasındaki maçı, TV naklen yayınlayacak. 


Bu maçla ilgili naklen yayın saat 15.00'den itibaren başlayacak ve karşılaşmanın tamamı verilecek, 

Öte yandan Türkiye radyoları da Türkiye-Cezayir milli maçını naklen verecektir. 


GÜNÜN RROGRAMI 


NÜRKİYE 1. 
FUTBOL LİGİ 
Birinci lurkiye Liginde ikinci yarı maçları, bugün yapılacak (o Orduspor-Beşiktaş karşılaşmasıyla başlıyor. 


»ASKETBOL 1.LİGİ 


Basketbol 1 .Liginde bugün 2 karşılaşma yapılacak. 
Karşılaşmaların programı şöyle, 

Istanbul Spor Sergi Sarayı: 13.30 Galatasaray-Yenişehir Meysu, 15.00 Fenerbahçe-DSİ Spor. 


Re 
VOLEYBOL LİĞİ 


Deplasmanlı Voleybol 


SN 


2. Devrenin ilk açılış maçında Beşiktaş, Orduspor ile karşılaşıyor. 
Liginde bugün 4 karşılaşma yapılacak. Karşılaş maların programı şöyle: 


Ankara Selim Sırrı Tar can Spor Salonu: 13.00 Muhafızgücü-SSK 

İzmir Atatürk Spor Sa 


, İstanbul Anadolu Spor lonu: 13.00 Karşıyaka-Mal Sitesi: 13.00 Taçspor-Ecza- tepe, 14.30 Denizgücu4;;.. 
cıbaşı, latasarav. 


Ankara'da 440 öğrenci gözaltında 


(Bastarafı 1. Savfada) 


Öte yandan kısa va Yükseliş olan Ankara Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisinde okuyan 40 öğrenci "'öğrenim özgürlüğünü engellemek" gerekçesiyle gözaltına alındı. Eğitim Enstitüsünde. gözaltına alınan öğrencilerin Mamak Askeri Cezaevinde Yükseliş'te alınan öğrencilerin- de Emniyet Müdürlüğünde bulunduğu öğrenildi. 
Ankara Devlet Mimarlık Mühendislik Akademisinde okuyan öğrencilerin komandoların saldırısın- dan sonra gözaltına alındığı bildirildi. 

e Merkez Devrimci Gençlik Birliği iki yıllık Eğitim Enstitüsünde okuyan 400 öğrencinin gözaltına alınmasının olay çıkaran bir avuç sahte 


solcunun ve faşist çetelerin gizlenmesine hizmet etiiğini açıkladı. Merkez DGB, öğrencilerin gözaltu. alınmasından önce bir çatışma çıktığını belirterek, "Faşistler kısa süreli eğitimi engelleme- ye ve okulu kapattırma- ya çalışmaktadırlar. Okuldaki sahte solcu gruplar faşistlerin bu politikalarını gerçekleştirmeleri için zemin hazırlamaktadır" dedi. 


İPEKÇİ'NİN KATİLİ KIBRIS'TA 
ARANMAYA DEVAM 
EDİLİYOR 


Türkiye'den gelen tarım işçilerinin Kıbrıslı köylülerle birlikte kaldıkları bin nüfuslu Tathsu köyündeki arama tarama operasyonu sırasında bir sonuç alınamadı. 


. Kilosu.2 lira olan odun, 


(Baştarafı 1. Sayfada) Belediye Başkanı Aytekin Kotil, önceki gün bir basın toplantısı düzenleyerek konuya ilişkin görüşlerini (o şöyle 
açıklamıştı. "Bugün 160 
işyerinin oluşturduğu 
İstanbul yakası ve 89 
işyerinin oluşturduğu 3eyoğlu yakası oduncuları, Zeytinbumu eski bostan haline ve 4, Levent sanayi sitesinde kurulacak geniş sitelere yerleştirileceklerdir. Bunda kesin kararlıyız." 
ODUNCU ESNAFI DA 
KARŞI 
VATANDAŞ DA 
Kötilın bu açıklaması çeşitli eleştirilere hedef oldu. Oduncular, böyle bir şev vapılacağına sehir 


içinde belirli odun depolarının kurulması ve kooperatif yoluyla halka daha ucuz ve külfetsiz yakacak sağlamak görüşünde. Ne gaz bulan ne de kömür alabilen vatan- 


, daşlar ise "zaten yakacak 


bir şey bulamıyoruz. Aldığımız paraya göre haf- 


tada bir küfe odun alıp evimize götürüyoruz. 
Şehir dışından buraya 


kilosunu 2 liradan getirdiğimiz odun bize 5 
liraya mal olacak. Olan yine bize olacak. Eğer belediye kendi araçlarıyla bize odun getirecekse bu kararı uygulasın, yoksa odun esnafı kapımıza kadar odunumuzu getirmez" şeklinde görüşlerini açıkladılar. 


TELEVİZYON 


17.00 HABERLER 

17.03 AVRUPA ŞAMPİYON KULÜPLER KU-PASI VOLE YBOL TURNUVASI: 

18.30 CUMARTESİ BELGESELİ (Son Nazi) 

Filmin konusu Albert Spair varlıklı bir aileden 

gelme genç bir mimardır. Hitler'le tanışarak onun etkisinde kalır. Birlikte çalışmaya başlarlar. 

19.00 LOGAN'IN KAÇIŞI (5. Bölüm) 

Logan, Jessica ve Rem'in yolları bu kez, radyoaktiviteden zarar görmüş bir topluluğa rast- 


lar, Logan ve arkadaşları bu kişileri kurtarmaya çalışırlar. 


20.30 HABERLER 

21.15 BEŞ DAKİKA (Salih'in Derdi) 

21.20 ZEYTİNLER ALTINDA 

8. bölümlük yeni yerli dizinin ilk bölümü'y. 

lanacak. "Ümit Öğretmen" adlı bu bölümde 

Ege Bölgesindeki bir köyde zeytincilikle uğraşanların öyküsü anlatılır. İki ağa, zeytinlikleri 

faiz ve tefecilikle ellerine geçirirler. Köye yeni 

gelen bir öğretmenin gayretleriyle köylülerde 

kooperatif kurma fikri doğar. Dizi, insanların 

birleşerek büyük işler başarabileceği fikrini işliyor. 

22.00 ZAMAN ZAMAN İÇİNDE 

Halit Kıvanç'ın sunduğu bir müzik ve eğlence programı. Katılan sanatçılar: Barış Manço, Rikkat Uyanık, Toto Karaca, Mehmet Karaca, Perihan Sözen, Süheyl Denizci, Nejat Cendelli, Erol 

Pekcan - Selçuk Sun, Mustafa Çingitaş, Ümit 

Eroğlu, Emel Gazi Nihal. 

23.05 BİR GAZETECİNİN SERÜVENLERİ 

(Kirli İşler) 

Bu bölümde gazeteci Mike Andros, yine kirli bir 

çetenin peşine düşecektir. 

23.55 HABERLER 


TRTI 


OS.VU Açılış, Program ve Kısa Haberler Türküler, Şarkılar 
Kısa Haberler 
Günaydın 

Köye Haberler 
Haberier 
Bölgesel Yayın 
Kısa Haberler 
Arkası Yarın 
Oyun Havaları 
Hafta Sonu (1) Reklamlar ve 
Program Haberleri HABERLER 
Hafif Müzik 
Bölgesel Yayın 
Silahlı Kuvvetler 
Saati 

Bölge Haberleri 
Ankara Radyosu 
Coksesli Korosu 


TRT2 


08.00 Açılış ve Program 08,02 Gün Başlıyor 09.00 Türküler Geçidi 09.20 GönülTelimizi Titretenler 
Dünden Bugüne Radyoculuğumuz 
Türk Hafif Müziği Şarkılar 

Bilim Kurgu ve 
Müzik 

Türküler 

Küçük Konser 
Türk Müziği Korosu 
Ali Gürlü'den 
Türküler 21.30 
Haberler 22.00 
Çeşitli Klasik Müzik 22.30 
Halk Ozanları Bölge 23.30 
Sanatçıları 23.35 
p 14.00 Öğretmenler Odası “3.55 


TRT3 


07.00 Açılış ve Program 07.02 Güne Başlarken 08.00 Sabah Konseri 09.00 Merhaba 

10.00 Müzik Stüdyosu 11.00 Öğleye Doğru 12.00 Sizinicin 

13,00 muzik Köşesi 13.45 Müzik Bahçesinden 
1430 Klasik Tür 


16.20 Halk Müziği Sanatçılarımız 
Tangolar 

Dilek Kutusu 
Hafif Müzik 
Bölgesel Yayın 
Haberler 

Bölgesel Yayın Çevremizde Yarın 
Konuşa Konuşa 
Kısa Haberler 
Türk Hafif Müziği Şarkılar 


05.05 
06.00 
06.02 
07.20 
07.30 
07.40 
10.00 
10.01 
10.21 
10.30 
12.55 


16.45 
17.02 
17.50 
18.00 
19.00 
19.30 
19.55 
20.15 
21.00 
21.02 
21.17 
21.30 
22.00 
22.30 


13.00 
13.15 
13.30 
15.45 


Kısa Haberler 
Beraber ve Solo Şarkılar 
Haberler 
Cumartesi'den 
Pazar'a 

00.55 Kısa Haberler 01.00-05.00 Gere Yarısı 


23.00 


23.10 
16.00 


16.05 


14.20 
14.35 
15.00 
15.20 
15.50 
16.20 
16.40 
18.00 
18.45 
19.00 
19.30 
20.15 


Şarkılar 
Türküler 

Dilden Dile 
Şarkılar 
Türküler Geçidi 
Arkası Yarın 
Hafif Müzik 

Beş Çizgiden 
Türküler 
Haberler 

Hafif Müzik 
Ankara Radyosu 
Çoksesli Korosu Haftanın Ülkesi 
Müzik Söyleşileri Erkekler Faslı 
Türküler 

Hafif Müzik 
Haberler 

Saz Eserleri 


09.40 


10.10 
10.30 
11.00 


11.20 
11.45 
12.15 
Gg 12.45 


29.30 
21.00 


13.00 
13.15 
13.30 


Müziği Korosu 
Günün Konseri 
Anıların Müziği 
Gençler için _ 
Plak Dolabından Günümüzde Caz 


Gece ve Müzik 


Aydınlık 


BAYAŞ / Basın-Yayın A $ 


adına Sahibi 


FERİT İLSEVER 


Baskı: İst. GÜNTUR Dağıtım: GAMEDA 


Dinleyici İstekleri 


Program ye Kapanış 


Gecenin Getirdikle Cumartesi Konseri 


Proaram ve Kanani 


Yazı İşleri Müdürü; MEHMET ATABERK Haber ve Makalelerden Sorumlu Müdür 

S.AYDOĞAN BUYUKOZDEN Müessese Müdürü: O GÜRHAN ERTÜR Dizgi: Aydınlık Ofset Tesisleri 


MERSİN'DE 
Bekir Cömert adlı firın işçisi, gece çalışmaya giderken, silahlı iki kişi tarafından önü kesilerek, üzerinde parası olmadığı için öldürüldü. 
İZMİR'DE 
İzmir Buca Cezaevinden kaçan 3 THKP-C üyesi, Uşak'ta kendilerini kıstıran bir polis ile bir bekçinin silahını alarak yeniden kaçtlar 


Hafta başında Buca cezaevinden gardiyanlara 
rüşvet vererek kaçan 3 
kişi, Uşak'ta bir polis ve bir bekçi tarafından yakalandı. Ancak kaçaklar polis ve bekçiyi tehdit ederek silahlarınlaldıktan sonra ormanlık araziye girerek kayboldular. 

İSTANBUL'DA 

Beykoz-Beşiktaş seferini yapan İETT otobüsünden, Anadoluhisarı Spor Akademisi öğrencilerinden bir grubun Çengelköy otobüs durağında 
inmelerini engelleyen 15 
kişi polis tarafından gözaltına alındı. 


© Daha önce ürün Dergisi sahibi Ahmet Taştan'ın davasında olduğu gibi, Parti Bayrağı Dergisi eski Sorumlu Yazı- 


işleri Müdürü Nuran Saygılı'nın avukatlarının istemi üzerine, 
141 ve 142. maddele- 


rin Anayasa Mahkemesine gönderilmesine karar verildi. İstanbul İkinci Ağır Ceza Mahkemesi ayrıca, bölücülük, kürtçülük ve komünizm propagandası iddiasıyla tutuklanan Parti Bayrağı eski Sorumlu Yazıişleri Müdürünün tahliye edilmesine karar verdi. 

e Sefaköy, Kartaltepe mahallesinde (o duvarlara yazı yazan dört kişi, dün polis tarafından gözaltın&* alındı. Yakalananların isimleri şöyle: Süleyman Yeniçeri, Mehmet Yıldırım, Yücel Hatar ve Feramuz Doğan. 

© Atatürk Eğitim Enstitüsü öğrencilerinden Kıymet Cansız, Naime Demirtaş ve Ahmet Eskici, aynı okul öğrencilerinden bir grup tarafından ölümle tehdit edildiklerini iddia ettiler, 


Yunanistan'la... 


(Baştarafı 1. Sayfada) iki taraf da ilke olarak görüş birliğine vardı. Türkiye tarafından önerilen anlaşma iki ülke arasındaki sorunların kuvvete başvurmadan ve görüşmeler yoluyla çözümü ilkesini getirdikten başka, iki ülke arasındaki mevcut anlaşmazlıkların çözümü konusunda öneriler de getiriyordu. 

Yunanistan ilke olarak böyle bir anlaşma- dan yana olduğunu belirtti ve Türkiye'nin önerisi üzerinde çalışmalar yapmak istediğini bildirdi. Yunanistan'ın Türkiye önerisine kesin bir cevap vermeden bu anlaşmayı etraflı bir biçimde inceleyeceğini, tutarsız noktalara açıklık getifecek ve bazı noktalağda da karşı öneride bulunacak cevabını gelecek toplantıda Türkiye'ye sunmak istediğini belirtti. 

Ancak henüz anlaşra- nın tek bir metin halinde mi olacağı, yoksa bir genel ilke anlaşması, buna ek FIR hattı, Kıta Sahanlığı gibi ayrı anlaşmalardan mı oluşacağı konusu kesinlik kazanmadı. Bunun ileride yapılacak temaslarda geliştirilmesi bekleniyor. 

Bu amaçla gerek iki ülke başkentlerinde, gerekse Kıta Sahanlığı görüşmelerinde olduğu gibi, çeşitli ülkelerin başkentlerinde görüşmeler teknik düzeyde devam edecek. Varılan sonuçlar daha üst düzeydeki yetkililer tarafından incelenecek ve ortaya çıkan sonuçlar ve siyasi karar gerektiren hususlar Dışişleri Bakanları arasında yapılan görüşmelerle çö- , zülecek. / 

Resmi (o görüşmeletin tamamlanmasından son; ra, Büyükelçi Teodoropulos dün öğleden sonra Başbakan Bülent Ecevit ve Dışişleri Bakanı Gündüz Ökçün tarafından kabul edildi. 

Ankara'daki temaslarıni tamamlayan Büyükelçi Teodoropulos bu sabah İstanbul'a gidiyor. 
Hafta sonunu İstanbul da geçirecek olan Büyükelçi Pazartesi sabahı ülkesine dönecek. 


MERKEZ BURO: 
İSTANBUL 
Nuruosmaniye Cad. 3/3 Cağaloğlu 

Yazı İşleri Tel: 26 5244 
İdare Tel: 26 5437 


Sıkıvönetim Mahkemesinde Doğan öz Davasına devam edildi 


ANKARA (ÖZEL) 
Doğan Öz'ü öldüren İbrahim Çiftçi'nin duruşmasına dün Ankara Sıkıyönetim Mahkemesinde devam edildi. 

Dünkü duruşm*da olayla ilgili üç tanık dinlendi. Tanık Hayati Erdoğan mahkemedeki ifadesinde sanığı daha önce emniyette şimdi de mahkemede kesinlikle teşhis ettiğini belirtti. Tanık olayı gördüğü şekliyle mahkemede tekrarladı. 

Sanık Avukatı Abdülkadir Erbil, Hayati Erdoğan konuşurken sık sık sözünü keserek tanığın çelişkili ifadeler verdiğini iddia etti. Mahkeme Başkanı Albay Hamdi Sevinç ise avukatı sık sık ikaz etmek zorunda kaldı. 

Erdoğan'ın dinlenmesinden sonra söz alan sa- 


mk İbrahim Çiftçi "Ata- 


türk milliyetçiliği" "Türk - 


milliyetçiliği" diye söze başladı. Ancak mahkeme Başkanı esas meseleye gelin diyerek Çiftçi'nin sözünü kesti. Çiftçi konuşmasında tanığın kiralanmış olduğunu da iddia etti, mahkeme bu iddiayı ciddiye almadı. 

Daha sonra söz alan ODTÜ Öğretim görevlisi Ziya Aktaş ve karısı Jale Aktaş sanık hakkında çelişkili ifadeler verdiler. Bunun üzerine aralarında Emin Değer ve Doğan Tanyer'inde bulunduğu 19 müdahil avukat söz alarak, Ziya Aktaş'ın sanık hakkında "bu değildir" dedikten sonra görmüş olduğunu iddia ettiği kimseyi tarif edemediğini belirttiler. 


Hümanist... 


(Baştarafı 1. Sayfada) 


Somuncuoğlu tarafından verilen gensoru önergesinde şöyle deniyor: 

"Milli Eğitim Bakanı Marksist, sosyalist, enternasyonalist, hümanist her türlü sol fraksiyonda yurttaş yetiştirme politikas gütmektedir. 

Bir CHP “Milletvekili ise bu önerge hakkında " “insanlıkla o kadar ilişkisi yok ki, insancıllığı bile sol franksiyon sayıyorlar şeklinde konuştu. 


“Denktaş... 


(Baştarafı 1. Sayfada) "Kıbrıs hükümeti gerek Kıbrıs'ta, gerek Birleşmiş Milletler'de ve dižer uluslararası toplantılarda Birleşmiş Milletler'- in Kıbrıs'a ilişkin kararları çerçevesinde Denktaş-Makarios ilke anlaşmasını kabul ettiğini birçok kez açıklamıştır. Bu arada hükümet Genel Sekreter Waldheim tarafından sunulmuş bulunan formülün ilk şekline sadık kalmaktadır." 


Yorgancıoğlu: “İşbirliğinin... 


(Baştarafı 1. Sayfada) 


cek ve AP Genel İdare 
Kurulu bildirisindeki 11 
maddede ifadesini bulan prensipleri esas alan bir programa sahip AP-CHP seçim hükümeti olabilir" dedi. 

Bu aşamada Başbakan ve CHP Genel Başkanı Bülent Ecevit ile AP Genel Başkanı Süleyman Demirel'in görüşmelerini "lüzumlu ve yararlı gördüğünü" bildiren Yorgancıoğlu, “AP Genel İdare Kurulu bildirisinin katı olmadığını, CHP tarafından doldurulabilecek şekilde üstü açık bırakılmış bono olduğunu" söyledi. 
© Yorgâncıoğlu dedi: 
"ANARŞİ VE TERÖRE 

KARŞI İÇ BARIŞ" 


"Durmadan tırmanan ve tehlikeli boyutlara ulaşan anarşi ve terör can ve mal emniyetini yok etmiş, kimsede huzur bırakmamıştır. Milletin huzur ve sükuna ihtiyacı vardır. Bu da ancak iç barışla sağlanabilir. Son zamanlara kadar sürdürülen kısır çekişmelerle, politikacıların ve bilhassa parti başkanlarının birbirlerini ağır şekilde ithamları ile iç barışın sağlanması mümkün olamazdı. 

"Bihassa Abdi İpekçi" nin katli hadisesinden sonra basın, siyasi partiler, birçok müesseseler ve umumi efkar, 'Bu anarşinin sonu ne olacak sorusunu bu defa topluca sormaya ve düşünmeye başlamıştır. 

"Devletin . varlığının 


şöyle 


kaybolduğu, rejimin ciddi tehlikeler karşısında kaldığı, milletin huzursuz ve ıstırap içinde olduğu, dünya sulhu içinde var olmaya ve dünyâ milletleri nezdindeki itibarımızı temin ve tahkir etmeye mecbur olduğumuz bu günlerin fevkalade şartları içinde,bunları birlikte sağlamaya muktedir olabilecek siyasi güçler işbirliği zarurettir. 

"AP-CHP SEÇİM 

HÜKÜMETİ" 

"Hükümet düştüğü veya çekildiği takdirde, işbirliğinin en doğru şekli memleketin içinde bulunduğu ( Zorluklara ve çıkmazda “Bulunan ekonomiye çafe bülacak ve 
11 maddede ifadesini bulan prensipleri esas alan bir programa sahip AP-CHP seçim hükümeti olabilir." 

AP'nin komünizme olduğu kadar faşizme ve şeriatçılığa da karşı olduğunu söyleyen Yorgancıoğlu, AP'nin CHP' ye karşı daha yumuşak bir politika izlemesinden yana olduğunu da belirterek, CHP'yi aşırı sol mihraklara itecek tahrikler yapılmasının zarar- li olabileceğini ifade etti. 

Mehmet Yorgancıoğlu 
AP Genel İdare Kurulunun son önerileri ile ilgili olarak da şöyle konuştu: 

"Bu öneriler tamamen 
AP içi bir gelişmenin ve inancın mahsulüdür. Bir ara rejim arama bahis konusu olmadığı gibi, hiç bir 'dış etki de söz konusu değildir." 


Şinasi Ertan: “Orta Doğudaki... 


(Baştarafı 1. Sayfada) 


layan Ege Bölgesi Sanayi Odası Meclis Başkanı Şinasi Ertan, Orta Doğu'daki son karışıklıklarla kuzey komşumuzun ilişkili olduğunu düşündüğünü bu nedenle Türkiye'deki gelişmelerin olumlu sonuca; ulaşması gerektiğini &öyledi. Şinasi Ertan, 1973 seçimlerinden bu yana AP-CHP koalisyonunu savunduğunu ve bu yüzden sert tepkilerle karşılaştığını belirterek, "Aradan geçen zaman içerisinde ülkenin siyasal sosyal ve ekonomik alanlarda fevkalade ağır koşullar altına girmesi, benim ne kadar haklı olduğumu ortaya koydu" dedi 


Boyle bir hükümetin acil görevinin siyasi ve ekonomik istikrarı sağlamak olduğunu belirten Ertan, uluslararası planda meydana gelen olayların Türkiye için önemli olduğuna işaret ederk, "Türkiye'deki son gelişmelerin olumlu bir sonuca ulaşmasını, Orta Doğu' daki son karışıklıklarla kuzey komşumuzun ilis- 


ANKARA BÜROSU: Mestu tiyet Cad. 32/8, 
Kızılay, Tel: 25 38 69 
İZMİR BUROSU: Özgüler İşhanı, 452. Sok 
25/3, Konak Fel: 13 1090, 25 25 54 
ADANA BÜROSU; Atatürk Cad. 113. Sok 
Sefer İş Hanı, Kat: 3, No: 16, Tel: 17 493 


kili olabileceği düşüncesiyle temenni etmekteyim"' dedi. 

Şinas Ertan açıklamasında ayrıca şu görüşlere yer verdi: 


“AP'nin 11 maddelik onerilerinin gerçekleştirilmesi için iki büyük partinin sayısal üstünlüğü yeterlidir. Ne var ki konuyu tüm toplumun heyecanlarına ve isteklerine tercüman olabilecek bir komposizyona sokmak, ulusal çıkarlarımız açısından daha isabetli olur kanısındayım. Bu nedenle sorunun parlamentoda temsilcisi olan tüm siyasi partilerden oluşacak bir koalisyonla çözümlenmesinde daha büyük bir yarar vardır. 
Bu girişimlerde tek sıkıntı ülkeyi esenliğe çıkarmak ve devlet otoritesini sağlayabilecek ortamı, yaratabilmek için, siyasi parti yöneticilerinin parti çıkarlarını ulusal çıkarların gerisinde tutabilme basiretini gösterebilmelerine bağlıdır. Ve sanıyorum ki gün böyle bir fedakarlığı zorunlu hale getirmistir." 


ALMANYA 
Hohenstaufen 
Str.4 

6 Frankfurt M/” 
Tel: 
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ECEVİT: “Demirel ile görüşmemiz... 


(Baştarafı 1. Sayi ., 


met kurmasalar bile demokrasinin kurallarında birleşmeli, toplumun ivedi sorunlarını en şzından birlikte çözüme ulaştırabilme yollarını aramalıdırlar" dedi. 

Bunun gerçekleştiri! 
mesinin bir ortam meselesi olduğunu belirten Ecevit, ortamı gerğinleştirerek sorunlara çözüm getirilmesinin olanaksız olduğunu söyledi. Ecevit kendilerinin bu ortamın yumuşaması : için bütün kapıları acık tutacaklarını da sözlerine ekleyerek, "verimli bir diyaloğun kurulması için üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz" dedi. 

HÜKÜMET 
SORUNU YOK 

Cumhurbaşkanı Koru türk ile görüştükten sonra gazetecilere açıklamada bulunan Başbakan ʻEcevit şöyle dedi: , 

"Birkaç gün önce siyasal gerilimi azaltma- ya herkesin katkıda bulunmasının ülkeye huzur ve barış getirmede ne kadar önemli olduğunu söyledim. Ama maalesef gerek meclis içinde gerekse dışında bu gerilimi artırıcı çâbalar yoğunluk kazandı. * 

Ana ‘muhalefet partisi başkanı Türkiye'de bir hükümet sorunu varmış gibi bir hava yaratmaya çalışıyor. Adeta hükümet düşmüş ve yenisini kurma çalışmaları yapılıyormuş gibi açıklamalarda bulunuyor" 

Bir soru üzerine Cumhurbaşkanı ile AP Genel İdare Kurulu bildirisi üzerinde (o görüşmediklerini söyleyen Ecevit, "'ortada bir hükümet sorunu olmadığı için bunun üzetinde durma gereğini duymadık. Çünkü AP' 
nin bildirisi Türkiye'de bir hükümet sorunu olduğu var sayımına dayandırılarak kaleme alınmıştır'' dedi. Türkiye'nin başka sorunları olduğunu söyleyen Ecevit, "bu sorunlara çözüm arama yolunda her iki partinin önerilerini o tartışacakları görüşmeler yapmalarının yararlı olacağını" söyledi. 

Başbakan Ecevit, erken seçim konusundaki bir soru üzerine verdiği devapth sr “erken min gerekmediği ve doğru olmadiğinı"" savundu. 

Ecevit bir başka soru üzerine de Demirel'le görüşmek istediğini, bunun yararlığı olacağına inandığını belirtti. 


EKONOMİK 
DARBCĞAZ 


1979 yılının bir "ekonomik kurtuluş yılı" olmasını sağlayacak çalışmalar içinde olduklarını ifade eden Ecevit, bu konudaki çalışma programını sonuçlandıracak aşamaya geldiklerini bildirdi. 

Ecevit, "'dışardan yardımgelsede gelmese de, ülkeyi ekonomik darboğazdan esenliğe çıkarmak için her şeyi yapmaya kararlıyız" dedi. Ecevit, Türkiye'nin buna gücünün yeteceği inancın- da olduğunu da söyledi. 

Arsa ve konut sorunu konusundaki çalışmalar hakkında da bilgi veren Ecevit kiraların velli ölçülere göre tespit edilmesi ve bu ölçülere göre artmasını sağlayacak bir sistem üzerine çalıştıklarını da sözlerine ekledi. 


CHP'NİN TUTUMU 


CHP, AP Genel İdare Kurulunun bildirisini önce ciddiye almamış, ancak daha sonra AP'den gelen kulislerin de etkisi ile AP'nin yeni bir MC düşünmediğini öğrenince bildiriyi daha dikkatli degerlendirmeye karar vermişti. 

Bu amaçla Perşembe akşamı CHP Genel Yönetim Kurulunun Millet Meclisinde Genel Başkan Bülent Ecevit'in odasın- da yaptığı değerlendirme, wplantısında esas olarak AP Genel İdare Kurulu bildirisi üzerinde duruldu. 

Toplantıdan önce verilen Fbilgide CHP Genel Yönetim Kurulunun dün sabah bir açıklama yapacağı belirtilmişti. Ancak daha sonra CHP yetkilileri , Başbakanın Cumhurbaşkanı ile yapacağı gö- 


rüşmenin (o beklenmesini kararlaştırıldıkları öğrenildi. 


CHP çevrelerinin Parti tabanından gelecek tepkileri dikkate alarak AP ile ortak bir hükümet 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Kurmaya yanaşmadıkları, ancak iki parti arasında bir diyalog kurulmasını olumlu karşıladıkları öğrenildi. CHP'liler AP'nin belli kanunların geçirilmesinde işbirliğine yanaşması halinde, kendilerinin de AP'nin istediği bazı yasaların meclisler- den geçirilmesine yardımcı olabileceklerini, özellikle de anarşiye karşı tasarılarda işbirliği yapılabileceğini ifade ediyorlar. 

öte yandan Genelkur- 
,may Başkanı Kenan Evren de Perşembe akşamı Çankaya Köşkünde Cumhurbaşkanını ziyaret etti. 
Haftalık mutad toplantı olduğu bildirilen bu görüşme sirasında da AP— CHP işbirliği üzerinde durujduğu öne sürüldü. 

Ote yandan ANKA Ajansının haberine göre, AP içinde AP-CHP hükümeti isteyenler ağırlıkta bulunuyor. Saadettin Bilgiç'in başını çektiği "3 MC" taraftarlarının AP'deki son gelişmelere karşı çıktıkları, özellikle Salı günü yayınlanan AP Genel İdare Kurulu bildirisinden hoşnut olmadıklan bildiriliyor. Trabzon Milletvekili Ömer Çakıroğlu'nun bu nedenle partisinden istifa ettiği söyleniyor. Böylece Genel İdare Kurulu bildirisinin 3. MC'ye kapıyı kesinlikle kapayıp kapa- 


madığının resmen açıklanmasını zorlayan bir hareketin başlatıldığı 


ifade ediyor. 

Gene ANKA Ajansının bildirdiğine göre, Genel İdare Kurulu Bildirisi öteden beri AP-CHP yakınlaşmasını savunan Giresun Senatörü ve Genel İdare Kurulu üyesi Hayrettin Erkmen ve arkadaşları tarafından kaleme alındı. Bildiri üzerindeki çalışmalar sırasında, Demirel'in yeni hükümet önerisinin 'AP-CHP seçim hükümeti" şeklinde formüle edilmesini istediği öğrenildi. Demirel'in bu yönde ikna edilmesinden sonra "AP-.CHP seçim hükümeti"'nin vadesi üzerinde tartışıldığı, böyle bir hükümetin herhangi bir zaman sınırına bağlanmaması konusunda karara varıldığı bildiriliyor. 

AP-CHP seçim hükü- 


seçi-”“'ip&ti görüşüne karşı çı- 


kan Sadettin Bilgiç ve arkadaşlarının buna karşı direnecekleri ifade ediliyor. 

ANKA-AP içinde 3. 
MC formülünü savunan MHP eğilimli kişileri de şöyle sıralıyor: 

Sadettin Bilgiç, önol Şakar, Faik Türün, Mustafa Kemal Erkovan, Ahmet Nihat Akay, Ali Elverdi. Ali Şevki Erek, Kubilay İmer, Mustafa Başoğlu, Bahri Dağdaş. 


Moskova'nın 
Ege cephesi faaliyette 


KIBRIS (ÖZEL) 
Türkiye, Yunanistan, Kıbrıs Barış Konseyleri Haziran ayında ortak bir toplantı yapacaklar. Kıbrıs Rum kesimindeki Moskova yanlısı AKELİn yayın Organı oHaravgi gazetesinin haberine göre bu toplantıda Türkiye'yi Mahmut Dikerdem temsil edecek, Sözkonusu grupların Moskova'nın oluşturduğu 'EGE CEP— HESİ"' adına biraraya gelmesi bekleniyor, 


Eskişehir... 


(Baştarafı 1. Sayfada) bir kamyon ie yaipiga sı sonucubeyinciği büyük ölçüde hasar gören Eskişehir Sanayi Odası'nın 46 
yaşındaki Başkanı Mümtaz Zeytinoğlu tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. İsviçre ve Amerika' dan getirilen beyin uzmanları tarafından da muayene edilen Zeytinoğlu, Perşembe gecesi saat 19.00'da hayata ve- da etti 
© Mümtaz Zeytinoğlu'- nun ölümü büyük üzüntü yarattı. Eskişehir Sa ayi Odası Başkanı Zeytinoğlu, bugün Alaattin Camii'nde kılınacak öğle namazından sonra Odunpazarı Mezarlığında toprağa verilecek. 


KAYIP— Kayseri Ticaret Lisesi diplomamı ÜSS puan kartımı, nü fus cüzdanımı kaybet. 
tim. Hükümsizdür. 
Serdar FİDAN 
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(Baştarafı 1. Sayfada) birçok belirtinin işaretçisidir. 

ÇOK ŞEYLER 
DEĞİŞTİ 


"Belirtilmesi (o gereken ilk nokta, 1950'den bu yana dünyanın büyük ölçüde değiştiğidir. İran, 
1955 yılında Türkiye. Pakistan ve Irak ile birlikte ABD ve İngiltere'nin de üyesi bulunduğu CEN-TO'ya dahil oldu.CENTO o zamanlar Sovyet yayılmasına karşı bir savunma engeli ogörünümündeydi. 
O zamandan bu yana birçok şey değişti, Örnegin 1958 yılında solcu bir hükümet Bağdat'a yerleşti ve CENTO'nun karargahı Bağdat'tan Ankara'ya taşındı. İşte CENTO'nun yitirdiği ilk domino Irak oldu. 


SAH NE DERDİ? 


"İran Şahı, henüz iktidarda iken şöyle derdi: 'Ne zaman olursa olsun, sabah kalktığım zaman yaptığım ilk iş, bir önceki gün Arap yarımadasında ve Afganistan'da olup bitenler üzerine haberdar olmaktır.' 
Şah, ülkesinin bugünkü duruma düşmesinin nedeni olarak eskiden beri Sovyetler Birliği'nin hazırladığı bir planı gösteriyor. 


SOVYET KISKACI 


“İran hükümdarının bu saplantısı, bugün bir alanda doğrulandı. Afganistan artık Sovyet kampına geçti. Bu durum Washhington (o yöneticilerinin dünya, haritasına biraz kuşkuyla bakmasına yol açıyor. CENTO'nun komşusu olan ülkeler, Suriye, Irak, Afganistan artık kuşku verici bir maşa oluşturuyorlar. Bu maşa Türkiye, İran ve Pakistan'ı kıskacına almak istiyor. Bu maşanın üst yarısını Sovyetler Birliği tarafından Oluşturduğunu hemen belirtmek gerek. Şimdi Pentagon bu üç ülkedeki gedikleri kapamaya çabalıyor. İran, Pakistan ve Türkiye, Batı- nın en önemli enerji kaynağı olan Arap yarımadasına inmek isteyen Rusya'nın yoluna uzun zamandır set çekiyordu. 
Daha şimdiden 'tarafsızlaştırılmış', hatta 'Finlandiyalılaştırılmış' bir Türkiye'den söz edilmiyor mu? İran'ı bir kenara bırakalım. Pakistan'a gelince, milli ayrılıklar yüzünden bu ülkenin 'Balkanlaştırıimış'. olması artık sağlanmıştır. Dominolar bir bir düşüyor... 

“İran'a gelelim. KGB" nin Afganistan'da Belucileri ayaklandırmak için çok çaba sarfettiğini herkes biliyor. Bunun amacı İran'da ve Pakistan'da istikrarsızlık yaratmaktır. 
Bazı gözlemciler Moskova'da gördükleri bir haritada büyük bir Belucistan devletinin varlığını keşfettiler. Bu bölge Sovyetler Birliği'ni Basra Körfezi'ne bağlıyor. Bölgede yayılan söylenti ise artık kimseyi güldürmüyor. 
Söylenti Moskova-Kabil-Yeni Delhi hattının ortaya çıktığını öne sürüyor. 
Aslında biraz da korku var. Saplantı şeklindeki bir korku da olsa, bu duygunun aslında bir gerekçesi var: Bu ülkelerde son zamanlarda meydana gelen gelişmelerde hep Sovyetler Birliği kazanıyor. 


Aynı harıtaya baktığımızda, Pekin'in neden bu denli ısrarlı bir şekilde Sovyet hegemonyacılığına karşı çıktığını da anlıyoruz. Bilindiği gibi Çin batıda sadece Sovyetler Birliği ile değil, fakat Pakistan'la ve Hindistan la da sınır komşusudur. 
öte yandan Güney Doğu Asya'daki gelişmeler de oldukça açıktır. Çinliler, Pakistan eski Başbakanı Ali Butto'ya her zaman hayranlık duymuşlardır. 
Çin'e 1970 yılı haşların- da CENTO'nun bir onur üyesi gözüyle bakılıyordu. Bu yüzden İran'ın CENTO'dan ayrılma kararı Pekin'de kuşkuyu artırdı. 


"Konuşmamızın başında, CENTO'nun kurulmasından bu yana birçok şeyin değiştiğini sövlemışuk. Lrnegin Suudi nrabistan bile artık eskiden olduğu kadar Washington'a sadık değil. 
Acaba bugün CENTO" 
dan ayrılma kararı veren Şapur Bahtiyar, yıkık makta olan bir evin kapısını mi çarpiyor. Tarih işte böylesine acımasızdır 
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AydınlıklZ. 


Adalet Partisinin dikkatine 


(Baştarafı 1. Sayfada) 


dı. Hele bundan sonra hiç duramaz. 

Sovyetler Birliği'nin tehdidine, şahlarla, diktatörlerle, özgürlük ve komünizm düşmanlığı ile karşı konamaz. Bugün Sovyetler Birliği'ne karşı en güvenli ve sağlam siyasetler izleyenler, komünizm düşmanları değil, Marksistler ve demokratlardır. 

Bu nedenlerle Sovyet yayılmasına karşı tedbir, demokrasi temelinde birleşmektir. "Ya devlet başa ya kuzgun leşe" diyenlerin meselesi, Sovyet sosyal-emperyalizmine direnmek değil, ekönomik buhranın yükünü en acılı bir şekilde halkın sırtına yıkmaktır. 

Tabii bunu başarmanın bir tek yolu vardır: Süngüleri halka çevirmek! 

Bugün Sovyetler Birliği karşısında Türkiye'- yi zayıf düşürmek için kırk yıl düşünseniz bundan daha uygun bir siyaset bulamazsınız. Halka karşı cinayet ve katliam politikası uygulayan Türkeş'in elinden tutanlar , ülkemizin güçlerini bölmekten ve tahrip etmekten başka hiçbir şeye hizmet etmezler. ; 

Dış güvenlik ve demokrasi birbirinden ayrılamaz. 

Özgürlük düşmanlığı ve milli teslimiyet de birbirinden ayrılamaz. 

Mc Charty kafasıyla milli güvenliği savunma- ya imkan yoktur. 

Onun için her şeyden önce kafalardaki pası temizlemek gerekir. 

Adalet Partisi'nin önünde iki yol vardır: Süngüleri Sovyetler Birliği'ne mi çevirmeli, yoksa Türkiye halkına mı çevirmeli? 

İkisi birden olamaz, Birincisi dış güvenliği savunmanın yoludur, İkincisi ise İran Şahının yoludur. 

Unutmayalım ki, İran Şahı ne ülkenin bagımsızlığını koruyabilmiştir, ne de tahtını. 

Bu gerçekleri ileride daha kötü şartlarda kavramaktansa , bugün görmek daha iyidir. 

şimdi soru şudur: Tehdit nereden geliyor, Sovyetler Birliği'nden mi yoksa komünizm ~ den mi? 

Evet herkes için böyle bir soru vardır. Çünkü bugün dünyada ve Türkiye'de Sovyetler Birliği'nin yayılma politikasına başından beri en kararlı bir şekilde direnenler komünistlerdir , 

Burada Sovyetler Birligi'nde iktidarda olanlar komünist midir, değil midir tartışmasına girmeyeceğim. Sovyetler Birliği'ni sosyalist olarak göstermek, bugün sosyalizmi kötülemek isteyen herkesin işine geliyor. 

Dikkat çekmek istediğimiz nokta şudur: Bugün Türkiye nasıl bir yol ayrımına gelmiştir? Ö. 
nümüzdeki yollar nedir, bunun düzgün bir tahlilini yapmak gerekir. 

Bugün Türkiye'nin önündeki yol ayrımı, sosyalizm veya kapitalizm değildir. 

Ama Türkiye'nin önünde şöyle bir #mesele vardır: Türkiye'nin bağımsızlığını ve egemenliğini korumak veya Sovyetler Birliği'ne boyun eğmek, Yani soru milli bağımsızlık mı, kölelik mi sorusudur. 

Adalet Partisi de, "'dış güvenlik sorununun özel bir anlam kazandığını'' belirterek bu gerçeği görmektedir. 

Ama gerçeği görmek yetmez, Bu gerçek karşısında milli bağımsızlığı ve güvenliği savunacak tutarlı ve kararlı bir siyaset izlemek gerekir, 

Eğer bugün Türkiye'nin güvenliği özel bir önem kazandı ise, yapılacak iş, güvenliğimizi tehdit edenlere karşı bütün ülkeyi birleştirmektir. Ayağı Türkiye toprağına basan bütün güçler, iki süper devlete özellikle Sovyet sosyalemperyalizmine karşı birleşmelidir. Milli bağımsızlığı ve güvenliği savunmakta samimi ve tutarlı olan herkesin bugün bu uğurda mücadele etmesi gerekir, Diş tehdide bölünerek karşı koymaya imkan yoktur. 

Hele komünizm düşmanlığı yaparak bunu başarmaya hiç mi hiç imkan' yoktur. Çünkü bizzat tehdidin kendisi, komünizmin en azgın düşmanıdır, 

Devrimi ezmek için Kamboçya'nın üzerine Vietnam'ı süren Sovyetler Birliği'dir. Çin Halk Cumhuriyetini, Kore Demokratik Halk Cumhuriyetini ve Romanya'yı tehdit eden gene Sovyetler Birliği'dir. 

Türkiye'ye gelince: Moskova bugün Türkiye de en azgin bir şekilde kime saldırmaktadır? 
Herkesin gördüğü gibi , Sovyetler Birliği'nin Türkiye'deki bir numaralı hedefi, Adalet Partisi değil, Türkiye Marksistleridir. 

Herhalde bunun bir sebebi olması gerekir. 
Çünkü bugün milli bağımsızlığı ve güvenliği en kararlı ve en tutarlı bir şekilde savunanlar Türkiye Marksistleridir. Halen Türkiye'de Sovyetler Birliği'nden gelen tehdide karşı en uyanık olanlar ve herkesi uyandırmaya çalışanlar gene Türkiye Marksistleridir, Bugüne kadar ABD emperyalizmine karşı milli bağımsızlık için en kararlı mücadeleyi yürütenler de Türkiye Marksistleri olmuştur. 

Bunun başka bir izah tarzı var mıdır? 

Ve Adalet Partisi, bir yandan güvenlik meselesinin önemine dikkat çekmekte, diğer yandan milli güvenliğin en kararlı savunucularına karşi "komünizm düşmanlığı"' silahına sarılmaktadır. 

Bu iki tutum birlikte yürüyemez, Ya biri, ya da öteki! 

Bugün yalnız Adalet Partısi değil, dünyadaki bütün ülkeler ve siyasi güçler bu soru ile karşı karşıyadır. Bunu ilk anlayan Avrupa olmuştur, Çünkü Avrupa tehdit altındadır. ABD bile geç de olsa karşılaştığı durumu görmeye başlamıştır. 


İLAN TARİFESİ: 


2.4.6. sayfalar (Santimi) 250 lira 3.5.7. savralar (Santimi) 300 lira Yayın ilanı (Santimi) 100 lira 

© (Yayın Sayfasın ta 30 lira Doğum, Evlenme Olüm(5 Santim; 350 lira Küçük İlanlar (Kelimesi) 5 lira 


Göt — vrezz 


© Sovyetusulü bir işkence de kliniklerde 


Aydınlık 


"UTUN EKLERİN İNCİLERİ VE EZİLEN WAIKI AR KİRLESİN!İ 


'Ahlaken arınanlar” serbest bırakılıyor 


uygulanır. Buıslak sıcak bezlerle sarma yöntemidir. Tutuklunun vücudu, sıcak ıslak bezlerle sarılarak yatağa bağlanır. 


Bezler iyice gerdirilir ve sıkılır. 


Bezier kuruyunca büzülür ve 


vücuda dayanılmaz baskı yapar 


KGB, bazan da kitle halinde tutuklamalara gitmektedir. Örneğin 20 Ocak 1972 de Sovyet rejimiyle bağdaşmayan tutumlarından ötürü, çoğu işçi olan ve aralarında öğrenci sanatçı ve aydınların da bulunduğu yüz- 


| 6 | 
p lerce Sovyet vatandaşını bir gün içinde "akıl muayenesine" sevketmiştir "Psikiyatri yöntemi" aslında Sovyetler'de oldukça yaygındır. Büyük kentlerdeki mahalleler- de kurulu dispanserler, mahalle sakinlerinin liste- 


sini tuttukları gibi, "akıl durumlarını" da denetle mekte ve rapor etmektedir! Yani mahalle sakinlerine siyasi rejim muhalifliğinin “bulaşıp bulaş- 


madığını" bulaştıysa derecesini, saptamaktadırlar! 


Ayrıca bazı fabrikalar- da da işçiler her yıl psikiyatrik muayeneden geçiriliyorlar. 


Olaylar apaçık göste- 


riyor ki, Sovyetler Birliği 


nde kimin deli olduğuna karar veren merci psikiyatri değil, siyasi iktidardır. Rus gizli polisi KGB, rejime muhalif olanları yakaladıktan sonra, onlara kendi uzmanlarından birer de deli raporu alarak tıimarhanelerde süründürmekte. Tutukluya deli muamelesi yapılması, onu aynı zamanda kmu oyundan ve dayanışma- 


10 yıl KGB'nin tımarhanelerinde ve çalışma kamplarında kalan Sovyet rejim muhalifi Vladimir Bukovski, 1976 Aralığında batı ülkelerine gitme izni aldığında oldukça çökmüştü. Fakat o, Rusya'da çalışma kampları ve tımarhanelerde bile özgürlük istemini ve mücadele azmini yitirmedi. Batı ülkelerinde ,Sovyetler'de insan hakları konusunda mücadelesini yılmadan sürdürüyor. Fotoğrafta, Bokovski, 

KGB'nin zindanlarına düşmeden önceki haliyle, aşağıda ise Batıya gönderildiklten sonraki haliyle görülüyor. 


KGB PSİKİYATRISTININ RAPORUYLA İSTİFA ETTİRİLEN, ÇEKOSLOVAKYA DEVLET BAŞKANI 


KGB yönetimindeki Serbski Kliniği yöneticisi Morosov, 1974 yılında Parti emriyle Çekoslovakya'ya gitti. 
Görevi Çek Devlet Başkanı Ludvig 


Svoboda'yı muayene etmekti. 
yetler'e yaptığı hizmetlerden ötürü Moskova tarafından en büyük nişanla taltif edilen Svoboda, buna rağmen, Çekoslovakya'nın milli hükümranlığından söz ediyor ve bu nedenle Çek Partisi ve Moskova için bir sorun hali- 


ne geliyordu. 
Morosov, 


Svoboda'yı daha mua- 


pit etmişti. 


Sovporu 


Svoboda'yı sonra da Moskova'da hazırladığı ra- açıkladı: 
saptadığı bulgular şunlardı: sertliği ve demenz belirtileri, yani yaş ilerlemesiyle, zekada görülen gerilemeler. Böylece bu rapor bahane edilerek, görevi 1978'de sona erecek olan Svoboda, zorunda barıkıldı. 


yene etmeden, yazacağı raporu Moskova'da Brejnev'in istediği yönde tes- 


muayene ettikten 


Devlet Başkanında 


Damar 


1975'te istifa etmek 


Rejim muhalifleri hakkında düzenlediği uyduruk 


"deli". "Şizofren" 


gibi raporlarla, insanları «tımarhanelere kapatan 


Serbski Enstitüsü Şefi Prof, Morosov (sağda), Enstitünün siyasi bölüm Şefi Margarita Taltse (ortada) ve batıya iltica ederek batıda uzun zamandır bilinen uygulamaları doğrulayan Dr. Yuri Novikov (solda) birlikte görülüyor. 


dan kopartmayı ve tecrit etmeyi amaçlıyor. KGB, psikiyatrik işkencelerle, bir yandan da siyasi tutuklunun bilincini zorla değiştirme işlemlerini sürdürür. Sanık hakkında aldığı deli raporu, psikiyatrik işkence yapması için de "hukuki temeli" oluşturur 


"Psikiyatri doktorları" bazan aylarca süren mudyene konuşmaları sonucunda "siyasi anemnezi", yani siyasi hastalık öyküsü alırlar ve bu öykü ile tutuklunun bedensel durumu birleştirilerek "tedavi yöntemleri" saptanır 


“Dil çözme” 


tedavisi 
Çoğu zaman, inatçıık gösteren ve görüşlerinde israr eden siyasi tu- 


tukluların “incelenmesini kolaşlaştırmak o amacıy- a" O psiko-farmakolojik 


etkisi olan ilaçlar kullanıır. Örneğin Amytal-Kofein gibi. Bu ilaç bir tür uyku ilacı ve doping ilacı karışımı olup, insanda al- ol sarhoşluğu gibi bir ruh hali yaratır ve insanın “dilini çözer". Bu "tedavi", tutuklu hakkında önce verilmiş olan tımarhaneye kapatma hükmünün, şeklen meşrulaştırılmasına hizmet eder. 


Tutukluya konan KGB teşhisinden, yani "'hastanın suçun sorumluluğunu taşımaktan aciz oldugu ve özel bir psikiyatri 


kliniğinde kalması gerektiği" kararından sonra, siyasi tutuklu gönderildiği özel klinikte, daha doğrusu tımarhanede, "tedavi görmeye” başlar. Böyle bir tedavinin süresi or- 


talama 7 yıldır. Tedavi 


sonunda taburcu olabil- 


mesi için yeni bir "bilir- kişi raporu"'na ihtiyaç vardır. Rapora göre tutuklunun "tedavi süresi" uzatılabilir. 


Tahliye şartı: 
Rejime destek olmak 


Siyasi tutuklu, sadece Sovyet yönetimi için “tehlikeli olmaktan çıktı- 


Klinikleřde kendilerine "delidir" raporu düzenlenen hastalara, kapatıldıkları özel kliniklerde, daha doğrusu tımarhanelerde elektro-şok'tan elektro-hipnoz'a kadar bütün yöntemler uygulanıyor. Bu yöntemlerle hastalar, hasta olsa bile iyileşece- 


gine delirtilmekte,, 


ilaçlarla çökertilmekte ve tamamen işe yaramaz bir insan durumuna getirilmektedir. 


ğı" için değil, “toplum için yararlı olduğu" zaman, yani ancak baskıcı rejime destek olmayı kabullendiği zaman tımarhaneden çıkartılır. 
Psikiyatri kiiniğinde si- 


yasi tutukluyauygulanan zo- 


raki tedavi sistemi, tutuklunun kişiliğini yıkmaya ve iradesini kırmaya yöneliktir. Bu kliniklerdeki tutuklular, sadece rejim muhalifi aydınlardan oluşmaz. Normal siyasi direnişin, özellikle bilinçli ve mücadeleci unsurları da, eğer çalışma kamp- 


larında istenen başarı sağlanamamışsa, bu kliniklere gönderilir. Bir 


KGB kliniğindeki zora- ki tedavinin hedefi, insanların bilincini Sovyet rejimi yönünde değiştirmek, tutukluyu "ahlaken arındırmak", yani onları ahlaken çökertmektir. 

Sovyetler Birliği'ndeki 
12 psikiyatri hapishanesindeki tutukluların çogu, içinde gece gündüz ışık yanan hücrelerde tutulur. Hiç bir özel eşyaları yoktur. Koğuş mensupları arasında yapılacak her türlü rejim aleyhtarı propaganda aç bırakma, tecrit ve dayakla cezalandırılır. Koğuşta zaten KGB'nin adamları vardır. Mektup yazmak ve almak, sınırlı ve keyfe bağlıdır. 


Ahlaken arınmanın temeli; 
Açlık rejimi 


Açlık rejimi, genel te- 


Rusya'da hemen hemen bütün sözümona psikiyatri klinikleri dolup taşmaktadır. Hastalar koğuşlarda üst üste yatmakta, koğuşlarda yer kalmadığından dolayı koridorlara kurulan yataklarda yatırılmaktadır. Fotoğrafta Troçkoye Kliniğinin koridorunda kurulan yataklar görü - 


lüyor 


6 /natçılık gösteren ve 


görüşlerinde ısrar eden siyasi tutukluların “incelenmesini” kolaylaştırmak amacıyla, psiko-farmakolojik etkisi olan 


ilaçlar kullanılır. 


Hastavısersemleten bu ilaçlar, 


“dil çözer” 


yatıyorlardı. 


rim” 
düm. 


talar 


rilmişlerdi. 


lerine alet ediyorlardı. 


rını ıslatıyordu. 


siluetleri dolaşır, 


dı. 


tabakıcıya: 
ten geberecek”. 


çıktı: 


Novikov, psikiyatri 


vikov, ayrıca, 


rör havası ve zorla uygu- 


lanan tıbbi önlemlerin yanı sira, "ahlaken arınma"'nın temelidir. Bu rejim, yemekleri bilinçli olarak azaltmak ve tutukluyu ancak hayatta tutacak miktarda kalori vermek şeklindedir. Sürekli açlık, tutuklunun can derdine düşüp, zararlı fikirler üretmekten vazgeçmesini, sistemin gücü- ne kendini alıştırmasını ve psiko-farmakolojik ilaçların zayıf ve hastalıklı bünyede daha etkili olmasını amaçlar. 

Kliniklerde en çok kullanılan psi ko-farmakolojik ilaçlar şunlardır: Aminasin, Sulfasin, Triflesin, Tisercin, Haloperidol Melipramin ve Cycodol. 
Bu ilaçların sersemletici etkileri yanı sıra çeşitli yan etkileri de vardır. 
Örneğin baş ağrısışiç sıkıntısı ; ağızda kuruluk, karaciğer yangısı, gözde basınç,kan basıncının sıçramalarla değişmesi, adale krampları ve diz titremesi gibi. Bu ilaçlar çok yüksek dozlarda ve karıştırılarak verilir. 


Elektro şok 


Psikiyatri kliniklerinde uygulanan diğer zora- 


RÜŞVETLE TUVALETE GİDİLEN KLİNİK 


MİNSK KLİNİĞİNİN DURUMU 


İlk koğuş bir delikten farksızdı. 16 metreküplük bir odaya üst üste ikişerden 8 yatak sıkıştırılmıştı. Açıkta kalan hastalar ise, iki yatagın arasında köprü gibi yerleştirilmiş kalaslarda 


Hastaların çoğu, ağır sakinleştirici ilaçların etkisiyle mumyadan farksızdı, anlamsızdı. O sırada pijamasında düğme olmayan genç bir hasta gardiyanına yanaştı ve yanımda tütün var, tuvalete bırakırsan sana veri- dedi. Daha sonra, Minsk kliniğinde tuvalete gidebilmenin bir ayrıcalık olduğunu gör Hastalar belli saatlerde iki kere tuvalete çıkabiliyorlardı. Tuvalete giden koridor ise, has- için üç dakikalık özgürlük demekti. 

Minsk kliniği müdürüyle görüşmemde, gardiyanların çoğunun hırsız, katil vb. olduğunu öğrendim. Bunlar çalışma kamplarında idarenin ve KGB'nin gözüne girmiş, kamplardaki siyasi tutukluları ihbar etmiş ve bu hizmetlerinin karşılığında kliniklerde gardiyan olarak görevlendi- 


Bu gardiyanlar, ziyaretçisi olmayan ve dışardan hiç bir yiyecek gelmeyen ve dolayısıyla rüşvet veremeyen tutuklu hastaları, cinsel istek- 


Minsk kliniğinde bulunan 350 hastanın yak- + laşık 20 tanesi siyasi tutukludur. 


LENİNGRAD HASTANESİNİN PSİKİYATRİ BÖLÜMÜ 


Hastane korkunç Çarlık dönemini andırıyordu. Psikiyatri bölümü için bir baraka ayrılmıştı. Barakanın yeri bataklıktı ve küf tutmuştu. Kaloriler tam bir hurda demir yığını halindeydi ve hiç bir fonksiyonu yoktu. 
damdan sızan yağmur suları da hasta yatakla- 


Daracık koridorlarda bezgin ve çökük insanodalardan çığlıklar gelirdi. 
Tahta barakada yatak sayısından çok hasta vardı. Yanyana»getirilmiş iki yataktarüç; bazan da dört hasta yatardı. Kimi bu işkencelerden dolayı, kimi de yüksek dozda verilmiş ilaçların etkisiyle, saatlerce gözlerini tavana dikip bakakalır- 


Yemekte ya patates ya da pancar çıkar, hastalar bunları iğrenerek yemek zorunda kalırdı. 
Hasta sahiplerinin haftada bir gün getirdikleri yemekler, genellikle hastabakıcıların denetimin- den geçerdi. Bunlar yumurta, domates veya pastaları kendilerine ayırırlardı. Bir keresinde, has- 
“Bunu yapmaya hakkınız yok" dediğimde, şu cevabı aldım: “Size ne! İhtiyar za-Hastabakıcıların bu pişkinliğinin nedenini araştırdığımda, şu gerçek ortaya Kendileri de, ancak sefil bir hayat sürecek kadar ücret alıyorlardı. 

Doktorlar genellikle alkolikti. Koğuş doktoru, öğleden önce yerinde olmazdı, Çünkü gece içkiden sızar, ancak öğleyin ayılırdı. Baş doktor Sergey Trofimoviç Babanof, yıllarca bürokrasiye karşı tek başına savaşmış, sonunda Sovyet toplumunun koşulları karşısında yenik düşerek sirozdan ölmüştü." 

Serbski Enstitüsünde görevliyken Batı ülkelerine iltica eden Sovyet Psikiyatristi. Dr. Yuri geçmiş olduğu Minsk ve Leningrad 

kliniklerindeki buraların durumlarını işte böyle anlatıyor. No- 
“Sovyet psikiyatri kliniklerinde bulunan her 10 "hastadan" birinin siyasi tutuklu olduğunu sözlerine ekliyor. 


yüzleri boş ve 


Üstelik 


izlenimlerini ve 


Í ki tedavi şekilleri, eloktro şoklar ve ensülin şokudur. Ayrıca orta çağdan kalma bir işkence yöntemi daha vardır: Islak sıcak bezlerle sarma! Tutuklunun vücudu, sıcak islak bezlerle sarılarak yatağa bağlanır. Bezler iyice gerdirilir ve tepeden tırnağa sıkılır. Bezler kuruyunca büzülür ve bütün vüğuda dayanılmaz bir baskı yaparlar. 
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